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DEVRİMİ 
ÜRKIYE DE 


Bitcoin'i boş verin, arkasındaki Blockchain teknolojisine odaklanın. Işte Türk şirketleri 


ve TÜBİTAK'ın gündemindeki Blockchain projeleri 


İ YAPAY ZEKÂDA TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ ŞİRKETLERİ HANGİLERİ? NELER YAPIYORLAR? 


BANKALAR YENİ ÜRÜN VE KREDİLERLE KOBİ'LERİN KAPISINI ÇALIYOR! KOŞULLAR VE FIRSATLAR... 
ISSN 1305-70-0 


9779771305706 


İşte sınır tanımayan internet 


Avantajlı internet teklifleri Türk Telekom ofis ve mağazalarında sizi bekliyor. 

İşte Sınırsız İnternet Kampanyası ile limitsiz internet ayda sadece 89 lira. 


BU İŞTE”, 
BERABERİ 


İşyeri sigortası ve 


asistans paketi hediye 


kurumsal.turktelekom.com.tr / 444 5 444 


Kampanya ve internet hizmeti TTNET A.Ş. (“İşletmeci”) tarafından sunulmaktadır. Kampanyadan TTNET A.Ş.'ye yeni kurumsal abone olan ve kampanya detaylarında yer alan paket/tarifelere 24 aylık abonelik taahhüdünde bulunan aboneler yararlanacaktır. 
Kampanya 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir. 24 ay abonelik taahhüdü içeren kampanyaya katılan işyeri abonelerine 24 ay geçerli yıllık 10.000 TL teminatlı işyeri sigortası ve Premium asistans paketi taahhüt süresi boyunca ücretsiz şekilde sunulacaktır. Kampanya kapsamında aboneye hediye edilecek işyeri sigortası paketine ait prim ücretleri, sigorta ettiren sıfatıyla işletmeci tarafından ödenecektir. 
Kampanya dahilinde sunulan ücretsiz işyeri sigortası kapsamında verilen tüm sigorta hizmetlerinden sigorta şirketi (Ak Sigorta A.Ş), asistans hizmetlerinden ise asistans şirketi (Assistline) sorumludur. Kampanyadan faydalanan müşteriler kampanyaya dahil oldukları paketlerden daha düşük paketlere ya da farklı kampanya paketlerine geçemez. Taahhütnamenin imzalanmasından doğan Damga Vergisi aboneye aittir. Aboneler taahhüt süresinin bitiminden sonra yürürlükteki İŞLETMECİ İNTERNET hizmet tarifesinden ücretlendirilecektir. Taahhüt süresi içerisinde taahhütnamenin ihlal edilmesi durumunda taahhütnamede belirtilen ihlal halinde ödenecek ücret aboneye yansıtılır. Ayrıntılı bilgi için: www.turktelekom.com.tr 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BODRUM 


Batının doğuya açılan muhteşem şehri İstanbul'da... 


Doğal güzellikleri ve tarihiyle Akdeniz'in mavi mirası Antalya'da... 


Tarihi dokusuyla geçmişe ve geleceğe ışık tutan Berlin'de... 


Ve Ege'nin İncisi Bodrum'da... 


İSTANBUL 


TITANIC 
HOTELS 
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DEĞİŞİM SÜRÜYOR 

ENDÜSTRİ 4.0'1 oluşturan teknolojiler, yani nesnelerin interneti, büyük veri, artırılmış gerçeklik vb., üretim ortamını dönüştürüp, “karanlık fabrikalar”ı (Kendi kendine çalışan fabrikalar) mümkün haline getirirken karşımıza bu defa Blockchain (Blokzincir) ve yapay zekâ devrimi çıktı. Kapak sayfalarımızda okuyacağınız gibi Blockchain, bugüne kadar tek bir merkezdeki bilgisayarlara saklanan verilerin, dünya üzerine dağılmış milyonlarca bilgisayarda saklanması mantığına dayanıyor. Veride değişiklik yapmak için tüm bu bilgisayarlarda değişiklik yapmak gerektiği için Blockchain son derece güvenli bir sistem. Ve bankacılıktan lojistiğe karşı hemen her sektörde büyük dönüşüm meydana getirmeye aday. O nedenle, “Bitcoin'i boş verin, arkasındaki Blockchain teknolojisine odaklanın” dedik, bu sayımızın kapağında... 
Değişim yaklaşırken Türk bankaları ve bu arada başta TÜBİTAK olmak üzere kamu kurumları, Blockchain'le ilgili hazırlıklara başladılar bile. Akbank, Ripple ile Blockchain altyapısını uluslararası para transferlerinde kullanmak üzere anlaşma sağladı, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye'nin ilk Blockchain projesinde, ekip üyelerine yönelik bir sadakat programı geliştirdi. Akbank, BKM ve diğer kuruluşların projelerini, kapak sayfalarımızda okuyabilirsiniz. Bu yılen çok konuşulan konulardan biri de yapay zekâ ve ChatBot'lar. 
Türkiye'de çok sayıda şirket,yapay zekâ projesi başlattı veya üzerinde çalıştığı projeyi devreye aldı. Birkaç örnek: Arçelik'in “Yedek Parça Tahminleme' projesi, yaklaşık 350 bin çeşit yedek parçanın planlama sürecini sistematik bir hale getirdi. 
Geçmişte manuel tahminleme ile yürütülen operasyonlar böylece optimize edildi ve tasarruf sağlandı. Arçelik bu uygulaması ile Eurocloud yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. LC Waikiki 36 ülke ve 791 mağazadaki operasyonlarını hızlandırdı ve verimli hale getirdi. Türk şirketlerinin yapay zekâ projelerini bu sayımızda okuyabilirsiniz. 

Otokoç Genel Müdürü Görgün Özdemir'in Turkishtime'daki yazılarını okuyor musunuz? Özdemir'in otomotivin geleceğine ışık tutan yazılarını kaçırmamanızı öneriyorum. 
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Coca-Cola Türkiye, on binlerce çalışanıyla geleceğe umut dolu. 


Coca-Cola Türkiye, memleketin dört bir yanındaki 10 fabrikasında, 30.000 kişiye doğrudan ve dolaylı istindam sağlıyor. Tam 53 yıldır Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyor. Bir Coca-Cola dolabını açın, içine bir daha bakın. Orada yalnızca en sevdiğiniz içecekler değil, içi umut dolu bir Türkiye var. 
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İçi umut dolu. Coca-Cola Türkiye 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YAPAY ZEKÂDA TÜRKİYE'NİN 
ÖNCÜLERİ 


Türkiye'de çok sayıda şirket, yapay zekâ projesi başlattı veya üzerinde çalıştığı projeyi devreye aldı. Örneğin Arçelik'in “Yedek Parça Tahminleme” projesi, yaklaşık 350 bin çeşit yedek parçanın planlama sürecini sistematik bir hale getirdi. Assan Hanil'in chatbot'u, çalışanların sorularına yanıt veriyor. Yapay zekâda Türkiye'nin öncü projeleri, bu dosyada. .22 


/ GÜNDEMDEKİLER / 


Gıda katkı pazarının küresel oyuncusu 


Maysa Gıda, yatırımları ve Ar-Ge faaliyetleri ile gıda katkı piyasasında global bir oyuncu olma yolunda hızla ilerlemeye başladı. .74 


/ PERAKENDE / 


Sepet analizini doğru yap, satışlarını katla 


Bebek bezi alanların Türkiye'de aynı zamanda pil, Amerika'da ise biraaldığını biliyor muydunuz? Bunu Walmart'ın Amerika'da, Carrefour'un Türkiye'de yaptığı “Sepet analizi" söylüyor. -28 


/ GİRİŞİM / 
Fırından girişim çıktı! 


Bir markanın zinciri haline gelmekisteyen girişimciler için, anahtar teslim maliyet 
500 bin lirayı buluyor. 
Pizza zincirleri genelde 


restoranların cirosundan 


farklı oranlarda pay alıyor. -32 


/ KAPAK KONUSU / 


Blockchain'in bugünü, yarını... 


Herkes Bitcoin'i ve diğer kripto paraları konuşuyor ama bir de Blockchain (Blok Zinciri) var.Blokchain sadece kripto para üretmeye değil, birçok alanda yeni, devrimci ürünler üretmeye yarıyor. -40 


/ FİNANS / 


Bankaların gündemi, ihracatçı KOBİ'ler 


Bankalar, KOBİ'lere 
500 milyarliraya 
yakın kredinin yanı sıra,danışmanlıktan yazılıma kadar çok çeşitli hizmetler sunuyorlar... İhracatçı KOBİ'lere yönelik yeniürünler özellikle dikkat çekiyor. -60 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AKSA 


YıINE 


BİRİNCİYİZ... 


Aksa Akrilik olarak, 

Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan ve Kurumsal Yönetim Derneği tarafından değerlendirilen tüm şirketleri geride bırakıp en yüksek notu alarak bu yıl da birinci olduk. 

Emeğimize sevgi ve özveri katarak, bir kez daha kazandığımız Kurumsal Yönetim Ödülü'nün mutluluğunu tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve 


hissedarlarımızla paylaşmaktan onur duyarız. 


AKKÖK 
HOLDİNG 


aksa.com 


İurkishtime 


AYLIK EKONOMİ VE İŞKÜLTÜRÜ DERGİSİ 
ŞUBAT 2018-2! SAYLI9O İETKKTCM TL 


OCKCHAIN 
DERİM 


ÜRKİYE DE 


Bitcoin'i boş verin, arkasındaki Blockchain teknolojisine odaklanın, işte Türk şirketleri ve TÜBİTAK'ın gündemindeki Blockchain projeleri 


YAPAY ZEKADA TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ ŞİRKETLERİ HANGİLERİ? NELER YAPIYORLAR? 


BANKALAR YENİ URUN VE KREDİLERLE KOBİ'LERİN KAPISINI ÇALIYOR! KOŞULLAR VE FRSATLAR 


En yenilikçi iş dergisi elinizin altında! 


o www.facebook.com/Turkishtimedergi e) www.twitter.com/Turkishtime 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BULUTA BAĞLI ELEKTRİKLİ OTOMOBİL 


Dünyanın önde gelen Bir yıl boyunca şirketlerin geliştirdiği yeni teknolojilerin tanıtıldığı fuardaen teknoloji fuarlarından büyükilgiyi Çinli elektrikli araba üreticisi Byton gördü. Çinlifirmanın SUV modeli biri olan CES 2019'e 'BytonLife' dijital bulut platformu sayesinde müzik akışını ve video konferans 


Ç El R görüşmelerini düzenliyor. 272 beygir gücünde bir motora sahip olan elektrikli Ç onsumer z ecironics otomobil, 523 kilometre menzile sahip. Byton SUV'un direksiyonunda 8 inçlik bir Show), Tesla'nın Çinli tablet bulunuyor. Otomobilin ön koltukları12 derece dönebiliyor. 2019'da satışa rakibi damga vurdu. sunulması beklenen Byton SUV, 45 bin dolar fiyat ile alıcısıyla buluşacak. .. 


o 
RR Byton SUV 272 
Ş m. beygir gücü ve m, V 45 bin dolarlık fiyatıyla Tesla'ya 
N rakip olacak. 


ARMANI'NİN 
GİYİLEBİLİR 
TEKNOLOJİSİ 


Teknolojinin hayatımızın her alanına sızmasıyla birlikte moda dünyası da bu akımın etkisine girdi. Dokunmatik kadranlı akıllı saatlerle artık her an dünyaya bağlı kalmak mümkün! Emporio Armani'nin, IOS ve Android işletim sistemi uyumlu saati, 
100 metreye kadar su geçirmiyor 
ve günlük aktivitelerinizi ölçebiliyor. 2.2380 TL — 


Kadınlar erkeklerden daha hesaplı 


Yaklaşık 40 milyon internet kullanıcısının kayıtlı e-posta, web, mobil ve mağaza davranışlarını analiz eden Related Digital, Türkiye'deki kullanıcıların online alışveriş alışkanlıklarına ışık tuttu. Araştırmada online alışveriş yapan 

erkeklerin sepetlerine ekledikleri ürünlerin ortalama değeri120 TLiken, 

kadınlar tarafından oluşturulan sepetlerin değeri 90 TL olarak belirlendi. - 


SPOTIFY'A 1.6 MİLYAR DOLARLIK ŞOK 


Tom Petty, Missy Elliot, Stevie Nicks ve Neil Young gibi sanatçıların yayıncısı olarak bilinen Wixen Music Publishing şirketi, telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Spotify'a 1.6 milyar dolarlık dava açtı. Şirket ayrıca Spotify'ın düzgün bir lisans sahibi olmadan binlerce şarkıyı kullandığını öne sürüyor. Wixen Music, Spotify'ın hızla büyümesine ve milyar dolarlık bir şirket haline gelmesine karşı söz yazarlarının ve yayıcıların gelir elde edemediğini savunuyor. - 
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1 MİLYON ELEKTRİKLİ OTOMOBİL 


Toyota, 2020 yılının ortasına kadar enazl0 yeni elektrikli araç üreteceğini açıkladı. Planlarının 2030 yılına kadar 5.5 milyon elektrikli araç satmak olduğunu söyleyen firma,bunal milyon 'sıfır-emisyon' otomobilin de dahil olduğunu belirtti. Açıklamada, Eylül ayında Toyota'nın batarya teknolojilerini geliştirmek için Mazda ve Densoile işbirliğine gideceği de kaydedildi. Toyota elektrikli araç üretiminde rakiplerinin gerisinde kalmış olsada, haladominant araba üreticisi olarak oyunda kalmaya çalışıyor. 


Dokun ve büyüt 


“Click and Growth'evde bitki beslemeyi bir türlü başaramayanlar için pratik çözümler sunuyor. Bitkileri otomatik olarak sulayan bu 'akıllı saksılar'aynı zamanda onları orta boyda tutmayı hedefliyor. Saksıdaki sensörler ayrıca 

bitkilerin yeterli oksijeni ve besini almasını sağlıyor. 


ÇERÇEVESİZ 
TELEVİZYON 


.—ğ.l 


Samsung'un yeni microLED, modüler ekranlı televizyonu “The Wall”, salonunuzdaki duvarı işgal etmeye geliyor. 146 inçlik duvar televizyonu, modüler ekran teknolojisi ile müşterilere ihtiyaçlarına uygun boyutlarda televizyon sahibi olma imkanı sunacak. Çerçevesiz tasarımıyla ilgi çeken televizyon şu anda 

konsept aşamasında. 
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GÜNEŞİ 
KONTROL 
EDIN 
LOreal, ultraviyole ışınlarına karşı hassas 'UV Sense! 
2 milimetreden inceliğinde, 
9 milimetre çapında pilsiz 
bir sensör. Tırnağın üstüne yapıştırılan bu alıcı, topladığı verileri telefonunuza göndererek, uzun süreli güneşte kalma eğilimlerinizle 


ilgili datayı kullanıcılara sunuyor. 50 dolar 


Instagram emlakçı oldu! 


Imilyar doların üzerinde ekonomi yaratan sosyal medya ağılInstagram, birden çok sektör için en etkili pazarlama araçlarından biri haline geldi. Ünlü isimlerin satın almaya teşvik edici paylaşımlarıile oluşan bu pazar, gayrimenkul sektörüne de canlandırmaya başladı.Instagram'da paylaşılan lüks konut fotoğraflarının 

ilgiuyandırdı ve bu yönde talepler oluşmaya başladı. 


c 


YILIN İLK ROKETİ 


Elon Musk'ın çocukluk hayali gün geçtikçe büyüyor... 2017 yılında 18 fırlatma yapan veilk defa uzaya — gidip geri gelebilen uzay aracı geliştiren SpaceX şirketi, bu yılın ilk uzay kalkışını 8 Ocak'ta gerçekleştirdi. 

Merakla beklenen kalkışanı canlı olarak yayınlandı. Musk'ın kurucusu olduğu şirket, ABD hükümetiile 

işbirliği yaparak, yörüngesi sır gibi saklanan Zuma uydusunutfırlattı. 
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FORD OTOSAN'A 'İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ÖDÜLÜ" 


Otomotiv sektörünün önde gelen ismi Ford Otosan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB tarafından düzenlenen İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödül Töreni'nde istihdamını en fazlaartırankurumlar arasına girerek, ödülelayık görüldü. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda Ford Otosan'ın ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 

Yıldırım tarafından Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'e takdim edildi. 


KESİNTİSİZ 
MÜZİK KEYFİ 


24 saatlik pil ömrü ile öne 
çıkan BlackBeat PRO, aktif gürültü engelleyici özelliğe 
sahip olmasının yanı sıra 100 
metrelik kapsama alanı ile Bluetooth özellikli cihazlara 


Startup programı meyvesini verdi kolaylıkla bağlanıyor 


Telefonunuza gelen çağrıları 


Geçtiğimiz yaz başlatılan Hamdi Ulukaya Girişimi destek programları, yanıtlayabildiğiniz kulaklık meyvelerini vermeye başladı. Yapılan Hedef Takip Toplantısı, programa seçilen otomatik olarak dinlediğiniz girişimci adayı ve startup'ların dünya pazarına adım attığını ortaya koydu. müziği veya izlediğiniz filmi Genç girişimcilerden dördü şirketlerini açtı. Hamdi Ulukaya Girişimi, bu yılda durduruyor. 1.249 TL 


24 girişimci adayı ve 6 startup'ıdestek programına dahil edecek. 
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İSTİHDAM 


TAZMİNATINIALAMAYAN ARABULUCUYA GİDECEK 


Yeni yılla birlikte, İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından işçi-işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan 


önce arabulucuya başvurulması dava şartı haline geldi. 


ARABULUCULUĞUN tarihi günümüzden binlerce yıl önceye, Mezopotamya ve Sümer uygarlıklarına kadar gidiyor. Antik Yunan'dan, Roma'ya, Konfüçyüs etiklerinin uygulandığı Çin'e kadar birçok kültür 

ve devlette arabuluculuğun uygulandığını görüyoruz. 
Bir uyuşmazlık yaşandığında başvurulacak ilk ve asıl 

yol devlet mahkemelerine başvurularak “Yargısal Veya Geleneksel Usul” denilen yargısal süreçler içerisinde sorunun çözümlenmesidir. 
Ancak, bir çok ülkede küçük çaplı ve kamu düzenini ilgilendirmeyen uyuşmazlıkların, adli 

bir soruna dönüşmeden çözümünü gerçekleştirmeyi amaçlayan “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” olan müzakere, arabuluculuk ve tahkim yöntemleri de kullanılmak suretiyle kısa zamanda 

ve düşük maliyetlerle ve dostane yöntemlerle çözüm bulunması yoluna gidildiği görülmektedir. Yargılama neticesinde davanın her 

iki tarafının da memnun olması mümkün değilken arabuluculuk, her iki tarafıda memnun edecek bir sonuca ulaşılmasını sağlamaktadır. Yeni yılla birlikte, İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe 


girmesinin ardından işçiişveren arasında yaşanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı 
haline geldi. 1 Ocak 2018 
itibariyle yürürlüğe giren ve zorunlu arabuluculuk olarak adlandırılan “dava şartı olarak arabuluculuğun” işçi ve işveren arasında yaşanan sorunların kısa sürede, düşük maliyetlerle çözülerek mahkemelerin iş yükünün azaltılmasını amaçlıyor. 


Arabulucuda anlaşma zorunlu değil 

Arabulucuya gitmek zorunlu, ancak arabulucuda uzlaşmak zorunlu değildir. Bu nedenle taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa mahkemeye gidilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. 
Taraflar arabulucu huzurunda anlaşamazlarsa, söz konusu uyuşmazlık hakkında dava yoluna başvurmak mümkündür. 
Davacı, arabuluculuk 


faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin 

son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi durumda dava usulden reddedilir. 
Arabuluculuk görüşmeleri tarafların anlaşmaya varmaları halinde, üzerinde anlaşılmış olan hususların taraflar tarafından tekrar yargı konusu yapılması mümkün değildir. İşçinin işe iade talebi veya işçilik alacağı olan ihbar ve kıdem tazminatı, ücret, fazla mesai, yıllık izin ücreti, hafta tatili ve genel tatil ücreti için dava açılmadan önce uzlaşmaya dayalı dostane çözüm arabuluculuk için adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarına başvuracak. 


Hangi alacaklar arabulucuya gidecek Aslında 2013 yılından beri arabuluculuk gönüllü şekilde uygulanıyor ve arabulucuya 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başvuranların yaklaşık 

yüzde 90'ı da uzlaşarak 

çıkıyor. Toplam 13.445 

arabulucunun bulunduğu 

Türkiye'de, 2013'ten beri 

yapılan 21.517 hukuk 

uyuşmazlığı başvurusunun yüzde 901 (19.292 adet) anlaşmayla sonuçlandı. 

Bunun parasal değeri de 

yaklaşık 830 milyon TL'ye 

ulaşıyor. Çalışan tarafından talep edilebilecek; 

* Kıdem tazminatı, 

*İhbar tazminatı, 

»* Kötüniyet tazminatı, 

» Ayrımcılık (eşitliğe aykırılık) tazminatı, 

» Sendikal tazminat, 

«e Ücret, prim, ikramiye, fazla mesai ücreti, 

* Kullanılmayan yıllık izin ücreti alacağı, 

* Hafta tatili ücreti, 

* Belirli süreli iş sözleşmesinin erken feshinde bakiye süre ücreti, 

* Ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve benzeri işçilik alacaklarının söz konusu olması halinde arabulucuya gidilmesi gerekiyor. 


Ancak, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları arabuluculuk kapsamı dışındadır. Sadece işçiler için değil, işverenler için de arabulucuya başvurulması zorunludur. Yine, işveren tarafından talep edilecek; *İhbar tazminatı, 

» Cezaişart, 

» Haksız rekabete bağlı tazminat, 

» Avansın iadesi, 

* Eğitim gideri ve benzeri alacak ile tazminat talepleri için dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu olacaktır. — 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UFUK TURU 


GÖRGÜN ÖZDEMİR Otokoç Otomotiv Genel Müdürü 


BATI'DAN DOĞU'YA KAYAN DÜNYA OTOMOTİV PAZARINDA TÜRKİYE 


Bundan 10 yıl önce Çin'in dünya pazarından aldığı pay sadece yüzde 12 iken bugün satışların yüzde 30'u bu ülkede gerçekleşmektedir. Aynı dönemde Hindistan'ın dünya otomotivinden aldığı pay da yüzde 2.8'den yüzde 4'e çıkmıştır. 


YENİ bir yıla başlarken, geçtiğimiz yıl gerçekleşme datalarının yeni yeni ortaya çıktığı günlerde, Dünya ve Türkiye otomotiv pazarında bir ufuk turu yapalım. 

Tüm dünyada yaklaşık 

100 milyon adet araç 

satışı beklenmektedir. Bu satışların yüzde 68'lik kısmı Çin, ABD ve Avrupa'da gerçekleşecektir. Üç 

büyük pazara Japonya ve Hindistan'ı da dahiledersek, toplam dünya pazarının neredeyse yüzde 80'ini temsil eden pazara ulaşmış oluruz. Bu ülkelerdeki yeni araç satış rakamlarının 

ise Çin'de 30 milyon adedi bulacağı, Doğu ve Batı Avrupa toplamında 21 milyon 
adet, Amerika'da ise 17 
milyon olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 
Nispeten daha küçük pazarlar olan Japonya'da 

5 milyon, Hindistan'da ise 

4 milyon yeni araç satışı 
beklenmektedir. Dünyadaki diğer büyük pazarlar ise Brezilya 2 milyon, Kore 1.8 
milyon ve Rusya 1.6 milyon olarak sıralanmaktadır. 
Türkiye'nin ise 2017'de 980 
bin yeni araç satışı adedi 

ile dünya pazarında 16. 
sırada yer alacağı tahmin 


edilmektedir. Yukarıdaki 


rakamlar detaylı olarak incelendiğinde, dünya otomotiv pazarının Batı'dan Doğu'ya doğru kaydığını görmekteyiz. Örnek olarak bundan 10 yıl önce Çin'in dünya pazarından aldığı pay sadece yüzde 12 iken bugün satışların yüzde 30 bu ülkede gerçekleşmektedir. 
Aynı dönemde Hindistan'ın dünya otomotivinden aldığı pay da yüzde 2,8'den yüzde X'e çıkmıştır. Bu değişimde esas itibariyle iki önemli faktör rol oynamaktadır. 
Bunlardan biri kişi başı gelir ve gelir artış oranı, ikincisi ise araç sahipliğidir. Hiç şüphesiz Asya ülkelerinde kişi başına düşen gelir, batı ülkelerine göre daha çok 


artış göstermektedir. Kişi başına düşen gelir artış hızı 
2017 yılı için: Çin'de yüzde 
6.7, Hindistan'da yüzde 5.6, bu oran, Amerika'da yüzde 1.6, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden İngiltere'de yüzde 2.2, Almanya'da yüzde 3 olurken, Fransa'da (yüzde -0.3) ve İtalya'da (Wüzde -1.3) azalmıştır. 

Öte yandan araç sahipliği Amerika'da yüzde 80, Avrupa'da yüzde 57 iken yıllık en çok satışın gerçekleştiği Çin'de ise henüz yüzde 10'dur. Hindistanda ise bu oran yüzde 2.2 
seviyesindedir. Şimdi de aynı rakamları kendi ülkemiz açısından inceleyelim. 

Daha önce belirttiğim gibi 
2017 yılında Türkiye'de 


otomotiv pazarında 980 

bin adetlik yeni araç satışı gerçekleşmiştir. 2017 yılı ile birlikte son 3 yıldır otomotiv pazarı Il milyon adetlik 

satış barajını geçmekte zorlanmaktadır. Halbuki 

10 yıl önce 634 bin adet 
satışın gerçekleştiği pazar, bazı yıllar daralma yaşasa da yıllık ortalama yüzde 10 artış gerçekleştirerek 2015 yılında Imilyon adede ulaşmıştı. 
Son 3 yıldır otomotiv pazarı Imilyon adet civarında gerçekleşirken daha önceki yıllarda gösterdiği artış trendi durmuş vaziyettedir. Aynı dönemde ülke ekonomisinin yüzde 15 büyüdüğü düşünülürse otomotiv iç pazarının bu büyümeden yeterince pay alamadığını görüyoruz. Ülkemizdeki araç sahipliği yüzde 20 ile Batı'nın oldukça gerisindedir. Buna rağmen otomotiv pazarının büyümesini etkileyen, kur artışlarına bağlı fiyat artışları, otomotiv üzerinden alınan ÖTV oranlarının yüksekliği, satın alınacak araçların kredi tutar ve vade sayısındaki sınırlamalar gibi faktörlerin 
yanında, son yıllarda 10 

bin dolar seviyesindeki kişi başı milli gelir ile orta gelir tuzağının kırılamaması, otomotiv pazarının I milyon adetlik sınırı aşmakta zorlanmasına yol açmaktadır. 
Dünyada otomotiv satışları milli gelir artışı ve araç sahiplik oranına bağlı olarak batı ülkelerinden doğu ülkelerine kayarken, yüzde 20'lik araç sahiplik oranı ile yüksek büyüme potansiyeli olan Türkiye otomotiv pazarı, orta gelir tuzağına takılmış vaziyette bu değişimden gereken payı alacağı günleri beklemektedir. — 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HARCAMALARI DİJİTALE KANALİZE EDELİM, AMA NASIL? 


Dijitalde yaptığınız harcamaları gerçek zamanlı takip etmeden, gerekli aksiyonları anında almadan, sosyal medyada her an oluşabilecek krizlere karşı hazırlıkları yapmadan dijital yatırımları artırmak, dipsiz kuyuya taş atmaktan farklı değil. 


TEKNOLOJİNİN baş döndüren gelişimi ile birlikte çeşitlenen, gelişen, çok daha kontrol edilebilen ve ölçülebilen bir yapıya bürünen pazarlama kanalları, bügün bir pazarlamacının hayal dahi edemeyeceği bir noktaya ulaşmış durumda. 
Pazarlamanın dahilerinden John Wanamaker'ın 1800'lü yılların sonunda yaptığı “Reklama harcadığım paranın yarısı boşa gidiyor, biliyorum. Ama hangi yarısının boşa gittiğini bilmiyorum” tespitinin çok ötesinde, artık harcanan her kuruşun takip edilebildiği bir yapıyla karşı karşıyayız bugün. Son dönemlerde marka yöneticilerinin, elde edilen performansla birlikte 


dijitale olan önyargılarının kırıldığı bir gerçek. Bugün artık çok daha fazla marka pazarlama yatırımlarını çok daha cesur bir şekilde dijitale kaydırmakta, KPVlarda dijitalin giderek artan ağırlığı belirginleşmekte. IAB'nin 2017'nin ilk yarısına dair açıkladığı veriler de bu savı destekler nitelikte: 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,6 oranında artış gösteren dijital yatırımlar 1.063 milyon TLlik bir hacme ulaşmış durumda. Peki ama dijitalin renkli dünyasına kapılan markalar için dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Her şeyden önce araştırmaları, trendleri ve gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Bugün Facebook'ta 


izlenen videoların yüzde 85'i ses kapalıyken oynatılıyor. 
Bu küçük ancak oldukça önemli detaya hakim olmak, pazarlama kampanyanızın başarıya ulaşıp-ulaşamaması noktasında hayati bir 

öneme sahip. Kampanya videonuzu en azından bir altyazı dahi koymadan yayınlamak, hedef kitlenizin yüzde 85'ini daha en baştan kaybetmeniz anlamına geliyor. Facebook özelinde devam edecek olursak, kampanyanızı kurgularken hedef kitlenize uygun bir yapıyla hareket etmek gerekiyor: bugün markalı içerikler, standart gönderilere göre 2 ila 4 kat arasında daha fazla etkileşim alıyor. Eğer hedefiniz kampanyanızın 


çok daha fazla kişi tarafından görünmesini sağlamak 

ise, bir influencer ile çalışmak çok daha doğru 

bir strateji olacaktır. Tüm bu metrikleri bilmek de elbette araştırmaları, trendleri ve gelişmeleri yakından takip etmekten geçiyor. 
Markaların dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise dijitalin doğasına uygun hareket etmek. Geleneksel kanalların getirdiği reflekslerle tüm haber sitelerinin ana sayfasını kapatmak, Youtube'da 

30 saniyelik geçilemeyen 
reklam yayınlamak ne dijitalin doğasına ne de tüketici alışkanlıklarına uyan bir durum. Konvansiyonel 

ve dijital ayrımı yapamayan markaların, "reklamımı herkes görsün" mantalitesiyle hareket etmesiyle doğan absürt durum, markanın günün sonunda büyük umutlar bağladığı kampanyadan eli boş dönmesiyle sonuçlanabiliyor. 
Bugün pazarlama içgörülerle olduğu kadar metriklerle de ölçülen bir yapı halini almış durumda. Dijitalde yaptığınız harcamaları gerçek 

zamanlı takip etmeden, gerekli aksiyonları anında almadan, sosyal medyada her an oluşabilecek krizlere karşı gerekli hazırlıkları yapmadan dijital yatırımları artırmak, dipsiz kuyuya taş atmaktan farklı değil. P&G gibi bir devin bile 140 milyon dolarlık dijital bütçesinin 
100 milyon dolarlık kısmını 
yanlış hedefleme ve 

hatalı KPI'lardan dolayı kestiği bir ortamda, tüm markaların attıkları adımları bir terzi titizliğiyle analiz etmesi gerekiyor. — 
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YAŞ MEYVE SEBZECİLER HAVA KARGODAN UMUTLU 


Türk yaş meyve sebze sektörü, 2016 yılı sonunda gündemine aldığı, 2017'de yoğun olarak kullanmaya başladığı hava kargoda hedef büyüttü. 
Yaş meyve sebze sektörü, orta vadede ihracatının yüzde 10'unu hava kargo ile gerçekleştirmeyi hedefliyor. 


TURKISH Cargo İzmir Kargo Müdürü Faik Deniz ile Ege İhracatçı Birlikleri'nde bir araya gelen, 2017 yılını 
masaya yatıran ve 2018 

yılı ile ilgili hedeflerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi 

ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, 2017 yılında Turkish Cargo ile yaptıkları 


indirimli anlaşma sonrasında hava kargo ile taşımacılığın sektörün öncelikleri arasına girdiğini kaydetti. Hava kargonun Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen “Taze Kiraz ve Üzüm URGE Projesi”nin çıktılarından biri olduğuna işaret eden Seyyar, “Şili hava kargo 

ile ürettiği kirazın yüzde 98'ini ihraç edebilir konuma 


gelmiş. İhracatta sürekli 

ve güçlü olabilmenin yolu müşteriye ulaşma süresini kısaltmaktan geçiyor. 
Özellikle yaş meyve sebze sektörü gibi raf ömrü kısa olan ürünlerde bu hayati bir husus. Büyük balık olup kurtulmak için öncelikle 


hızlı balık olmak zorundayız. 


Uluslararası pazarda var olmanın ve ihracat yönlü büyümenin en önemli 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İhracatta güçlü 

olmanın yolu müşteriye ulaşma süresini © 

kısaltmaktan geçiyor. 
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koşulu, katma değerli ürün üretimi ve mevcut ürünlerin daha yüksek fiyatlarla satılabileceği yöntemlerin geliştirilmesi. Bu konuda, en doğru çözümün Hava Kargo olduğuna inanıyoruz. 
Bahçeden topladığımız ürünleri hızlı bir şekilde işleyip ertesi gün Hong Kong, Tokyo, Şanghay, Londra, Barcelona hallerine ürünlerimizi indirip tüketicinin sofrasına sunabilirsek başarılı oluruz. 
Hava Kargo ürünlerimizin tazeliğini asgari bir hafta uzatacak. Dünya'da Şili, İsrail, Kenya gibi ülkeler 

bu modeli uygulamış ve başarılı olmuş. 2023 yılında 
40 milyar dolar gıda ihracatı 
hedefine ulaşabilmeni 

yolu yenilikçi projelerden geçiyor” şeklinde konuştu. — 


Hedef 170 milyar dolar, konjonktür uygun 


2017'DE Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat rakamı elde edildi. 
Hedef şimdi, 170 milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak 2014'deki yıllık ihracat rekorunu da kırmak. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2018'in ihracatta rekorlar yılı olmasını bekliyor. Geçen yıl I milyar dolar ihracatı aşan sektör sayısı da 23 olurken, Iı milyar dolar üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 33'e, 
ihracatçıların sayısı da 69 
bin 516'ya yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 


Mehmet Büyükekşi, 2018 
yılının 2017 yılından çok daha başarılı olacağını dile getirerek, gerekçelerini şu şekilde sıralıyor: “2018'de 


yaşanması beklenen küresel 


gelişmeler ihracatımızı destekler nitelikte. Bu yıl 
dünya ekonomisinde 10 
koşulun 8'i olumlu yönde. 
Dünya ekonomisinin büyümesi, buna bağlı olarak küresel ticaretteki büyüme, en büyük ihraç pazarımız AB'deki büyüme ihracatımız için çok olumlu gelişmeler. Yakın ve komşu 


pazarlarda büyüme, Özel Sektör yatırımları, Sanayi ürünleri ihracat fiyatları, enerji ve emtia fiyatları seviyesi, Euro/Dolar Paritesi gelişmeleri ise ihracatımız için olumlu gelişmeler. 
Küresel mali koşulların 


etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz. Negatif risk taşıyan kalemlerin ise siyasi, ticari ve jeopolitik riskler olduğunu düşünüyoruz. 

Bu gelişmeler ışığında 

2018, 2017'ye göre çok daha başarılı bir yıl olacak.” - 


cb 


0“ 


zo Yirihracatı N 12.000.000.000 $ 


#ihracatlabüyüyoruz 


İhracatçıların gurur günü 


EGE İhracatçı Birlikleri (EİB)'nden 2017 yılında 

5.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren ve EİB'nin ihracatının yüzde 46'sına imza atan ihracat şampiyonu 
56 firma Ege İhracatçı 
Birlikleri tarafından düzenlenen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde zirveye çıkmanın gururunu yaşadı. İzmir Swissotel Grand Efes'te düzenlenen “İhracatın Yıldızları 

Ödül Töreni”nde, İhracat 


şampiyonları, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı 

Sabri Ünlütürk'ün elinden ödüllerini aldı. Ege İhracatçı Birlikleri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye 2017'de gerçekleştirdiği 12 milyar dolarlık ihracatı ifade eden temsili çek hediye ederken, 
2018 yılı hedefini 13 milyar 
dolar olarak belirledi. — 


Mobilyada 3 milyar dolar ihracat hedefi 


TÜRKİYE Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın, 2018 
yılında da ihracat odaklı büyüme stratejisiyle hareket ederek ihracat rakamını en az 3 milyar dolara çıkaracaklarını söyledi. Mobilya ihracatının yüzde 8'lik bir artış göstererek 2017 yılında yaklaşık 2,7 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirten Öztaşkın, “Yoğun çalışmaların neticesinde 
2017 yılında yaklaşık 170 ülkeye ihracat yaptık. 
İhracat odaklı büyümeyi sürdürerek 2018 yılında enaz3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Mevcut ilişkilerimizin yanı sıra yeni rotalar belirleyerek sürdürülebilir bir büyüme grafiğine ulaşmalıyız” dedi. — 


Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın 


Ol o ARGE 


İHRACATLARI 


AR-GE'YLE KANATLANDI 


Özel sektörün Ar-Ge'deki payıson dönemde hızla artarak yüzde 50'ye geldi. 
İhracatta başarının yolunun Ar-Ge'den geçmesi bunda önemlirol oynadı. 
Işte ihracatını Ar-Ge'yle katlayan 3 dev şirket... 


“AR-GE İHRACATIMIZA BÜYÜK İVME KAZANDIRDI” 


Cengiz Eroldu 
Tofaş CEO'su 


AR-GE, Tofaş olarak ihracat potansiyelimize maksimum seviyede ulaşabilmemiz için çok önemli. Sürdürülebilir bir başarı elde edebilmenin yolu kaliteli ve verimli üretim yapmanın ötesine geçmek ve Ar-Ge ile ürün ve teknoloji geliştirmekten geçiyor. Ancak böylelikle yeni bir ürünün geliştirilmesi ve üretimi için rekabette 


avantajlı bir konuma geçebiliriz. Tofaş'ın yakın tarihine baktığımızda da, Ar-Ge yatırımlarımız ile ihracat hacmimiz arasında belirgin bir ilişki olduğunu gözlemliyoruz. Büyük ürün yatırımlarımızı takip eden yıllarda örneğin 2005-2009, 2014-2016 dönemlerinde ihracatımız büyük bir ivme kazandı. 
Yeni Doblo, Fiat Fiorino (facelift) ve son olarak Fiat Egea projesine yaptığımız yatırımlar sonrasında son 


iki yılda şirket iş hacmimizi neredeyse 2 katı seviyesine çıkardığımızı söyleyebiliriz. 
Bugün üretimimizin yaklaşık yüzde 75'ini ihraç ediyoruz. Fiat Doblo, Fiat Fiorino ve Fiat Egea, yani ihraç ettiğimiz tüm bu modellerin ortak paydası ise Tofaş'ta geliştirilmiş olmaları. Tofaş, Fiat Chrysler Automobiles'ın EMEA'daki 2 büyük Ar-Ge merkezinden biri. Bugün üretmekte olduğumuz araçların ürün geliştirme 


süreçlerinde kademeli olarak artan bir rol aldık. 
Son olarak Fiat Egea model ailesinin geliştirme sürecinin liderliğini üstlendik. Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde 40 ülkeye ihraç ettiğimiz Egea model ailesinin yurtiçinde ve yurtdışında gördüğü talep, Ar-Ge faaliyetlerimizin küresel rekabetçiliğimizdeki rolünün ve yarattığı ihracat hacminin en güncel örneği oldu. Son iki yılda ihracat hacmimizi yaklaşık yüzde 
70 oranında arttırdık. Bu 
artıştaki en büyük pay da Fiat Egea/Tipo-Dodge Neon Ailesi'ne ait. Geleceğimizi planlarken, odağımıza her zaman müşteri ihtiyaç ve beklentilerini koyup, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyona istikrarlı bir şekilde yatırım yapıyoruz. 2016 yılında 

Fiat Egea model ailesinin tamamlanarak piyasaya sunulmasıyla ihracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 

6l artırdık ve Tofaş olarak Türkiye toplam otomotiv üretiminin yüzde 26'sını tek başına gerçekleştirdik. 
İhracatımızı 2017 yılında 

da arttırmaya devam ediyoruz; ilk 9 ayda bir 
önceki yıla göre yüzde 6 
daha artış sağladık. Üretim ve ihracat performansımızı, 
2018 yılında da istikrarlı 

bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz.” - 
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“AR-GE MERKEZİNE 5 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK” 


Gihan Elbirlik 


İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü 


SEKTÖRÜNÜN ilk Ar-Ge merkezi 2009 yılında İnci Akü A.Ş. tarafından hayata geçirilmişti. Japon akü devi GS Yuasa ile yaptığımız ortaklıktan sonra planlı yatırımlarımıza hız vererek yaklaşık 5 milyon TL'ye tamamlanan yeni Ar-Ge merkezimizi mayıs ayında hizmete açtık. Ortaklığın 

ilk yatırımlarından olan yeni AR-GE merkezimizde yenilikçi teknolojiler ve yeni nesil akülerle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılıyor. Ar-Ge'ye yönelik yatırımlarımızı artırmamızın en temel nedenlerinden bir tanesi ise ihracatımızın artış trendine girmesi. Özellikle ihracatta üst segment Start-Stop araçlara yönelik 


kullanılan akülerimizin ihracatı giderek artıyor. 
Hedefimiz en son teknolojiyi kullanarak, dünya çapında talebin artacağı öngörülen start-stop aküler ile otomotiv ana sanayi (OEM) akülerinin üretimimiz içindeki 

payını artırmak. Bu da ancak güçlü bir Ar-Ge ile mümkün oluyor. İnci GS Yuasa Ar-Ge Merkezi'nde yeni nesil Start-Stop aküler, yeni tip endüstriyel aküler, yüksek enerji ve güç yoğunluklu materyaller, yeni nesil seperatörler, akü katkılandırma materyalleri ve derin deşarja dayanıklı ağır hizmet akülerinin üretimiyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak. GS Yuasa'nın küresel deneyimi ve teknolojisini, kendi birikimimizle birleştirip 

yol alıyoruz. Beş yılda gerçekleştireceğimiz 


250 milyon TLik yatırımın 
yüzde 50'sini teknoloji gelişimi için kullanacağız. 
İnci GS Yuasa olarak bugün 
4 kıtada 80'in üzerinde ülkeye 
yaptığımız ihracatla toplam satış gelirlerimizin yüzde 65'ini yurtdışı satışlarından elde ediyoruz. 2017'de bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 20 arttı. 2018 yılında 


ise ihracatımızın yüzde 35 
artmasını hedefliyoruz. Eylül ayında temellerini attığımız üçüncü fabrikamızın tamamlanmasıyla, İnci 

GS Yuasa olarak 5 milyon olan akü üretim kapasitemiz 
7 milyona çıkaracak. 

2 milyonluk kapasite artışının 
yaklaşık yüzde 75'i ihracata yönelik olacak. 
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“AR-GE'NİN İHRACATTA PAYI YÜZDE 70” 


Cengiz Zaim 


alanındaki ürünleri de ekleyerek sürdüreceğiz. Tedavide daha önce 


ayrı ayrı kullanılan moleküllerin tek tablet veya kapsülde birleştirilmesiyle 


Abdi İbrahim Uluslararası Pazarlar Pazarlama ve Satış Direktörü 


“AR-GE ürünlerinin ihracattaki payı halen yüzde 70, bu oran Türkiye satışımızdaki Ar-Ge'den çıkan ürünlerin payının üzerinde. Ancak 

bu oranı 3 sene içinde yüzde 80'e çıkarmayı hedefliyoruz. Abdi İbrahim olarak parkinson, kadın sağlığı, 

tirojd hormonu düzenleyici ürün grubundan bazı ürünlerde dünyadaki birkaç başarılı ürün geliştirici firma arasında yer alıyoruz. Ar-Ge'de geliştirmesi güç ürünlere odaklanmayı, solunum, metabolizma, onkoloji 


hastaya kullanım kolaylığı sağlayacak önemli bir kombinasyon ürün için 

çok merkezli uluslararası klinik çalışmamız devam ediyor. Çabuk salımlı tablet formundaki bir ürünün kontrollü salım formunda geliştirilmesi çalışmalarımız var. Üniversitesanayi iş birliği kapsamında, multidisipline bir yaklaşım gerektiren yeni molekül keşfine yönelik yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yurtdışındaki tesislerimizde üretim yapmamız nedeniyle uluslararası pazarlardaki artışımızın daha fazla olmasını bekliyoruz. Buna ek olarak Türkiye'den yaptığımız ihracatın da her yılenaz yüzde 25 büyümesini öngörüyoruz.” - 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 YAPAYZEKÂDA 
TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLERİ 


Bu yıl en çok konuşulan teknolojilerden biri de yapay zekâ ve ChatBot'lar. Türkiye'de çok sayıda şirket, yapay zekâ projesi başlattı veya üzerinde çalıştığı projeyi devreye aldı. Arçelik'in “Yedek Parça Tahminleme” projesi, yaklaşık 350 bin çeşit yedek parçanın planlama sürecini sistematik bir hale getirdi. 
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AME RI KALI Gartner şirketi 


yaptığı araştırmaya göre ChatBot'ların geldikleri teknoloji ile müşteri hizmetleri etkileşimlerinde gelen taleplerin üçte 

ikisini karşılayabileceği sonucuna ulaştı. Türkiye'de çok sayıda şirket, yapay zekâ projesi başlattı veya üzerinde çalıştığı projeyi devreye aldı. Bunlardan biri, otomotiv şirketi Assan Hanil, Assan Hanil İK Direktörü Bora Alptekin, şirketin yetenek yönetimi yaklaşımları konusunda yenilikçi uygulamalarından bahsetti: “Çalışanlarımıza 
24 saat destek verecek yapay 
zekâ 'chatbot' uygulamasına geçmek için hazırlanıyoruz” diyor. Z kuşağı gençlerin 

iş hayatına girmesi ile birlikte şirketlerin yetenek yönetimi konusunda 

farklı yaklaşımları hayata geçirmeleri gerektiğine vurgu yapan Bora Alptekin, “Yetenekleri çekmek ve elde tutmak için farklı stratejiler üzerinde çalışıyoruz. 

Z kuşağının da iş hayatına girmesi ile birlikte yetenek tanımı da farklılaşmaya başladı. Sürekli yenilenen ve değişen dünyada bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşmak daha da önem kazanıyor. 

Bu amaçla çalışanlarımıza 7/24 destek verecek Chatbot uygulamasına geçmek için hazırlanıyoruz. Kelime anlamı olarak Chat ve robot'un kısaltması olan chatbot, sorduğunuz sorulara cevap verebilecek sizinle sohbet edebilecek 

bir program. Chatbot ile birçok sürecimizi yapay zekâya aktarmış olacağız. 
Çalışanlarımıza da istedikleri zaman istedikleri bilgiye ulaşabilecekleri bir deneyim yaşatmayı planlıyoruz” 

diye konuşuyor. 

Assan Hanilin chatbot'u, Türkiye'de arka arkaya açıklanan yapay zekâ projelerinden sadece biri. 


İnsan kaynakları platformu Yenibiriş'in Ürün ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü Eren Çamlıkaya da, günümüzün iş dünyasında CW'lerin artık tek tek değerlendirilmediğini, yapay zekâ süzgecinden geçen CWlerin hedeflerine ulaşabilmesi için detaylı ve doğru anahtar kelimelerin önem taşıdığını belirtiyor. 
Eren Çamlıkaya, CWlere artık bakılmadığı hakkındaki görüşlerin doğruluk payı taşıdığını ifade ederek, “Bu konuda artık teknoloji ile birlikte yapay zekâ temelli değerlendirme araçları revaçta. Yenibiriş'te de biz sene sonuna kadar bir değerlendirme robotunu devreye alacağız. Bu sayede İK uzmanları CWleri tek 

tek değerlendirme yerine, onlara sunulan bir kısa 

liste üzerinden işlem yapabilecekler. Bu sebeple adayların artık insan 

gözü için kısa ve kolay hazmedilebilir CV'ler yerine robotların filtresinden geçebilecek “seo odaklı” CW'ler hazırlaması gerekli. 
Bu adaylar için ciddi bir dönüşüm. Bunu özellikle öğrencilerle her fırsatta paylaşmaya çalışıyoruz” bilgisini veriyor. Microsoft, yapay zekâ uygulamalarında Türkiye'ye öncülük eden şirketlerin bir başkası. 
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, yapay zekânın hayatımızdaki yerinin giderek arttığını belirterek şöyle diyor: “Akıllı altyapı sistemlerinden, cihazlara kadar yapay zekâ, insanın olduğu her alana nüfuz ederek, sizin adınıza karar alıp, teknolojiyle deneyiminizi kişiselleştiriyor. 
Bu çağın nabzını tutan üçüncü özellik ise bu kadar birbiriyle bağlantılı bir dünyada katlanarak artan bilgi işlem hacmi ve gücü. 
İster sürücüsüz araçlar olsun ister akıllı fabrikalar, 


ortaya çıkan karmaşık veri trafiğini yönetmek için daha yüksek performanslı yeni mekanizmalara ihtiyaç duyuyoruz. Birçok şirket yapay zekânın işlerine getireceği avantajın farkına vardı. Danışmanlık şirketi Gartner'ın verilerine göre şirketlerin yüzde 59'u yapay zekâyla ilgili bilgi topluyor ve bu alanda bir strateji geliştiriyor. Aynı şirketin değerlendirmelerine göre 
2020 yılına kadar şirketlerin 
teknolojiden sorumlu üst yöneticilerin yüzde 30'u 

ilk 5 önceliği arasına yapay zekâyı koyacak.” Microsoft Akıllı Bulut ve Akıllı Erişim Noktaları stratejisiyle 

beş çözüm alanına odaklanıyor. Modern işyeri, altyapı, iş uygulamaları, veri ile yapay zekâ ve 

son olarak oyun pazarı. 
Kansu, yapay zekâdaki çalışmalarını şöyle özetliyor: "Biz de yapay zekânın demokratikleştirilmesi, bulut bilişim sistemleriyle entegre edilmesi ve herkesin bu teknolojileri kullanabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. 


“YAPAY ZEKÂNIN 
BULUT BİLİŞİM SİSTEMLERİYLE 
ENTEGRE EDİLMESİ 
VE HERKESİN BU TEKNOLOJİLERİ KULLANABİLMESİ 
İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ” 


Yapay zekânın öngörülerde bulunduğu bir projeyi iş ortaklarımızdan Arçelik ile birlikte gerçekleştirdik. 
Arçelik ile beraber hayata geçirdiğimiz “Yedek Parça Tahminleme' projesi, Arçelik ürünlerine ait servis verilen yaklaşık 350 bin çeşit yedek parçanın planlama sürecini Microsoft Azure bulut bilişim altyapısı 

ve veri bilimi araçlarını kullanarak sistematik 

bir hale getirdi. Geçmişte manuel tahminleme ile yürütülen operasyonlar böylece optimize edildi ve tasarruf sağlandı. Arçelik bu uygulaması ile Eurocloud yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. 

LC Waikiki, Microsoft'un Office 365 ve Azure bulut çözümlerini kullanarak 

36 ülke ve 791 mağazadaki 
operasyonlarını hızlandırdı ve verimli hale getirdi. 

LC Waikiki bu servisleri kullanarak coğrafi şartların ve zaman farklılıklarının engellerini azalttı, üretkenliği artırdı ve operasyonları optimize 

etti. Microsoft Azure 

hibrid çözümleriyle pazar ihtiyaçlarına göre envanteri izleme ve zamanında değişiklik talep etme gibi avantajlar elde etti.” 

Yapay zekânın öncülüğünü yapan firmalar arasında 

yer alan Vodafone, kendi kendini yönetebilen akıllı şebeke teknolojisini (Smart SON) Türkiye'de ilk kullanan operatör oldu. Vodafone Türkiye'nin, Teknoloji Şehri İstanbul projesi kapsamında Huawei ile ortak geliştirdiği bu teknoloji ile, internet kullanımının yoğun olduğu yer ve saatlerde kullanıcılara en iyi ses ve veri hizmetinin sunulması hedefleniyor. 
Vodafone Türkiye, “Teknoloji Şehri İstanbul - TechCity İstanbul” projesi kapsamında Huawei ile ortak geliştirdiği kendi kendini yönetebilen 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akıllı şebeke teknolojisini trafikte en çok vakit geçirilen TEM ve D100 yollarında uygulayarak hizmet kalitesini artırdı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte kalan İstanbulluların en iyi ses ve veri hizmetini almasını hedefleyen proje kapsamında, yapay zekâ 

ile geliştirilmiş Smart SON teknolojisi, anayollara servis veren baz istasyonlarında aktif hale getirildi. Hem 

3G hem de 4.5G ses ve veri kalitesini iyileştiren bu teknoloji sayesinde, çağrı kurulum oranları yaklaşık yüzde 7, veri iletim oranları 
ise yaklaşık yüzde 10 
oranında artış gösterdi. 
Yazılım danışmanlık 

şirketi METRIC de 

otomotiv sektöründe bir müşterisi için öngörücü bakım projesine başladı. 
METRIC Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, “Proje kapsamında geliştirilecek ürün, firmanın ihtiyacına yönelik özelleşmiş bir çözüm sağlayacak ve bunu çok daha makul bir bütçe 

ile gerçekleştirmeye olanak verecek. Firmada halihazırda SAP firmasının ERP çözümleri kullanılmakta olduğundan, proje kapsamında geliştirilecek üründe SAP entegrasyonu amacıyla sensör verilerinin toplanması sırasında SAP Leonardo çözümü de kısmen yer alabilecek" diyor. 


e 


Gökhan Arık 
METRIC Genel Müdürü e 


“Otomotiv sektöründeki müşterimiz için robotların önleyici bakım projesi geliştiriyoruz.” 


Eren Çamlıkaya 


Yenibiriş Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü 


“CWler artık tek tek değerlendirilmiyor. 
Yapay zeka süzgecinden geçiriliyor.” 


“KELİME ANLAMI 
OLARAK CHAT 
VE ROBOT'UN 

KISALTMASI 

OLAN GHATBOT, SORDUĞUNUZ 

SORULARA CEVAP VEREBİLECEK 

SİZİNLE SOHBET 

EDEBİLECEK BİR 

PROGRAM” 


Bu projede, müşteride bulunan kaynak robotlarının önleyici ve öngörücü bakımlarına yönelik bulut tabanlı yazılım platformu geliştirilecek. Öncelikle kaynak robotlarının duruşlarına sebep olan kaynak süreçlerine ve robotlarına ait kritik parametreler belirlenecek. 
Sistemin tahmin başarısına doğrudan etki eden parametrelerin belirlenmesiyle bu parametrelerin robotlardan ve üretim ortamından 


« » 
Mehmet Abacı 


Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı 


“Yapay zeka konusunda 2017'de ilk uygulamamız 'AS'LI Robot” oldu. Bu yıl 
'Al First” diyeceğiz.” 


toplanmasını sağlayacak veri toplayıcılarının niceliğine, niteliğine 

ve sistem üzerindeki 


konumlarına karar verilecek. 


Veri toplayıcılardan 

gelecek veri miktarı hızla büyüyeceğinden, büyük verinin depolanmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından büyük veriyi işleyerek analiz edecek algoritmaların tasarlanmasına geçilecek. 
Bu proje kapsamında geliştirilecek olan 

yazılımın 3 temel işlevi 


> 
Hakan Erdoğan iyzico CTO'su 


“TÜBİTAK destekli “Frauctive' adlı yapay zeka Ar-Ge projesine 

başladık. Proje satıcıları kötü niyetli alıcılardan koruyor.” 


bulunuyor. İlk işlev üretim hattındaki robotlar üzerindeki sensörlerden belirli aralıklarla, sürekli olarak sıcaklık, basınç, titreşim, ivmelenme, elektrik voltajı ve akımı gibi verilerin toplanması ve bulut tabanlı depolama ortamında saklanması, ikinci işlev toplanan verinin işlenmesi ve depolanması, üçüncü işlev de toplanan veri belirli bir büyüklüğe, olgunluğa ulaştıktan sonra veri üzerinde tahminleme, sınıflandırma, zaman 


Rıfat Oğuz 


Sinemia Kurucusu 


“Yapay zeka geleceğimizi yönlendirecek en önemli teknolojilerden biri. Chatbot'u geçen yıl entegre ettik.” 
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serileri analizi, sıralı örüntü analizi gibi veri madenciliği yöntemleri uygulanarak robotlar için duruş tahmini, bakım ihtiyacı tahmini ve eşik parametreler aşıldığında geri bildirim üretme işlemleri gerçekleştirilecek. 
Geliştirilen yazılım, gerçekten gerekli olmayan “düzenli olarak planlanmış bakım” faaliyetini gerçekleştirmek için bir hattın durdurulma ihtiyacını ortadan kaldıracak aynı zamanda da anormallik tespit edildiği anda bakım ihtiyacını SAP sistemine sipariş olarak bildirerek önceden müdahale edilmesine olanak tanıyacak. 
Fintech (finans teknolojileri) alanının Türkiye'deki liderlerinden iyzico, ödeme sistemlerinde yapay zekâ teknolojisini kullanmak 

için 2015'ten beri çalışıyor. 
Iyzico'nun CTO'su (Chief Technology Officer) Hakan Erdoğan, yapay zekâ çalışmalarına TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge projesi olan ile başladıklarını söyledi 


ve 'Frauctive' adını verdikleri teknolojinin detaylarını şöyle açıkladı: “Frauctive, birçok yapay öğrenme metodunu kullanarak bir kişinin alışverişi kendi kredi kartıyla mı, yoksa çalıntı kartla mı yaptığını anlıyor. 
Her bir ödemenin yüzde kaç olasılıkla riskli olduğunu milisaniyeler içerisinde belirleyen Frauctive, satıcıları kötü niyetli alıcılardan koruyor.” 
Geliştirdikleri bir başka yapay zekâ teknolojisi 

ile internetten alışveriş yapmak isteyen kullanıcıları kötü niyetli satıcılardan koruduklarını söyleyen Erdoğan: “Bu teknoloji resim işleme, doğal dil işleme ve yapay öğrenme yöntemlerini kullanarak internetten yapılan yasadışı ürün satışlarını anlıyor ve her bir ürünün riskli olma olasılığını belirliyor. Bu alanda yaptığımız çalışmaların makalelerini yazıp literatüre katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Doğal dil işleme literatürümüzde ciddi 


AVRUPA YAPAY 
ZEKÂYA YENİ YENİ ALIŞIYOR 


SAS'ın 100 Avrupalı işletmeyle gerçekleştirdiği anket, yetenek eksikliğinden, etik konulara kadar olan sorunların halen devam ettiğini gösteriyor. Yapay zekâ konusundaki beklentiler günden güne artıyor. Dünya analitik lideri SAS”ın, Avrupa'daki önemli işletmelerle yaptığı anket, yapay zekâ adaptasyonunun henüz plan aşamasında olduğunu veya ilk evrelerini yaşadığını ortaya koyuyor. İyi haber ise; büyük çoğunluğu yapay zekâ hakkında konuşurken, bazıları da uygun projeleri sistemlerine entegre etmeye başladılar. Yapay zekânın sunduğu fırsatlardan faydalanma konusunda az sayıda işletme kendinden emin olduğunu belirtse de yapay zekânın potansiyeli hakkında oldukça iyimser bir tablo çiziliyor. Yapay zekâ adaptasyonunun yavaş bir şekilde gerçekleşmesinin teknolojik eksikliklerden çok eldeki verilere bakıldığında farklı sebeplerden kaynaklandığı görülüyor. Daha sık karşılaşılan zorluklar olarak, yapay zekâ teknolojisinden gelen değeri en üst düzeye çıkarmak için gereken veri bilimi becerilerinin yetersizliği, toplumsal ve derin organizasyonel engeller göze çarpıyor. Ankete katılanların yüzde 55'i, yapay zekânın yarattığı devinim ve özgünlükle birlikte iş süreçlerindeki kapsamın değişmesini yapay zekâ ile ilgili en büyük zorluk olarak gördüklerini belirtiyorlar. 
Yapay zekâ, iş kayıplarına yol açacağı gibi, aynı zamanda yapay zekâ ile ilgili beceriler gerektiren 

yeni işlerin geliştirilmesini de etkiliyor. Etik sorunlar, bu konudaki ikinci büyük problem olarak öne çıkıyor. 
Katılımcıların yüzde 41'i, robotların veya yapay zekâ sistemlerinin tek bir şirket yerine, insanlığın faydası için çalışması gerektiğini düşünürken; işlerini yapay zekâ sistemlerine kaybeden kişilere ne olacağı gibi soruların arttığına da dikkat çekiyor. Şirketlerin veri bilimcileri, yükselen yapay zekâ teknolojisinin getirdiği zorluklara hazır mı? Katılımcıların sadece yüzde 20'si, veri bilimci kadrolarının hazır olduğunu düşündüğünü dile getirirken, yüzde 19'luk kesim henüz bir veri bilimci ekibine sahip olmadıklarını belirtiyorlar. 
Çalışmaya göre katılımcıların yüzde 28'i kadrolarına veri bilimciler katarak, şirketlerinin organizasyonel becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ediyorlar. 
Yüzde 32'lik kesim ise düzenleyecekleri konferans, eğitim ve çalıştaylarla, mevcut analist ekibinin yapay zekâ becerilerini geliştirmek istediklerini söylüyorlar. 
Buna ek olarak güven, birçok organizasyon için 

en önemli sorunlardan biri olarak göze çarpıyor. 
Ankete katılanların neredeyse yarısı (yüzde 49), 

yapay zekâ ürünleri ve “Black-Box" çözümlerinin getirdiği sonuçlara duyulan güvensizliğe bağlı kültürel zorlukların yaşandığını belirtiyorlar. — 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eksiklikler var” dedi. 
iyzico'nun yapay zekâ çalışmaları ile ilgili yazıları https://iyzico.engineering adresindeki “Data Science” bölümü altında yayınlanıyor. 
iyzico, zekâ konusunu daha somut hâle getirmenin yanı sıra hem literatüre hem de çevresindeki topluluklara katkı sağlamayı amaçlıyor. 
Hakan Erdoğan şöyle 

diyor: “Bugün hâlâ insanlar tarafından gerçekleştirilen görevler, yeterli veri 

ve doğru algoritmalar otomatikleştirildiği zaman daha büyük ve karmaşık işlerin ölçeklenebilmesi mümkün oluyor. Veri büyüklüğü ve işlemlerin karmaşık olması nedeniyle elle yapılan görevler günler hatta aylarca sürebilirken, yapay zekâ teknolojisi 

ile saniyeler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Veri Bilimi Ekibi ile son iki 

yıldır yapay zekâ üzerine çalışmalar yapan iyzico, e-ticaretin öncelikli problemi olan güvensizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor ve dolandırıcılığı önlemenin yolunu yapay zekâda arıyor. 
Müşterilerin, ürün veya hizmet aldıkları şirketlerle temas kurmasını sağlayan startup SOR'UN'un Kurucu Ortağı Anıl Kiper, ChatBot'ların kurumlar ve kişiler arasındaki süreçlerde oldukça başarılı bir şekilde tamamlayabildikleri bazı 


”» 
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“2017, YAPAY ZEKA 


VE GHATBOT'LAR 
İÇİN DENEME 
YILIYDI. 2018'DE UYGULAMADA ÇOK 
SAYIDA CHATBOT GÖRECEĞİZ” 


görevler olduğunu belirterek bunları, sistemden bilgi sorgulama, konuyla ilgili takip çağrısı oluşturma, rezervasyon, randevu, sipariş yada genel olarak talep alma olarak sıralıyor. SOR'UN, 
2017 yılında kurumsal 
müşterilerinin süreçlerine dahil edebileceği yapay zekâ destekli ChatBot'ları kullanıma açtı. Haftanın 

7 günü 24 saat hizmet 
verebilen ChatBot'lar, yaklaşık iki aylık bir geliştirmenin sonucunda kendisine gelen soru ve taleplerin yaklaşık yüzde 93'ünü anlayıp kullanıcılara gerekli yönlendirmeleri sağlayabiliyor. Sadece kullanıcıyı anlayıp yönlendirme ve sorununu çözme tarafında değil, 

satışı artırmada da ciddi rol 


oynuyorlar. Bir otomotiv şirketi için yaptıkları ChatBot, markaya gelen test 
sürüşü sayılarını yüzde 20 
oranında artırmış. Anıl Kiper, “Yapay zekâ ve ChatBot'lar bu yıl hem markalar hem 

de kullanıcılar için bir deneme ve öğrenme yılıydı. 
2018'de kullanıcıyı tanıyan, kullanıcının davranışları hakkında çıkarımlar yapan ve öğrenen, sadece öneriler sunan değil, istekleri ve talepleri alıp bunları hızla aksiyona çeviren ChatBot'ları daha sık göreceğimizi düşünüyoruz.” diyor. 

Yapay zekâyı kullanan startup'lardan biri de Sinemia. Yapay zekâ 

sinema sektörü için de 

pek çok yeniliğin kapısını aralıyor. Yapay zekânın 

film yapımcılarına yol göstereceği, bir sahneyi çekerken onun nasıl çekilmesi gerektiğiyle ilgili izleyici tercihlerine göre yönlendirme yapacağı 

bir döneme giriyoruz. 
Halihazırda yapay zekâların senaryo yazdığı bir dönemdeyiz ve bu daha 

işin çok başı. Sinemia da, geleceği şekillendiren teknoloji şirketlerinden biri olma gayesiyle, çalışmalarını bu alana yoğunlaştırmış durumda. Sinemia kurucusu Rıfat Oğuz şöyle anlatıyor: “Bugün geliştirilen tezlerde singularity'ye ulaşılacağımız, yani yapay zekânın insan 


Anıl Kiper Bora Alptekin Oliver Mallik Rao SOR'UN Kurucu Ortağı Assan Hanil Schabenberger Vodafone Başkan ö IK Direktörü SAS Başkan Yardımcısı Yardımcısı “7/24 hizmet e e si veren 'chatbot'lar, “Çalışanlara 24 saat “Yapay zeka projeleri “Kendi kendini 


kendilerine gelen soruların yüzde 
93'ünü anlayıp yanıt verebiliyor.” 


destek verecek yapay zeka 'chatbot' uygulamasına geçeceğiz.” 


Avrupa'da da henüz planlama aşamasında. 
Organizasyonel engeller mevcut.” 


yönetebilen akıllı şebeke teknolojisini kullanan ilk şirket olduk.” 


zekasına erişeceği, ikisinin bir ve tekil hale geleceği yıl olarak 2045 işaret ediliyor. 
Bu tarih tahmini doğru çıkar mı bilemeyiz, ama yapay zekânın geleceğimizi yönlendirecek en önemli teknolojilerden biri olduğunu ve er ya da geç böylesi bir dünyada yaşayacağımızı artık kesin kabul edebiliriz. 
Biz de elbette, sinema odaklı bir teknoloji şirketi olarak, bu alana yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Yapay 

zekânın öncülleri kabul edilen chatbot teknolojisini geçtiğimiz yıl sistemimize entegre etmiştik. Şimdi ise, bilim insanlarından oluşan ve uzun süredir yalnızca 

bu konuya yoğunlaşan ekibimizin çalışmaları sayesinde, yeni mobil uygulamamızda yapay 

zekâ tabanlı çok daha gelişmiş hizmetler sunmaya başladık. Bu güncellemeleri geçtiğimiz günlerde hem Türkiye hem ABD'de aynı anda yayına soktuk. Yeni Sinemia uygulamasında yapay zekâ teknolojisi, siz uygulamayı kullandıkça sizi tanıyor; böylece kişiye özel film önerilerinde bulunuyor. 
Vizyona girecek filmlerden tutun da klasiklere ve adını hiç duymadığınız bağımsız filmlere kadar size en uygun önerileri karşınıza çıkarıyor. 
Yani bir nevi kişisel sinema küratörünüz gibi çalışıyor. 
Bununla birlikte dünyada ilk kez uygulanan, 

“grup için film önerisi” fonksiyonunu da hayata geçirdik. Kullanıcılar, yine uygulamayı kullanan farklı arkadaşlarını seçerek, 

grup olarak kendilerine en uygun filmi görebiliyor. Ne izlediğinizi oyunlaştırarak sizden öğrendiği için, “Bu filmi ben izledim, ama 

sen izlemedin” gibi dertler ortadan kalkıyor. Böylece arkadaşlarla birlikteyken, film seçmeye saatlerce vakit ayırma devri kapanıyor. — 


is Bankası E-ihracat Paketi Dünyanın her yerine kolayca 


ihracat yapın, işinizi büyütün. 


soft — shopio 


Shopio e-ticaret yazılımıyla internet sitenizi kolayca kurun, İş Bankası Sanal POS'uyla 
15 farklı para birimi ve alternatif ödeme yöntemleriyle satış yapıp ödemelerinizi 
güvenle alın. DHL Express ile ürünlerinizi tüm dünyaya gönderin. 


Tüm bu hizmetleri indirimli olarak sunan e-ihracat paketi o Iş Bankası şubelerinde sizleri bekliyor. N 


Talep ve görüşleriniz için: eticareteisbank.com.tr 
isbank.com.tr | 0850724 0 724 
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SEPET ANALİZİNİ YAP SATIŞLARINI KATLA 


Bebek bezi alanların Türkiye'de aynı zamanda pil, Amerika'da ise bira aldığını biliyor muydunuz? Bunu Walmart'ın Amerika'da, Carrefour'un Türkiye'de yaptığı “Sepet analizi" söylüyor. Doğru sepet analizi, satışları katlıyor. 


Türkiye'de de sepet analizi yaparak buna göre strateji geliştiren perakende şirketlerinin sayısı her gün artıyor. 
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PERAKENDE sektöründe 


görev alıyorsanız, çocuk bezi ve bira arası satışları arasındaki ilişkiyi duymuşsunuzdur. Perakende devi Walmart, satışları analiz ederken, çocuk bezi ve bira satışları arasında bir bağlantı olduğunu tespit etmiş. Yapılan inceleme, yeni çocuk sahibi olan ebeveynlerin cuma günlerini eğlenmek için partiye gitmek yerine eve bira alarak evde geçirmek zorunda kaldıklarını göstermiş. 

Bu yüzden bebek bezi alan baba çoğunlukla yanında bir de bira alıyor... Walmart bu doğrultuda bebek bezi ve birayı yakın yerlere koyarak satışlarını artırmayı başarıyor. Farklı ürünlerin satışları arasındaki ilişkiyi bulmak ve buna uygun pazarlama stratejileri geliştirmek için yapılan analize “Sepet analizi” 

adı veriliyor. Walmart'ın yaptığı analizin benzerini CarrefouSA da, Türk tüketicisi için yaptı. Ve bebek bezi satışları ile pil satışları arasında bir pozitif korelasyon olduğunu tespit etti. Bebekli müşteriler oyuncaklar için diğer müşterilere göre daha fazla pil satın alıyor. Şirket, bunun sonucu olarak bebekli segmente bu ürün özelinde değer teklifleri sundu. 
İlginç bir örnek de, e-ticaretten: İncehesap. 
com sitesi, daha önceki araştırmalarında televizyon alan kullanıcıların daha sonra siteye tekrar gelerek askı aparatı aldığını görmüş. 
İncehesap.com'un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen şöyle anlatıyor: “Bu kullanıcıların büyük çoğunluğu ya bunun 


ayrıca alınacağını bilmiyordu 


ya da aparatın tam olarak ne için kullanılacağı bilgisine sahip değillerdi. Biz de buradan yola çıkarak sepet 


tamamlayıcı ürün olarak askı 


aparatını dahil ettik. Bunun 


yanında cep telefonları 

için Cep Kask sigortası önererek kullanıcıların telefonlarına gelebilecek zararı düşünmelerini ve buna karşı önlem almalarını sağlamış olduk. Her zaman kullanıcı gibi düşünerek ve doğru yerde doğru önerilerde bulunarak aksiyon alıyoruz.” 
Sepet analizi, perakende sektöründe yer alan pek 

çok şirketin uyguladığı, verimliliği ve müşteri memnuniyetini artıran bir analiz modeli. Analizin temelinde “birliktelik kuralları” olarak adlandırılan bir işletme fikri yatıyor. 
Sepet Analizi de temel olarak korelasyona bakarak müşterilerin satın alma alışkanlıklarını belirleme işleminin ismi.... 

Sepet analizine yönelik yazılım çözümleri 

geliştiren METRIC Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, perakende şirketlerinin bu alanda yaptığı çalışmaları şöyle anlatıyor: “Örneğin; çalışmalarını ekmek ve 

unlu mamul sektörünü geliştirmeye odaklayan müşterimiz, mağaza ve ürün performansını iş analitiği çözümlerimizi kullanarak analiz ediyor. Burada sepet analizi de kullanılıyor 

ve örneğin limonlu kek 

ile kahvenin birbirini destekleyen satışlar olup olmadığı incelenebiliyor. 
Ayrıca, mağaza karşılaştırma fonksiyonu ile sınıflandırılan mağazalar kendi içlerinde AVM, işlek cadde gibi pek çok açıdan karşılaştırılabiliyor. 


SAP ERP ve Bütçe Planlama yazılımlarından elde edilen veriler kullanılarak günlük bütçe hesaplaması ve EBIT seviyesinde ürün kârlılığı hesaplanabiliyor. 
Kredi kartı kullanım oranı gibi POS analizlerinin de yapılmasına olanak tanıyan sistemde, bu analizler sahtecilikleri önlemek için de kullanılabiliyor.” 
Perakende danışmanlığı şirketi Perakende Doktoru'nun kurucusu 

ve FLOile Chakra'nın 

eski Genel Müdürü Selim Taşkın da, sepet analizinin karı artırmak için çok önmeli olduğunu belirterek şöyle diyor: “Birlikte satın alınan ürünler tespit edilerek müşteri ürün satın alma eğilimi belirlenir. 
Ürün ilişkiselliği tespiti sonucunda bu ilişkili satın almayı gerçekleştirmeyen müşteriler de diğer ürünü satın alma potansiyeline sahip olabilirler. 

Sepet analizi ile müşteri tipi satış ilişkisi, sepet içerisindeki ürün ilişkisi, satılan ürün fiyat aralıkları, kampanya satış etkisi ve ürün koleksiyonu müşteri tercihi belirlenir. Müşteri davranışı modellenir. Bu modelleme algoritmalara bağlanarak gelecek 

satış öngörüleri detaylı tahminlenebilir. 

Sepet analizi sonucunda; koleksiyon,fiyat, kampanya, ürün sergileme, ürün dağıtım , çapraz satış, ürün planlama, sipariş, satış tahmini, bölgesel müşteri 


siz 


İNCEHESAP.COM SİTESİ, TELEVİZYON SATIN 


ALANLARIN BİR SÜRE SONRA ASKI APARATI 


SATIN ALDIĞINI GÖRDÜ VE BUNA UYGUN 


ÖNERİLERDE BULUNMAYA BAŞLADI 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davranışı gibi bir çok konuda müşteri merkezli tespitler yapılabilir. Bu tespitler şirket yönetiminin hızlı ve doğru karar almasına katkı sağlar. İyi bir planlama /satış dengesi kurulması ile sezon sonu kalan ürün de azaltılır.” 
Sepet analizi yapan şirketlerden biri, yukarıda belirttiğimiz gibi CarrefourSA. CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, analizin yoğun rekabet ortamında ön sıralara geçmek için olmazsa olmaz bir konu olduğunu belirtiyor. Ergin şöyle diyor: “Müşterilerin alışverişleri sırasında hangi ürünleri birlikte aldıklarını analiz ederek müşteri özelinde kampanyalar dizayn ediyoruz. Çapraz satışları arttırmaya yönelik olarak reyonların yerlerini bile sepet analizlerine göre yeniden tasarlıyoruz.” 
CarrefourSA'nın CRM 

ekibi, farklı istatistiki yöntemler kullanarak 

çeşitli analizler ve modeller hazırlıyor. CarrefourSA CRM'in sepet analizlerinde fiş penetrasyonu ve ciro penetrasyonu önemli 

iki değişken olarak kullanılıyor. Ürün birliktelik analizlerinde A ürününün girdiği fişlerin içinde en 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Z. Hakan Ergin Mert CarrefourSA Genel Karaihrahimoğlu Müdürü Penti Giyim CEO'su e e 
“Müşterilerin “Perakende için 


hangi ürünleri aldıklarını analiz ederek müşteri özelinde kampanya geliştiriyoruz.” 


sık rastlanan B ürünlerinin hangileri olduğunu ciro ve fiş penetrasyonu özelinde inceleniyor... Penti de bilgi teknolojilerinin imkanlarını pazarlamada yoğun biçimde kullanan şirketler arasında yer alıyor. Penti Giyim Ceo'su Mert Karaibrahimoğlu, geleneksel perakende matematiğinin dışında bir yöntemi benimsediklerini belirterek, “Öncelikli 

olarak müşterimize nasıl değer katabiliriz, onların hayatını nasıl kolaylaştırır ve zenginleştiririz üzerine hizmet mantığımızı kurguluyor, tüm analizlerimizi de bu sistem üzerinden yapıyoruz. 
Bununla bağlantılı olarak 


r 
£h 


çok önemli 3 değer var: Ziyaretçi sayısı, dönüşüm oranı ve sepet büyüklüğü.” 


; 
4 > 


Selim Taşkın 


Perakende Doktoru Danışmanlık 


pm 


o 
“Ürün ilişkiselliği tespiti sonucu, bu ilişkili satın almayı yapamayanlarda satın alma potansiyeline sahip olabilirler.” 


Nurettin Erzen 


İncehesap.com 
Kurucu Ortağı 


“Her zaman kullanıcı gibi düşünerek doğru zamanda doğru aksiyonu almaya çalışıyoruz.” 


da NPS skorlarımızdan aldığımız sonuçlarda müşterilerimizin 

Penti'yi her geçen gün 

daha çok sahiplendiğini gözlemleyebiliyoruz” diyor. 
Karaibrahimoğlu, sepet analizinin önemini şöyle anlatıyor: “Perakende sektörü için oldukça önemli 
3 tane değer var. Bunlardan 
ilki ziyaretçi sayısı, diğeri dönüşüm oranı ve sepet büyüklüğü. Sepet büyüklüğü veya sepet analizi direkt ciroları ve karlılığı etkilediği için bizim günlük olarak takip ettiğimiz bir veri. 
Hem mağazacılık tarafında hem de e-ticaret tarafında sepet büyüklüğümüzü arttırabilmek için anlık 


E-TİCARETTE DAHA KOLAY 


Sepet analizi e-ticarette de çok işe yarıyor. E-ticaret sitesi İncehesap.com'un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, site içerisinde gezinen kullanıcıyı tanıma ve onu anlamanın e-ticaret sektöründe kritik önem taşıdığını belirterek, “Bunu başarmak için bazı parametrelerin göz 

önünde bulundurulması gerekiyor. Bunları, kullanıcının yaşı, cinsiyeti, kullandığı cihaz, 

kullandığı browser ve en önemlilerinden biri olan sepet oluşturuyor. Kullanıcıların sepete attığı ürünlerin markası ve fiyat aralığı onları tanımamızda ve anlamamızda önemli bir etken olarak rol alıyor. Bunları dikkate alarak sepet tamamlayıcı ürünlerden bundle ürünlere kadar doğru ürün önerisi yapma imkânımız bulunuyor. Örneğin sepetinde 4 bin TL'lik oyuncu notebook'u olan bir kullanıcıya önerilen bundle ürün ile bin 500 TL'lik ofis bilgisayarı olan bir kullanıcıya önerilen bundle ürünü tamamen farklı olmalıdır. Birine oyuncu mouse'u önerirken diğerine kablosuz ve daha uygun bir mouse önerisi yapılır” diyor. — 


ve dönemsel aksiyon alıyoruz. Dönüşüm oranınızı düşürmeden sepetinizi büyütebildiğiniz her durumda iyi 

bir ciro büyümesi yakalayabiliyorsunuz. 

Çok kategorili bir marka olmamızdan dolayı bölge ve mağaza bazında da aksiyon alabilmemiz açısından sepetin kategori payı bizim için oldukça önem taşıyor.” 
Penti'de de sepet analizi ilginç sonuçlar verdi. 
Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen Pink 

Friday özel kampanyasında şirket çok büyük adetlerde işlem, trafik ve sepet büyüklüklerine ulaştı. 
Şirket, sepet tutarlarını artırmak için mağaza 

metre karelerini büyütme stratejisi izliyor. Büyük mağazalarda ürünleri daha iyi sergileyip, müşterilere daha rahat bir alışveriş ortamı sunabiliyorlar. Bu da sepet tutarlarını ve dönüşüm oranlarını yukarıya çekiyor. 
Penti'nin önem verdiği bir başka nokta ise “Sıcaklık Haritası analizleri. Bu yöntemle müşterilerin mağazadan içeriye girdikten sonra nerelerde vakit harcadığını, hangi standlarda daha fazla zaman geçirdiğini buluyor ve ürünleri doğru alanlarda sergilemeyi amaçlıyoruz. — 


Is Bankası'ndan ihracata MaxiPuan veren kart: 


İş Bankası aracılığıyla yaptığınız 7 
ihracatınızı MaxiPuan'a dönüştürür, 2 giri - kredi kartınızda biriktirdiğiniz puanları dilediğiniz gibi harcamanızı sağlar. 

Ayrıntılı bilgi için şubemize bekleriz. 


İş Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen aylık mal ihracat hacmi, ilgili ayın son iş günündeki Bankamız Gişe Döviz Alış Kuru üzerinden TL'ye çevrilerek bu tutarın 960,05'i oranında TL cinsinden MaxiPuan verilecektir. İhracat hacmi üzerinden verilecek olan MaxiPuan aylık 150 TL'yi geçemeyecektir. İhracat hacmi üzerinden MaxiPuan kazanılabilmesi için, kartlarla ekstre tutarından bağımsız, ilgili ayda asgari 1.000 TL'lik alışveriş işlemi yapılması gerekmektedir. 
İHRACATÇI KART kredi kartının sunduğu hizmetler ve diğer tüm kredi çeşitleri için son karar İş Bankası tarafından verilecektir. İş Bankası, İHRACATÇI KART ile sunduğu hizmetlerde ve koşullarda değişiklik yapma, kart talebini reddetme ya da gerekli gördüğü takdirde farklı şartlarda kart tahsis etme hakkına sahiptir. 


ZN GİRİŞİM 
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Türkiye'de açılan her beş restorandan © biri pizzacı. 


FIRINDAN GİRİŞİM ÇIKTI! 


Bir pizza zincirinin halkası haline gelmek isteyen girişimciler için anahtar teslim maliyet 
500 bin lirayı buluyor. Pizza zincirleri restoranların cirosundan farklı oranlarda pay alıyorlar. 


İŞTEN çıktınız, yorgunsunuz, ulaştırılması arasında geçen durumda. İş dünyasından eve kendinizi zar Zor attınız. süre rekabetin en önemli öğrencilere, öğrencilerden Ne mutfağa girecek haliniz unsurlarından. Aç olanı ev hanımlarına, geniş bir var ne de dışarı çıkıp bir şeyler o en kısa sürede doyurmak kesime hitap eden pizza atıştıracak. İşte bu noktada üzerine kurulmuş “fast food” sektörü yatırımcıların da Türkiye'nin en önemli ev dışı sektörünün parlayan yıldızı: merceği altında. Küresel tüketim ürünlerinden olan pizza... Türkiye'de yaklaşık pizza markaları Türkiye pizza imdadınıza koşuyor. 17 bin çeşit pizza üretiliyor. pazarına yılda yüzlerce İnce hamurlusu, kalın Dünyada yaklaşık 40 milyar franchise verirken, hamurlusu, kenarı peynir dolarlık büyüklüğe sahip yerli pizza markaları da Yazı İrem Sertbaş dolgulusu, diyeti, vejetaryeni. o sektör, Türkiye'de de son sektördeki ağırlıklarını 


iremsertbas © turkishtimedergi.com Fırına girmesi ile evinize yıllarda yüzde 20 büyümüş giderek arttırıyor. Türkiye'yi 


zincir pizza ile tanıştıran şirket Pizza Hut olurken, şuanda Domino's Pizza franchise sayısıyla öne çıkıyor. Sektördeki rekabet, pizzanın kalitesini yukarı çekerken, fiyatları sürekli olarak düşürüyor. 

Bir markanın zinciri haline gelmek isteyen girişimciler için, anahtar teslim maliyet 
500 bin lirayı buluyor. 
Pizza zincirleri genelde restoranların cirosundan farklı oranlarda pay alıyor. 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde giderek artan zincir pizza restoranlarının önümüzdeki dönemde planladıkları ilk işise Anadolu'ya açılmak. 
Türkiye'de açılan her beş restorandan birinin pizzacı 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olduğunu göz önünde bulundurursak, sektörün önümüzdeki yıllarda daha da genişleyeceği kesin. İşte önde gelen pizza zincirlerinin franchise verme koşulları... 


DOMİNOS PİZZA 


Domino's Pizza 1960 yılında, Amerikan'ın Michigan Eyaleti'nde kuruldu. 
Dünya'da 70 ülkede, 10 
binden fazla şube ile hizmet veren pizza Zinciri, Türkiye pazarına 1996 yılında girdi. 
Domino's Pizza Türkiye 

şu an 490 zincir restoran 

ile Türkiye'nin en yaygın evlere servis pizza zinciri konumundadır. Evlere servis konusunda sektöre öncülük eden Domino's, pizza siparişinin verilen adrese 


“DOMİNOS PİZZA FRANCHISE GİRİŞ 
BEDELİ 50 BİN 
DOLAR. ORTALAMA 
KURULUM MALİYETİ 
550 BİN TL OLARAK 


BELİRLENMİŞ 
DURUMDA” 


30 dakikadan geç gitmesi 
durumunda 'anında bedava” uygulaması ile siparişten ücret almıyor. Dominos Pizza franchise giriş bedeli 
50 bin dolar, ortalama 
kurulum maliyeti 550.000 
TL#KDV olarak belirlenmiş. 
Yatırımın geri dönüş süresi ise 36 ay. Şubenin açıldığı günden itibaren girişimciler ile anlaşma süresi 1045 yıl. 
Firma royalty oranı olarak yüzde 12 pay alıyor. Online sipariş sistemi ve internet alt yapısı gelişmiş olan Domino's, bayilerine bu konuda da hizmet sunuyor. 


LİTTLE GAESARS 


İlk restoranı 1959 yılında Mike ve Marian Ilıtch tarafından Amerika'da açılan 


Little Caesars, Türkiye'de ilk restoranını Çelebi Holding çatısı altında 1997 yılında açmıştır. 2007 yılında franchise vermeye başlayan pizza zincirinin, dünya çapında 6 binden fazla şubesi bulunuyor. Little Caesars Türkiye'de 12 ilde 90 şubesi ile faaliyet gösteriyor. Marka isim hakkı olarak 50 bin lira, yatırım bedeli olarak yaklaşık 400 bin TL * KDV talep ediyor. 


VEGAS PİZZA 

Bizi 'dilim pizza' kavramıyla tanıştıran Vegas Pizza'nın ilk şubesi, Aytaç Yıldırım 

ve Barış Dolapdere tarafından 2013 yılında Cihangir'de açıldı. Yüzde 
100 Türk markası olan Vegas 
Pizza'nın İstanbul içinde 10 
şubesi, toplamda 19 şubesi bulunuyor. Türkiye pizza endüstrisine kazandırdığı yeni perspektifle yoluna devam eden marka, franchise adaylarını, 'genç, yaratıcı ve hedefleri olan girişimcilerden seçiyor. 
Pizza Vegas yatırım bedeli 
85 bin dolar, royalty 

bedeli ise ciro üzerinden yüzde 6,5 pay alıyor. Hızlı tüketim mantığı ile çalışan Vegas Pizza için şube büyüklüğünün 70 metrekare olması yeterli görülüyor. 


PİZZA BULLS 

Pizza Bulls 2006 yılında Cavit Kılbey tarafından İstanbul'da kuruldu. Marka kısa sürede 40'ı aşkın şube sayısına ve 40 milyon lira ciroya ulaştı. “Yerli Boğa olarak anılan Pizza Bulls yatırım bedelini 350 bin TL*KDV olarak belirlemiş durumda. Royalty bedeli olarak ciro üzerinden yüzde 4 alınıyor. Açılacak şubenin 100-120 metrekare olmasını öngören firma, işinin başında duracak ve şubesiyle tam zamanlı olarak ilgilenebilecek girişimci adaylarını arıyor. 


e  #ğiiŞİM 


PİZZA PİZZA 


Yerli pizza zincirlerinin bir diğer öne çıkan ismi, Pizza Pizza. İlk şubesi 1995 yılında Abbas Türker tarafından İzmir Alsancak'ta açıldı. 
İkinci şubesini 1996 yılında açan Pizza Pizza, 1999 yılında ise franchise sistemine geçti. 
2010 yılında yurdışındaki 

ilk şubesini Bağdat'ta açtı. 
Markanın franchising süreci ise, internet üzerinden bayilik için başvuran adayların, uzman ekip tarafından uygun görülmesi üzerine yüz yüze görüşmeye çağrılması ile başlıyor. Girişimci adayı daha sonra; yatırım maliyeti, eğitim, ödeme planı, şirketin çalışma şekli, temin edilecek destekler ve bölge seçimi konusunda bilgilendiriliyor. 
Firma şubenin genellikle kalabalık caddelerde ve AVM'lerde açılmasını istiyor. 
Yatırım bedeli 170-250 bin 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TL*KDV olarak belirlenmiş durumda. Pizza Pizza markası franchise şubesi açıldıktan sonra sürekli gelişim desteği vermeye devam ediyor. 


PİZZA RAFFAELE 


Her işletmenin bir ruhu ve karakteri olduğuna inanan Pizza Raffaele'in konsepti, lüks olmayan sade ve şık 

bir dekorasyon, samimi bir atmosfer, özel müzikler ve elbette maksimum lezzet. 
Şubelerinin; Florya, Bebek, Ortaköy, Nişantaşı, Cihangir, Beyoğlu, Ataşehir ve Bağdat Caddesi gibi semtlerde açılmasını öngören pizza zinciri, restoranlarının 30-40 kişilik samimi mekanlar olmasını tercih ediyor. Pizza Raffaele'nin franchise bedeli başlangıçta 20 bin dolar, sonrasında ise cirodan yüzde 
5 pay olarak devam ediyor. — 


“Amacımız el yapımı gerçek pizzayı tanıtmak” 


M. Tunca Tüzün Pizza Raffale Kurucusu 


Pizza Raffaele 12 yıl önce, endüstriyel Amerikan pizzasın hüküm sürdüğü “evlere pizza servisi" piyasasında, ülkemizde sadece lüks İtalyan restoranlarında yenebilen el yapımı gerçek pizzayı tüm Türkiye'ye tanıtmak, sevdirmek ve yaymak hedefi ile kuruldu. 
Önce Ataköy'de başlayan yolculuğumuz daha sonra Bahçeşehir, Levent, Bakırköy ve Ataşehir şubeleri ile tüm İstanbul'a yayıldı. 


Raffaele'den sonra bu yolda birçok işletme daha açılmıştır ve sektör 


sürekli olarak gelişmektedir. Pizza Raffaele'nin franchise koşulları; başlangıçta 20 bin dolar, daha sonra cirodan yüzde 5 paydır. — 


Banu Güney Arıduru 


Little Caesars Türkiye Genel Müdürü 


“YATIRIMCILARIMIZA 
HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ” 


Türkiye'nin köklü kuruluşlarından Çelebi Holding tarafından yönetilen Little Caesars Türkiye şu an 
90 şubesiyle 12 ilde 
faaliyet gösteriyor. Little Caesars Pizza olarak biz; Nefis Kenar'lı pizzayı Türkiye'yle tanıştıran, asla donmuş hamur kullanmayan, her gün tüm şubelerinde taze hamur yoğurarak, sezon mahsulü domatesten hazırladığı sosu ve yüzde 100 mozzarella peyniriyle butik pizza lezzetini her şubesine yaymış olan bir pizza zinciriyiz. Amacımız yeni franchisee adaylarımızla açacağımız yeni şubelerle tüm lezzetlerimizi daha fazla kişi ile buluşturmak. 
Yeni yatırımcıları teşvik etmek adına isim hakkımızı dolardan 
TLye çevirdik ve 40 
bin dolardan 50 bin TL'ye indirdik. Bir şube açılışı için gereken toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 400 bin TL * KDV. Girişimcilerimizde sektör tecrübesi aramıyoruz. Yaklaşık 4-6 hafta süren bir eğitim programımız var. 
Eğitimlerimizin ardından franchise adayları bir Little Caesars şubesini işletmek için gerekli tüm bilgi ve birikime sahip oluyor. — 


Aslan Saranga 


Dominos Pizza Eurasia Group CEO 


“T BİN KİŞİLİK 
BİR AİLEYİZ” 


Bugün Türkiye'de büyüklüğü 50 milyar TL'ye yaklaşan bir yeme-içme sektöründen söz ediyoruz. Bunun içinde tüm hızlı servis ve evlere servis segmentlerinin büyüklüğü 10 milyar TLye yaklaşmış durumda. Pizza pazarının büyüklüğü ise 2016»da 1,3 milyar TLye ulaştı. 
Bugün Türkiye'de 20'nin üzerinde zincir pizza markası ve 1000'in üzerinde pizza şubesi bulunuyor. Bizler de 
490 restoranımızla, 
7000 kişilik ailemizle, 
bu pazarın lideri olarak yolumuza devam ediyoruz. 2017 ilk yarısında, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir büyüme elde ettik. Bugün Türkiye'deki dükkanlarımızın yüzde 70'i franchisee'ler tarafından işletiliyor. Şu andaki franchise'larımızdan 
40 tanesi daha önce 
Domino's Pizza çalışanıydı, bugün ise kendi işlerinin sahibi. 
Açtığımız franchise okulunda eğitimlerimizle fark yaratıyoruz. 
Domino's olarak Türkiye'de gördüğümüz potansiyel şube hedefi 900 restorana ulaşabileceğimiz yönünde. Bu potansiyel doğrultusunda orta vadede yılda 30 restoran açmayı planlıyoruz. — 


Dünyanın güllerini 


Turkish Cargo; gülleri özenle ve ilk günkü tazeliğiyle dünyanın en fazla ülkesine taşıyan havayolu. 


www.turkishcargo.com.tr | 0 850 333 0 777 


I 
I 
.. ı TURKISH Globalize özenle taşıyoruz. | dad Ür 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SAAS sayesinde büyük firmalar yüklü proje maliyetlerinden kurtulurken 


Turkishtime'ın önceki sayısındaki yer alan Saa$ dosyası büyük ilgi çekti. Yazılımı e al 


işletmeler de istedikleri 


satın almak yerine kiralamaya dayanan sistemin Türkiye'deki başarılı uygulamalarından O örün ve hizmetlere makul biri de, mobil ve GRM odaklı saha ekip yönetim çözümü Ekmob. fiyatlarda ulaşabiliyor. 


Ekmob saha ekipleri olan firmalar için ekiplerini ve müşterilerini daha etkin yönetebilmelerini sağlayan Mobil ve CRM odaklı saha ekip yönetim çözümü. 
Ekmob sayesinde firmalar sahadaki ekiplerinin günlük takvim ve görevlerini planlayabiliyor, ekiplerin gün içinde tüm Ziyaret ve aktivitelerini anlık lokasyon bazlı görüntüleyebiliyor, yönetebiliyor ve raporlayabiliyor. Ekipler ise mobil uygulamaları sayesinde gün içinde ziyaretlerini daha 


Ea 
| j i N verimli halde yapabiliyor, 
i ——” — ziyaret esnasında sipariş, 
3 | - 


900 


startups 


tahsilat alabiliyor, form doldurabiliyor, fotoğraf çekebiliyor, not girebiliyor ve kendisine atanmış görevleri tamamlayabiliyor. Böylece saha ile merkez arasında anlık işleyen bir süreç ortaya çıkıyor. Bu da firmaların hem saha ekiplerini ve müşterilerini daha verimli ve performans odaklı yönetilmelerini sağlıyor. 
Ekmob kullanıcı başına aylık lisanslama ile 
P ücretlendiriyor. Firmalar 3: kendilerine sunulmuş üç 
3 paketten en uygununu 

seçtikten sonra kullandıkları kullanıcı sayısı kadar aylık kiralama bedelini ödüyorlar. 
Ekmob'un hizmet verdiği 

Va 500 üzerinde firma var. 
Ne / Hizmet verdikleri sektörlerin başında finans, perakende ? ve hızlı tüketim ürünleri Rakam kurucuları Nurkan ğ bis. geliyor. Ekmob, şu anda saha Kırkan ve Emre Türker j : En 

ekipleri için oyunlaştırma 


Lü 
N 
| 


Es > iş N i : : ve saha ekiplerin önceki 


Ekmob 
Yöneticisi 
Sunay Şener 


Ziyaretlerini analiz edip saha ekibine öneride bulunan yapay zeka algoritmaları üzerinde çalışıyor. 

SaaS alanında faaliyet gösteren bir başka startup olan Rakam ise çok sayıda kaynaktan veri toplayıp bunları saklayan ve anlamlandıran bir platform. 
Şirketlerin tüm verilerini tek bir noktada topluyor 

ve bunlar üzerinden özelleştirilmiş rapor ve ekranlar hazırlanmasına olanak tanıyor. Veri odaklı şirketlere tek bir noktadan sahip oldukları tüm verileri işleme ve analiz etmeye odaklanıyor. Rakam 

ile ayrıca Intercom'dan Pipedrive'a, Facebook Ads'den Google Adwords'e kadar bir çok farklı hizmet veya platformla otomatik olarak entegre olunabiliyor. 
Bu entegrasyon ve tüm işlemler şirketin kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillenebiliyor. Tamamen ihtiyaca uygun çalışan bir analatik platform. 
Rakam'ın yüzde 75'i aslında açık kaynak bir proje. Yani isteyen herkes girip Github üzerinden ürünün bir çok özelliğine 


O 


/kodlarına erişebilme olanağına sahip. Bu yüzden ürünün zaten belli bir bölümü ücretsiz. Ama bu taraf tamamen datanın toplanması, saklanması 

ve zenginleştirilmesiyle alakalı. Data boyutu yüksekse ve daha fazla özelliğe ihtiyacınız varsa, bu işlemlerin hepsini aynı zamanda görselleştirmek ve bir platform da toplamak isterseniz, ozaman ürününün premium “paralı” versiyonunu kullanmaya başlıyorsunuz. 
Fiyatlandırmamız 500 
dolardan başlayıp karşı tarafın ihtiyaçlarına göre artabiliyor. Tamamıyla data boyutu ve ürünle istenilen özelliklere bağlı olarak değişebiliyor. Şu anda 13 adet müşterileri bulunuyor. Bunlar Amerika, Kanada, Hindistan ve Türkiye'de. İlerleyen dönemlerde imkanlar dahilinde Avrupa'dan da müşteri katmak istiyorlar. 
Hindistan'ın en büyük startuplarından biri olan OLA, müşterileri. Hindistan'ın Uber'i olan OLA'nın 

yüzde 55-60'lık bir pazar penetrasyonu var. — 


İŞYERİNDE ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİREN GİRİŞİM 
Meal Box, evlere sunduğu tek kullanımlık 


kaplardaki yemek servisini işyerlerine taşıyarak yemek alışkanlıklarını değiştirmenin peşinde. 


10 YILI aşkın Procter&Gamble satış pazarlama 
tecrübesinden sonra 2014 yılında Meal Box'ı kuran Murat Demirhan kısa bir süre önce başlattıkları servisin geri dönüşünden hayli memnun. 
İnsanların artık “tabildot” değil “Meal Box” demeye başladıklarını söyleyen Demirhan, “Kendimizi ofislerin öğle yemek ihtiyacını, mutfak ve personel kullanmadan, bireysel kullan-at yemek kutuları ile etkili şekilde çözmek için yeniden konumlandırdık. 
Kendi kategorimizin marka ismimizle anılmaya başlaması bizi çok mutlu ediyor” diyor. İnternet tabanlı kapıya teslim yemek servisi olan Meal 

Box, hizmet kategorisine her geçen gün bir 

yenisini ekliyor. Türkiye'nin yemek alanındaki 

en başarılı “start-up” şirketlerinden biri olan Meal Box, geliştirdiği yeni hizmetiyle 10-100 kişilik küçük ofislere, 1-10 kişilik bireysel müşterilere ve kurumsal firmalara günlük sıcak öğle yemeği servis ediyor. Çalışan kesimin her gün “bugün ne yesem” sorununu 3 çeşit yemek ve ekonomik bir fiyatla çözümleyen Meal Box, servisini tek kullanımlık tasarım kaplarda sıcak olarak yapıyor. 13.50 TL'den başlayan menü fiyatları, kişi sayısı, öğündeki 

çeşit sayısı ve abonelik süresine göre değişiklik gösteriyor. Meal Box'ın sunduğu ev yemeği lezzetleriyle çalışan kesimin sağlıklı beslenmesi amaçlanıyor. Meal Box'ın sunduğu hizmet yalnızca çalışan kesimi değil, iş dünyasını da büyük bir külfetten kurtarıyor. Yemekhane, mutfak ekipmanı, aşçı, servis elemanı, temizlik ve bulaşık gibi birçok adımı ortadan kaldıran Meal Box, farklı ev yemeği menüleriyle işverene kolaylık sağlıyor. — 


Meal Box 
Kurucu 
Ortağı Murat 
Demirhan 
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Yüksek 
Mimar Banu 
Hatipoğlu 


MİMARLARDAN | DEKORASYON SİTESİ 


Yüksek Mimar Banu Hatipoğlu ve İnşaat Yüksek Mühendisi Ebru Tamer, Evimitasarla.net online ev tasarım portalı girişimiyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. 


KONUT iç mekanları ağırlıklı olmak üzere, ofis, restoran, sağlık ve ticari birimlerin iç mimarisine imza atan Pozitif Mimarlık kurucuları, konut iç mekan tasarımını online bir platform olan Evimitasarla. 
net'e taşıdı. Online alışverişin ortaya çıkışıyla birlikte 

pek çok sektörde atılım yapan online hizmet, ev dekorasyonu alanında da kendini gösteriyor. Küçük bir bütçeyle evinde mekansal değişimler yapmak isteyenler için düşünülmüş bu hizmet ile müşteri-mimar ilişkisi yüz yüze gelmeksizin yaşanıyor ve belirlenen kriterler 

hayata geçilerek müşteri ihtiyaçları doğrultusunda mekanlar tasarlanıyor. Ev 


dekorasyonunda yenilik yapmak isteyen ancak buna yeterli bütçeyi ayıramayanlar için emek verilmiş ve kaliteli bir dekorasyon altlığı oluşturmanın kendileri 

için çok önemli olduğunu vurgulayan Banu Hatipoğlu, projelendirmede kullanıcı odaklı yaklaşımlarını ifade ediyor ve ekliyor: “Her bütçeye uygun dekorasyon malzemeleri ve uygulayıcı bulmak mümkün ancak 

“iç mimari tasarım” konusu bugüne kadar çözümsüzdü. 
Örneğin mutfak tadilatı için, mutfak firmaları 

kendi mimari kadroları ve ürünleri çerçevesinde bir tasarım ortaya çıkarıyorlar ve ona uygun tezgah ve 


seramik konusunda yardımcı oluyorlar. Ancak söz konusu diğer yaşam alanları olunca ve işin içine perde, halı, mobilya ve aksesuar girince durum farklılaşıyor.” 
Zamanın çok kıymetli olduğunu düşünen kurucu ortaklar, kısa sürede ve kaliteli bir iş çıkarma fikriyle hareket ediyor. 
“Kişiler vakitlerini en 

değer verdikleri kişilerle 

ve en sevdikleri uğraşlarla geçirmeyi tercih ediyorlar. 
İşte bu kişilerin imdadına online ev tasarımı hizmeti yetişiyor. İnternet ortamında, kendi mekanına ait bilgileri veriyor, stilini belirliyor. 
Sonra da alışveriş listesi dahil bir iç mimari proje Sihirli Rehber ile birlikte adresine gönderiliyor. Zaman her şeyden önemli.” 
Evimitasarla.net, zaman 

ve bütçe konularının haricinde iyi bir yaşam alanına sahip olmak isteyen ancak bunu nasıl yapacağını bilmeyen kişiler için de kolaylık sağlıyor. 
Ebru Tamer bu konuyu 


İnşaat Yüksek 
Mühendisi 
Ebru Tamer 


şöyle örnekliyor: “Kişi 

bir duvar saati beğeniyor, düşündüğü büfenin üzerine yakışır mı, başka yere mi koymak gerekir acaba derken bunalıyor. İşte tam bu noktada sanal ortamda, alacağı yardım hem uygun hem de pratik olacağı 

için aklında iç mimarlık konusunda destek almak yokken hizmet ayağına geliyor.” Amerika'da çok yaygın olan bu sistemi girişimci ruhla Türkiye'ye taşıyan iki kadın ortak, uzmanlık alanlarını 

online ortamda herkesin kullanabileceği bir hizmet sahasına dönüştürme hedefiyle yola çıktıklarını ifade ediyor ve ekliyor: “Titizlikle hazırlandık, kullanıcıların zevkle vakit geçireceği, kullanımı kolay, eğlenceli ve sürekli gelişen bir site yaratmak istedik. 
Geliştirmeye devam ediyoruz ve EvimiTasarla.net öyle bir tutku oldu ki bizim için, ileriki yıllarda daha iyi, daha hızlı, daha güzel nasıl olur diye kafa yoracağız.” — 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ELEKTRONİK. 
KOMPONENTİN 


KÜRESEL 


TEDARİKÇİSİ 


Türkiye'nin en büyük elektronik komponent tedarikçisi ve distribütörü Ozdisan Elektronik, 3/ yıllık deneyimini e-ticaret sektörüne taşıdı. Ozdisan Elektronik, 100 binden fazla elektronik sanayi ürününün yer aldığı siteyle 
193 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 


ALTYAPISI 1,5 milyon doların üzerinde bir yatırımla oluşturulan platform, 153 ülkeye 

ihracat gerçekleştirerek sektördeki büyük bir açığı kapatıyor. Komponent sektöründe yaşanan tedarik problemlerine çözüm olması adına kurulan platform, 

aynı zamanda elektronik 

bir ansiklopedi gibi hizmet vererek, kullanıcıların ürünler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilmelerine ve ürünleri karşılaştırabilmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca 

yurt dışındaki sistemlerin aksine sipariş için sayı sınırlaması bulundurmayarak küçük miktarlarda sipariş verebilmeyi de mümkün kılıyor. Sunduğu bu avantajlarla ozdisan.com üretim alanında faaliyet gösteren firmalara, özellikle de KOBİ'lere can suyu oluyor. 


100 bini aşkın ürün çeşidi 
Özdisan Elektronik Genel Müdürü Mustafa Yurttaş, 

şu anda 650 milyon dolar civarında olan komponent sektörünün, 2018 yılında tahmini olarak 700 milyon dolar seviyelerine çıkmasını öngördüklerini belirtiyor. 
Yurttaş komponent e-ticaret sitesiyle ilgili şunları söylüyor: “Ülkemizin teknolojik altyapısı, yarı iletken 


teknolojisi için yetersiz kalıyor. Bazı elektronik parçalarda rekabette geri kalınması nedeniyle, girişimcilerimizin pek çoğu pazardan çıkmak zorunda kaldı. Ancak ithal komponent pazarında aynı ürün birden fazla firma tarafından üretildiğinden, fiyatlarda ciddi bir rekabet yaşanıyor. Bu durumun global pazarlarda avantaja dönüşebilecek olması ise gözden kaçırılmaması gereken bir gerçek. 
Böylelikle kazanan yine, 

bu ürünleri kullanan üreticilerimiz oluyor. 
Platformumuz, birbiriyle rekabet içerisinde olan global firmaların ürünlerini bünyesinde barındırarak kullanıcılarımıza seçim yapma şansı sunuyor. 
Şimdilik 100 bini aşkın ürün çeşidiyle hizmet veriyoruz, en kısa sürede bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. 
Ülkemizdeki üreticilere desteğimizi her daim devam ettirme niyetindeyiz.” 


PCB Robotu sayesinde siparişe özel üretim Dünyada bir ilk olan ve ozdisan.com yazılımcılarının geliştirdiği PCB teklif robotu sayesinde, kullanıcılar projeleri için ihtiyaç duydukları PCB'leri sipariş 


edebiliyor. İstenilen parametreleri sisteme girdikten sonra anında fiyat teklifi alabilen kullanıcılar, detaylı bilgi için alanında uzman mühendislerle doğrudan iletişime geçerek sorularını yöneltebiliyor. 
Mevcut olan en gelişmiş şifreleme sistemini ve 3D Secure ödeme protokolünü kullanan platform, kullanıcılarına ödeme bilgilerini riske atmadan güvenle alışveriş yapabilme imkanı sunuyor. Üç boyutlu güvenlik sisteminde, 


Özdisan 
Elektronik 
Genel 
Müdürü 
Mustafa 
Yurttaş 


alışverişler kullanıcının 

cep telefonuna gelen tek kullanımlık SMS'ler ile tamamlanabiliyor. Böylece kart bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçiliyor. Özdisan Elektronik 2017 yılında yaklaşık 90 milyon dolarlık 
bir ciro gerçekleştirdi. 2018 
yılında dolar bazında yüzde 
15 büyümeyi ve ihracatını 

10 milyon dolar seviyelerine 
taşımayı hedefliyor. Mustafa Yurttaş, elektronik sanayinde de yüzde 9-10 büyüme yaşanacağını öngörüyor. — 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BUĞUNUVE 


Herkes Bitcoim'i ve diğer kripto paralârı konuşuyor, ama bir de Blockchain (Blok Zinciri) var. Bitcoin; ve “kardeşleri” onun üzerinde yükseldi: k alanda” sadece kripto para üretmeye değil, birçok aland yeni, devrimci ürünler üretmeye yarıyor. 


Yazı Ahmet Usta 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lockchain'in mucidi Satoshi Nakamoto, Bitcoin isimli makalesinde kurduğu sistemi şöyle anlatmıştı: “Birbirini tanıyan ve tanımayan tüm bireyler arasında, merkezi yapılara ihtiyaç duymadan, bir mutabakat sistemi kurabiliriz. 
Bu sistemi kurarken teknolojik 


imkânlardan faydalanırız. Hiç kimse 


bu sistemi manipüle edemez zira güvendiğimiz şey merkezi yapılar değil matematiğin kendisidir.” 
Blockchain devrimini Serkan Doğantekin ile kaleme aldıkları “Blockchain 101” adlı kitapta anlatan Ahmet Usta, büyük dönüşümü Turkishtime için özetledi... 


OKUYUĞULARIMIZLA Bitcoin'in zulmünde 


görünmez kalan bir teknolojinin tarihsel macerasında yola çıkıyoruz. Kemerlerinizi ağlayın zira geleceğin temellerini atıyoruz. 
Tarihi yazmak ve anlamlandırmak için günümüze kadar ulaşmayı başaran arkeolojik kalıntıların önemini hiç kimse reddedemez. Hâlâ ayakta kalmayı başaran yapılardan, günlük yaşama ait eşyalardan ve güçlü kralların mezarlarından geçmiş dönemin yaşamına dair pek çok çıkarım yapabiliriz. Ancak bunların içinde şüphesiz ki en önemli olanlar yazılı eserler ve kalıntılardır. Bugün Mısır medeniyeti hakkında bildiklerimizin pek çoğu taşlar üzerine oyulmuş hiyeroglifler sayesinde mümkündür. Eğer bu hiyeroglifler olmasaydı 


sadece piramitlere bakarak günlük yaşam, firavunlar, halk ve köleler hakkında bu denli detaylı bilgilere sahip olamazdık. 
Tarih boyunca farklı yönetim şekilleri ile alakalı bilgilerin pek çoğu günümüze ulaşan kayıtlı verilerle anlam kazanmaktadır. Örneğin Milattan Önce 1700'lü yıllarda yaşayan Kral Hammurabi'nin kanunları Babil'in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağı'na dikilen 

bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştır. Günümüze kadar ulaşan bu kanunlardan o dönemde toplumun soylular, halk ve köleler olarak üçe ayrıldığını her bir sınıf için farklı cezaların belirlendiğini öğrenmekteyiz. Hammurabi'nin kanunları kendi döneminde ticaretin kurallarını belirlemiş, suçluların cezalandırılmasını sağlamış ve binlerce insanın bu kurallara bağlı kalarak yaşaması ile medeniyet dediğimiz kavramın gelişmesini sağlamıştır. 

Tarih boyunca kayıtlı verilerin en büyük rolü; toplumsal mutabakatın sağlanması için kuralların ve bilginin yazılı hale getirilmesini sağlamak olmuştur. Elbette hikayeler, romanlar ve şiirler bu tanıma tam olarak girmez ancak bu eserlerin de toplumların düşünce şekillerini belirlemek için oynadığı rolü göz ardı edemeyiz ve hâlâ bir kütüphaneye gittiğinizde en kalın kitapları hukuk üzerine yazılanlar oluşturur. 

Toplumlar binlerce yıldır farklı yönetim şekilleri ile idare edilmiş bu süreçte yazılı kanunlar büyük rol oynamıştır. Bunun bir sonucu olarak büyük medeniyetler yükselmiş ve bilimsel gelişmeler sağlanmıştır. Bu gelişimin tam aksi yönünde ise yazılı kanunların toplumun düzenini sağlamaktan ve bireyin hakkını savunmaktan uzaklaştığı ya da yazılı kaynaklar bunu emrettiği halde uygulamaların yozlaşması nedeniyle devasa imparatorlukların yıkıldığını görmekteyiz. 

Günümüzde en modem yönetim şekli olan demokrasi 

büyük topluluklar içinde çoğunluğun kararını, azınlıkların haklarını koruyacak şekilde hayata geçirecek şeklinde uygulanmaktadır. Devasa toplulukların içinde oluşan küçük problemler matematiksel olarak göz ardı edilecek olursa bu gün milyonlarca insanın yaşadığı şehirler, on milyonlarca, yüz milyonlarca ve milyarlarca insanın yaşadığı ülkeler ve genel itibari ile nüfusu 7,5 milyarı aşan bir dünyadaki düzen büyük oranda demokratik kuralları uygulayan merkezi yapıların varlığı ile mümkündür. 

Modem medeniyetin gücü; yazılı kaynakların mutabakatı sağladığı, bu kaynakları geliştirmek ve korumakla yükümlü merkezi yapıların üstüne kurulmuştur. Ortaçağdan kalan 

bir köprünün mihenk taşını çektiğiniz an yıkılacağı gibi medeniyetimizin içinden merkezi yapıları çıkardığımız an kaos ve anarşizm kaçınılmaz olacak ve toplumlar çökecektir. 


Güvenin çöküşü ve yeniden doğuşu 

2008 yılında medeniyetin en temel bileşenlerinden birisi 
olan ve 15 yüzyılda İtalya'da Medici ailesi tarafından kurulan bankacılık sistemi, yazılı kuralları gereğinden fazla bükmeyi bir alışkanlık haline getirip ipin ucunu kaçırdığı için Amerika Birleşik Devletleri'nde Lehman Brothers'ın iflası ile kısmen çökmüş arkasından yüzlerce banka iflasını açıklayarak küresel bir krize sebep olmuştur. Kaybedilen paranın önemsiz bir detay olduğu bu süreçteki aradan geçen süre zarfında merkez bankaları sürekli çalışarak kaybedilen parayı yerine geri koymuş ve bunun sonuçlarını örtbas etmeyi başarmıştır, toplumların bankacılık sistemine, onları denetleyen düzenleyici yapılara hatta hükümetlerine karşı 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güvenleri sarsılmıştır. Garip bir tesadüftür ki Blockchain teknolojisinin ortaya çıkmasını sağlayan ve gerçek kimliği hâlâ bir sır olmayı sürdüren Satoshi Nakamoto tarafından kaleme alınan “Bitcoin: A Peerto-Peer Electronic Cash System” Türkçesi ile “Bitcoin: Kişiden Kişiye Elektronik Para Sistemi” başlıklı makalesi yayınlanmıştır. 
Bugün Nakamoto'nun makalesini okuyanlar Bitcoin sisteminin nasıl çalışacağına dair önermenin detaylarını görebilirler. Makaleyi okumayanlar dahi, bu yazı kaleme alınırken değeri 15 bin dolar civarında seyreden, Bitcoin kripto para birimini bizlere sunan Bitcoin Blockchain ağının 9 yıldır neredeyse sorunsuz şekilde çalıştığına ve Blockchain teknolojisinin en başarılı ispatı olduğuna şahit olmaktan geri kalmayabilirler. 

Ancak benim bakış açım ile Nakamoto'nun makalesini eşsiz ve tarihi nadir bir eser kılan neden farklıdır, zira ben Nakamoto'nun yazdıklarını Bitcoin sisteminin ötesinde farklı bir meal ile anlıyorum. 

Nakamoto 9 sayfalık makalesinde çok temel bir şey öneriyor; “Birbirini tanıyan ve tanımayan tüm bireyler arasında, merkezi yapılara ihtiyaç duymadan, bir mutabakat sistemi kurabiliriz. Bu sistemi kurarken teknolojik imkânlardan faydalanırız. 

Hiç kimse bu sistemi manipüle edemez, Zira güvendiğimiz şey merkezi yapılar değil matematiğin kendisidir.” Rica ediyorum, 

bu paragrafı birkaç kez daha okuduktan sonra okumaya devam ediniz. 


Yeni Demokrasi 

Tüm tarih boyunca merkezi yapılar medeniyetimizin yükselmesi için gerekli kayıt tutma ve bunları yürürlüğe koyma 

ve düzeni bozanlara karşı belirlenmiş kuralları uygulama görevini yerine getirdi. 
Bugün elimizde bu süreçleri çok daha güçlü kılacak, kuralları sadece seçilmişlerin oluşturduğu yapıların belirlediği değil 

tüm katılımcıların oluşturduğu yeni bir demokrasiyi kurgulayacak bir teknolojimiz var: Blockchain. Bahsettiğimiz süreç birkaç seneler, on seneler belki de asırlar içinde bahsettiğimiz nihai dönüşümü sağlayabilir. 
Ancak hemen şimdi var olan tüm mevcut yapıları güçlendirecek bir araç olarak 

pek çok kurumun ve devletin masasında kendisine bir rol almayı başardı. Öte yandan Blockchain teknoloji kendi içinde gelişimine devam ederken Tangle, Hashgraph gibi farklı benzer teknolojik yaklaşımların da doğmasına yol açıyor. 

Öyle bir yaşam hayal edin ki, ödediğiniz verginin, yaptığınız bir bağışın hangi amaçla harcandığını tüm süreç boyunca 


Y 
“SORMAMIZ 


GEREKEN SORU 
YARIN BITGOIN'IN 


KAÇDOLAR 
OLACAĞI DEĞİL YENİ 
BİR MEDENİYET KURGULANIRKEN, 
BİZİM ROLÜMÜZÜN 
NE OLACAĞI” 


şeffaf şekilde görebiliyorsunuz, küresel bir kimlik yönetimi sistemi içinde sınırların ortadan kalkarken pasaportların yok olduğunu ve güvenliğin otonom hukuk sistemi 

içinde işleyebileceğine şahit oluyorsunuz. Toplumda her bireyin temel hak ve hukuku korunurken her isteyenin bu yapıya uygun farklı hukuk kurallarını benimseyebildiği, buna rağmen toplumsal düzenin bozulmayıp tam aksine geliştiğini hayret ediyorsunuz... Fikir dünyasında geleceği şekillendirecek düşüncelerin temellerini ne kadar sağlam atarsak mevcut teknolojileri o denli sahiplenerek onları bu amaçlar için dönüştürebiliriz. Sormamız gereken soru, yarın Bitcoin'in kaç dolar olacağı değil, çünkü bu sadece beşeri bir merakın sonucu. Sormamız gereken soru, yeni bir medeniyet kurgulanırken bizim rolümüzün ne olacağı. 


“Dağıtık Kayıt Defteri” 

Artık veriyi tekil sistemlere kaydetmek zorunda değiliz, veriyi bulut gibi uzak bir noktadaki hizmeti kullanarak 

hatta P2P gibi yapılar üzerinden dağıtarak saklamamız mümkün. Bulut ve P2P yapılarının üzerinde veri tabanları 

da bulunabilir. Üstelik elimizdeki verinin büyüklüğü onu bir veya pek çok yere dağıtmamız için bir engel de teşkil etmiyor 

zira çok yüksek hızlı gerek kablolu gerekse kablosuz iletişim ağlarına sahibiz. Aslında bu Blockchain dünyasına giriş için gerekli olan birinci aşamayı bizlere sunuyor. 

Aşama 1: "Dijital Kayıtların Evrimi" tekrarlayacak olursak; önce bir kaydın tek bir kopyasına sahiptik, daha sonra bu kaydı birkaç bilgisayara dağıttık, daha sonra bu kaydın pek çok kopyasını pek çok bilgisayara dağıttık, nihayet her bilgisayar işlemin bir kaydını tutacak hale geldi. Bunun en temel sebebi ise maliyetlerin zaman içinde ciddi şekilde düşmesiydi. 

Bu yaklaşıma Dağıtık Kayıt Defteri (Distributed Ledger) adı verilmektedir. Dijital bir sistem üzerinde mutabakat yapısının sağlanması 

için bunun yazılımsal açıdan garanti altına alınması lazım. İşte tam bu noktada Blockchain teknolojisi ortaya çıkıyor ve diyor ki; “Ben tüm bu sorunları çözeceğim. Veriyi, iletişim ağları üzerinden, dağıtılmış şekilde saklamanızı ve bu süreç içinde verinin tüm noktalarda aynı kaldığına dair mutabakat yapmanızı sağlayacağım. Hatta bununla da kalmayacağım herkes kendi verisini şifreleyeceği için bu veriyi sadece kendisi kullanacak ve izin verirse diğer taraflar bu veriye erişebilecek.” 

Bu noktada Blockchain teknolojisi, dijital dünyanın bize sunduğu çok temel bir mantığı yani veriyi dilediğimiz gibi yazıp, silme ve güncelleme imkanına farklı bir bakış açısı getiriyor. Şöyle bir çözüm sunuyor; veriyi bloklar halinde ele alalım, her bir blok önce belirli kurallara göre oluşturulsun sonra sisteme yazılsın, bu blok tüm dağıtık kayıt defteri yapısındaki uç noktalara yayılsın. Yeni bir blok geldiğinde 

bir önceki bloğun bir özetini alalım (burada yazılımsal bir kriptoloji yaklaşımı kullanılıyor, ilerleyen bölümlerde bu tekniklerin detaylarına bakacağız) bu özet ile birlikte ikinci bloğu oluşturalım ve zincire ekleyelim. Bu şekilde her bir yeni blok geldiğinde bir öncekinin özeti ile ilişkili olacağı için tüm zincir bir birini tamamlayan bir yapıya sahip olur. 
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BLOCKCHAIN 101 KİTABI 


Geçmişleri 25 yıl öncesine uzanan farklı teknolojilerin bir araya gelerek, anlaması kadar uygulamasının da oldukça güç bir devrime 


dönüştüğüne şahit oluyoruz. 


Alanındaki ilk ve hâlâ 

tek olan Blockchain 101 
kitabı bu devrimi kolaylıkla anlamanızı sağlayabilir. 
Blockchain 101 rahatlıkla toplu taşıma araçlarında bir haftadan kısa sürede okuyabileceğiniz, okuma hızınıza bağlı olaraksa bir hafta sonu bitirebileceğiniz bir kitap. 100 sayfalık içerik 


sizi Blockchain teknolojisinin çözümlediği önemli bir problemin tarih boyunca gelişim sürecinin hikayesini anlatarak başlıyor ve teknolojik yeniliklerin bugün bize sağladığı imkanlar 

ile Blockchain temelini, türlerini, platformlarını, uygulamalarını, güçlü ve zayıf yönlerinin objektif bir şekilde ele alıyor. Kitap son bölümünde beş madde 

ile işletmelere blockchain teknoloji dünyasında nasıl hareket etmeleri gerektiği ile alakalı bir reçete de sunuyor. 
Yazarken yorulduğumuz, kimi zaman beynimizin ısınarak bize uyarı verdiği bu sürecin geldiği son nokta ve ortaya çıkan eserden büyük mutluluk duyuyoruz. Eksikleri yoktur diyemeyiz ancak bunları daha genişletilmiş ve güncellenmiş bir baskı ile birlikte elden geçirdiğimizin müjdesiniz şimdiden verebilirim. Umarız devasa teknoloji okyanusuna ufak bir damla düşürüp giderek genişleyen bir halkaya imza atmayı başarabilmişizdir. — 


Şirketlerin kendi aralarında g anlaşıp Blockchain ağlarını 

Mi) kurmaları ve işleme 
99 , başlamaları mümkün. 
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Blockchain türlerini belirleyen temel ayrışım Blockchain ağının Açık (Public) veya Özel (Private) olmasıdır. Ancak Blockchain ağlarında ikinci ayrışma katmanını olarak 

ağ içindeki mutabakat sistemine dahil olma izni gelir. Bu kapsamda; Açık (Public) Blockchain ağlarında dileyen herkes ağa katılabilir. Ancak bu ağlar içinde mutabakat sistemine dahil olmak herkese açık veya izin gerektiren yapıda olabilir. 
Açık (Public) Blockchain ağlarında katılımcılar eğer mutabakat sistemine de izin almadan dahil oluyorsa (blok oluşturabiliyor ve blok doğrulayabiliyorsa), bu sistemlere "Bütünüyle İzin Gerektirmeyen Sistem" (Double Permissionless System) adı verilir. Bütünüyle İzin Gerektirmeyen Blockchain ağlarında, ağının bu durumdan kazancı, sisteme dahil olan herkesin mutabakatın garanti altına alınması için eşit ve dengeli rol almasıdır. Ancak bu sisteme dahil olacak insanların da bu işten bir çıkarının olması gerekir. Bu durumda Blockchain ağının kendisi bir değer ifade etmelidir. İşte bu şekilde açık ve Blockchain ağının kendisinin bir çıkar sağladığı en büyük örnek ve platform Bitcoin Blockchain ağının kendisidir. 
Bitcoin ağında insanlar sisteme dahil olarak Blockchain ağının mutabakat sağlayan bir uç noktası haline gelirler ama bunun karşılığında ağ üzerinde üretilen Bitcoin'lerin finansal bir değeri vardır ve insanların çıkarı bu değere sahip olmaktır. 
Blockchain kavramının yükselişinde bir kripto para birimi olan Bitcoin'in rolü kesinlikle göz ardı edilemez. 

Kripto para kavramı özellikle Bitcoin'in ortaya çıkışı ile birlikte genel anlamda bir bilinirliğe kavuşmuş, bilinirliğin getirdiği yaygınlaşma ve kullanım alanların artışı ile birlikte daha önce hiçbir sanal para birimi tarafında ulaşılamamış bir değerlendirmeye erişmiştir. Bitcoin'in başarısı ile birlikte çeşitli kripto para birimleri ortaya çıkmıştır. Bitcoin ile aynı tasarım yapısına sahip olup tamamı ile farklı bir Blockchain ağı üzerinde yaşam döngüsünü sürdüren bu kripto para birimleri “alt-coin” (alternative coin) adı verilmektedir. 
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Şirketler kendi aralarında anlaşıp Blockchain adımını atabilir 

IBM, Blockchain alanında çalışan teknoloji şirketlerinden biri. Şirketin Blockchain konusunda tamamladığı 400'ü aşkın ilk proje bulunuyor. IBM geçtiğimiz aylarda piyasaya IBM Blockchain Platformu'nu sundu. IBM Bulut ortamında şirketler Blockchain ağlarını modelleyip, çok hızlı bir şekilde kodlamalarını yapıp ortamlarını hazırlayabiliyorlar. Böylece Blockchain ağını hayata geçirme ve kullanma/yönetme adımları hem daha hızlı ve kolay hem de daha erişilebilir hale geliyor. 

IBM Finans Sektörü İş Geliştirme Lideri Simge Alpargun, “Blockchain'in en öne çıkan faydası aynı ağ üzerinde birbirleriyle etkileşim içinde bulunan tarafların 

tüm değişim ve mutabakat süreçlerini aracılara gerek kalmadan, kendilerine atanmış erişim hakları çerçevesinde gerçekleştirebilmeleri ve bunu da maliyet ve zaman tasarrufuna dönüştürebilmeleri” diyor. Alpargun, finansal hizmetler, kamu, üretim, telekom, perakende gibi tüm 

ana sektörlerde Blockchain'in etkilerini göreceğimizi belirtiyor. Türkiye'de de finans sektörü oyuncuları ve diğer tüm sektörlerdeki oyuncuların belli ağlarda faaliyet göstererek tanıdıkları ve belli şartlarda anlaştıkları diğer kurumlarla kıymet ve bilgi paylaşımında bulunduklarını belirterek şöyle diyor: “Bu paylaşımların kayıtlarını da tutup birbiri ile uyumlu olmasını sağlamak için, belli aralıklarla karşılaştırma da yapıyorlar. Blockchain de çok temelde bütün bu aktiviteleri herhangi bir manuel süreçten, kişiden veya başka bir kurumdan daha efektif, verimli ve güvenilir bir şekilde yapabilecek bir teknoloji. Bu sebeple bu tür kullanım alanlarına hazır olduğumuzu ifade edebiliriz.” 

Alpargun, B2B kullanım alanlarında şirketlerin kamudan açılım beklemektense kendi aralarında anlaşmaları ve bunları teknolojiye doğru yansıtmalarının önem taşıyacağını kaydediyor. — 


IBM Finans 


Sektörü İş 
Geliştirme 


Lideri Simge 


Alpargun 


Prof. Dr. Mesut Güner 


Yıldız Teknopark Genel Müdürü 


Alexey Malanov 


Kaspersky Lab Kötü Amaçlı Yazılım Uzmanı 


“Blockchain sektörleri değiştirecek" 


Türkiye'de henüz yeni tanınmaya başlanan Blockchain teknolojisi, şirketlerin üçüncü partilerle, müşterileriyle ve paydaşlarıyla yaptığı işlem transferlerini hızlandıran, bu sürecin maliyetini düşüren, mutabakat süreçlerini en aza indiren çok önemli bir teknolojik altyapı sunuyor. 
Şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir veri tabanı olan Blockchain teknolojisi bankacılık, alışveriş gibi birçok işlemin, internet üzerinden planlanıp uygulanmasını ifade ediyor. 
Merkezi bir yerden yürütülmeyen ve devamlı şifrelenen dağınık bir ağa sahip Blockchain teknolojisi, bu sayede yaşanabilecek tüm güvenlik zafiyetlerini de ortadan kaldırıyor. 
Blockchain'in Türkiye'deki uygulama örneklerine baktığımızda genel itibarıyla finans ve büyük teknoloji şirketleri tarafından gündeme alındığını gözlemliyoruz. 
Fakat Blockchain sadece finans dünyasını değil diğer sektörleri de önemli ölçüde değiştirecek. 
Örneğin akıllı sözleşmeler, patentler, lisanslar gibi işlemler merkezi olmayan şifrelenmiş ağda depolanarak aracı bir kurum ya da kişi olmadan gerçekleştirilebilecek. — 


Blockchain ne gibiriskler taşıyor? 


Burada kripto para birimleri ve diğer Blockchain çözümleri olmak üzere iki farklı alan var. Kripto para birimleri sahipleri için birçok risk barındırıyor. Kullanıcının cüzdanını kaybetme veya farklı yöntemlerle çaldırma ve yanlışlıkla başka bir adrese para gönderme ihtimali bulunuyor. Ancak kripto para birimleri bunları kullanmak istemeyenler için daha da fazla risk taşıyor. 
Örneğin, kullanıcı verilerini şifreleyen fidye yazılımları ödemesinin kripto para birimleriyle yapılmasını talep ediyor. Bu yöntem siber suçlular için çok daha rahat ve güvenli. Ayrıca zararlı madenci yazılımlarında da önemli bir artış görüyoruz. 
Bu yazılımları barındıran bilgisayarlar kötü niyetli kişiler için gizlice kripto para birimi madenciliği yapmaya başlıyor. Son günlerin bir diğer eğilimi ise doğrudan web tarayıcı üzerinden madencilik yapmak. Diğer Blockchain çözümleri genellikle yeni riskler oluşturmuyor ve hatta daha fazla güvenlik sağlıyor. Ancak henüz engelleyemediğimiz bir şey var. Kullanıcı kendine ait para birimini alır ve başarısız olacak bir projeye yatırırsa onu hiçbir Kaspersky Lab ürünü durduramaz. - 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BLOĞKGHAIN VE BANKALAR 


Blockchain'de öncü sektörlerin başında bankacılık geliyor. Türk bankaları Blockchain'i yakından izliyor. Akbank, Ripple ile Blockchain altyapısını uluslararası para transferlerinde kullanmak üzere anlaşma sağladı. Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye'nin ilk Blockchain projesiyle, kurum çalışanlarına yönelik bir sadakat programı geliştirdi. 


ANINDA YA 


BANKACILIK 


Dış ticaret ve sigortada kullanacak 


Hakan Aran 
Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı 


Bankamızda halihazırda finansal iştiraklerimiz arasında dijital kimlik paylaşımını sağlayan bir Blockchain altyapımız bulunuyor. Ayrıca, Blockchain üzerine grup şirketlerimiz ve yurt dışı örgütümüz ile birlikte bazı deneysel çalışmalar yürütüyoruz. Bir Blockchain çalışma grubu oluşturduk ve şirket içi oylama uygulaması geliştirilmesi yönünde kavram doğrulaması düzeyinde bir çalışma yaptık. Ayrıca bu konuda bir Hackathon etkinliği düzenledik ve olası kullanım senaryolarının neler olabileceğini ortaya çıkarmaya çalıştık. Şimdi değerli birkaç fikri eş zamanlı olarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. 2020 yılı sonrası dönemde dış ticaret 

ve sigorta işlemleri başta olmak üzere pek çok ürün 

ve hizmeti müşterilerimize sunmayı planlıyoruz. 
Kullanımının artması, yaygınlaşması ve insanların güven duymasıyla birlikte Blockchain teknolojilerinin 
2020 yılından sonra günlük hayata adapte olacağını 
öngörüyoruz. Bankalar açısından değerlendirdiğimizde, getireceği yeni altyapılar ve akışlarla, özellikle mutabakat gerektiren işlemlerde basitlik ve verimlilik açısından büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. — 


İzlemede kalınacak işlerde üst sıralarda 


Kürşad Demirkol 
ONB Finansbank Bilgi Teknolojileri, Operasyon, Kanallar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı 


Bu teknoloji, herhangi otorite veya merkezi bir kuruma ihtiyaç duymaması, sistemin kendisinin güvenlik temelli olması, kendi kendini veri tutarsızlığına karşı çoklu ortamlarda koruyor olması ve finansal bir değer yaratması nedeniyle tüm finans sektörünün ilgisini çekiyor. Şu aşamada ajandalarda dikkatle takip edilmesi gereken, yenilikçi, heyecan verici, birçok fırsatı ve riski içinde barındıran ancak belli bir süre daha izlemede kalınacak işler arasında üst sıralarda yer alıyor. Günlük iş yapış biçimlerimizde değişiklik konusuyla ilgili olarak, çok sayıda alternatifle birlikte temel örnekler üzerinden gidecek olursak; mesela eğer kurum ve fatura ödemeleri Blockchain teknolojisi üzerinden olsaydı, kurumlar 

ile mutabakat gibi bir sürece hiç gerek kalmayacaktı. 
Çünkü dağıtık veri tabanı ekosistem içerisinde yer 

alan ve yetkilendirilen kurum ve bankalar tarafında da olacaktı. Ve lakin şu andaki mevcut altyapıyı tamamen böyle yeni bir sisteme geçirmek kısa vadede hiçbir kurumun önceliği olmayacaktır. — 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Blockchain'i getiren ilk banka olduk 


Tolga Ulutaş 
Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 


Blockchain; sahip olduğu güvenilir, şeffaf ve hızlı 

yapısı ile bankalara dijital ödemeler, para transferleri ve ticaretin finansmanı gibi birçok alanda önemli fırsatlar sunuyor. Akbank olarak, yurtdışı para transferlerinde 

hız kazandırıp ve maliyetleri düşüren Blockchain teknolojisini ülkemize getiren ilk Türk bankası 

olduk. Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren Ripple ile Blockchain altyapısını uluslararası para transferlerinde kullanmak üzere anlaşma sağladık. Türkiye'de Blockchain'i uluslararası para transferlerinde uygulayan ilk banka olarak, bu teknolojiyi farklı diğer konularda kullanabilmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Uluslararası para transferi, Blockchain'nin hızlı bir şekilde etkilediği alanların başında geliyor. Aracı kurumlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetlerin azaltılmasını sağlayan Blockchain aynı zamanda transfer sürelerini kısaltıyor. Blockchain sermaye piyasalarındaki yatırım süreçlerini sadeleştirip, kolaylaştırmak için de kullanılabiliyor. Süreç içerisindeki her partinin verilere aynıanda ulaşmasını sağlayarak altyapı maliyetinin azaltılması, etkili veri yönetimi, şeffaflık ve işlem sürelerinin kısaltılması gibi birçok noktada fayda sağlayabilen bu teknolojiyle yatırımcılara yansıyan maliyetler düşüyor. Öte yandan Blockchain altyapısı ile oluşturulan dijital kimlikler, müşterilerin hesap giriş işlemlerini kolaylaştırarak, tek bir kimlik kaydıyla birçok işlem yapabilmelerini sağlıyor. Dijital kimlik ile bankalar, müşterilerini kolay ve hızlı bir şekilde tanıyarak, kaynak ve altyapı maliyetlerini azaltabiliyorlar. Uluslararası ticarette firmalar arasında oluşan anlaşmaların, kayıtların ve verilerin Blockchain üzerinde depolanması ile alıcılar, satıcılar ve bankalar arasındaki işlemler daha hızlı ve güvenli bir hale de getirilebiliyor. — 


Türkiye'ninilk Blockchain projesi: BBN 


Dr. Soner Ganko Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü 


Türkiye'nin ilk Blockchain projesi olan BBN isimli projede, çalışma arkadaşlarımıza yönelik bir sadakat programı geliştirdik. Mobil uygulama üzerinden dijital kimliklerini oluşturan kullanıcılar, kapalı devre olan projemizdeki diğer uygulamalarla da kimliklerini paylaşabiliyor. "Müşterini tanı" sürecinin Blockchain aracılığı ile hızlandırıldığı BBN'de, uygulamaların içerisindeki mağazalardan keklik ismini verdiğimiz puanlarla dijital kodlar alınabiliyor. Kekliklerin kazanılmasında ise bir madencilik (mining) modeli tercih etmedik. Bunun yerine BKM ürünlerinin kullanımıyla ilgili verdiğimiz hedeflerin yerine getirilmesi sonucunda keklik kazanılan bir yapı kurguladık. Uygulamamız yaklaşık bir yıldır aktif ve 150'nin üzerinde çalışanımız tarafından kullanılıyor. BBN projemizi, açık kaynak kodlu bir Blockchain platformu olan Hyperledger Fabric'in 0.6 versiyonu üzerinde geliştirdik. Kısa süre içerisinde BBN'i Fabric'in yeni versiyonu 1.0'a taşıyacağız. 
Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda genel çıkarımımız Blockchain'in gelişmekte olan ve sabır gösterilmesi gereken bir teknoloji olduğu yönünde. 
Aracıya ihtiyacı ortadan kaldıran, paydaşlar arasındaki güven ihtiyacını tesis eden, hızlı ve değiştirilemez yapılar kurulmasına imkân tanıyan Blockchain'in zaman içerisinde standartların belirlenmesi ile yaygın kullanıma ulaşabileceğine inanıyoruz. — 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TÜBİTAK'IN 
BLOCKCHAIN 
GÜNDEMİ 


Blokzincir (Blockchain) konusunda Türkiye'nin geleceğinin çizildiği yerlerden biri de TUBITAK'ta kurulan Blokzincir Araştırma Laboratuvarı. 
TUBITAK Bilgem İş Geliştirmeden sorumlu Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu, “Madencilikle uyumlu uluslararası platformda güven veren yerli bir kripto paranın çıkarılması ufuk açıcı olacaktır” diyor. 


TÜBITAK Bilgem İş Geliştirmeden sorumlu Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu, Blokzincir Araştırma Laboratuvarı'nda apılan çalışmaların ayrıntılarını Turkishtime'a anlattı... 


TÜBİTAK Blockchain konusunda 

neler yapıyor? 

TÜBİTAK BİLGEM olarak blokzincir teknolojisinin ülkemiz için birtakım önemli fırsatlar ve riskler taşıdığını değerlendiriyoruz. 
Söz konusu fırsatların değerlendirilmesi 

ve risklerden kaçınabilmemiz için bu teknolojinin teknik detaylarının da çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu teknolojinin ekosistemdeki paydaşlar tarafında doğru bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamak bizim kurumsal görevlerimizden biri olduğunu düşünüyoruz. TÜBİTAK Bilgem ülkemizin 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güvenlik unsurlarına ve sivil kuruluşlarına 
20 yıldan fazladır, kriptografik güvenlik 
ürünlerini ve hizmetlerini sağlıyor. Kendi algoritmalarına sahip bir elin parmağı kadar ülkeden birisiyiz. Buradaki kriptoloji uzmanlarımız 3 yıldır konuyu yakından takip ediyorlar idi. Ancak son zamanlarda yaşadığımız insan kaynağından dolayı çalışmalarımız son 6 aya ertelenmiş oldu. 
İşte bu düşünceler ile BİLGEM Başkanımızın da desteği ile Kriptoloji, matematiksel hesaplamalar ve mühendislik alanlarında yetkin bir kadro ile Blokzincir Araştırma Laboratuvarını yaklaşık 3 ay önce kurduk. 


Blockchain, finansı ve ekonomiyi nasıl değiştiriyor, nasıl değiştirecek? 

BİLGEM, bilişim ve bilgi güvenliği alanında ileri teknolojileri çalışan bir AR-GE merkezi olduğundan dolayı finans ve ekonomi 

bizim uzmanlık alanımıza girmiyor. Ancak blokzincir teknolojisinin finans dünyası ve ekonomi ile çok yakından ilişki olduğunun farkındayız; dolayısı ile sektörün önde 

gelen kurumları ile zaman zaman bir 

araya geliyoruz. Biz kendilerine blokzincir teknolojisi ile ilgili teknik bilgi birikimimizi ve kendi sektörleri için gördüğümüz fırsatları ve tehditleri aktarıyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve görüşmelerimizde blokzincir teknolojisinin finans sektörü ve ekonomiye devrimsel etkilerinin olabileceğini görüyoruz. Gelecekte para transferleri için, banka ve diğer aracı kurumların tamamına ihtiyaç kalmayabilir. Bir şirkete ortak olmak ve ortaklıktan çıkmak anlık bir işlem olabilir. Taraflar arasındaki değer transferleri ve sözleşmeler artık aracılara ihtiyaç kalmadan yapılabilmektedir. Bu durum 

da bankaların rolünün değişmesine sebep olabileceği kanaatini oluşturmaktadır. Uzun bir zamandan beri blokzincirin bankacılık sistemin omurgasını oluşturan SWIFT sisteminin yerini alacağı konuşuluyor. 


Türk finans sektörü ve ekonomisi sizce Blockchain'e hazır mı? 

Türk finans sektörünün FinTek konusunda dünyada öncülerden olduğunu söylesek abartmış olmayız. Ancak blokzincir uygulamalarında takip edebildiğimiz kadarı ile ön plana çıkan fazla bir uygulama henüz yok. Bir bankamızın Silikon Vadisi merkezli Ripple isimli girişimle iş birliğine giderek Blokzincir teknolojisini uluslararası para transferi işlemlerinde kullanmaya başlayacağını duyurusunun ötesinde kamuoyuna yansıyan pek bir haber yok. 
Ancak buna rağmen bankalarımızın teknoloji altyapılarının gelişmiş olduğunu 


Orhan Muratoğlu: “Gelecekte para transferleri için, banka 

ve diğer aracı kurumların tamamına ihtiyaç kalmayabilir. 
Bir şirkete ortak çıkmak anlık bir işlem olabilir.” 


ve bu alanda da kısa zamanda ortaya çıkaracakları yenilikçi uygulamalar ile ön plana çıkacaklarına inanıyoruz. 


Türkiye, Blockchain devriminin neresinde yer alabilir? 
Uluslararası mekanizmanın bir parçası olabiliriz. Blokzincir teknolojisini yapısı itibari ile ulusal bir yapı olarak düşünmek yanlış. Uluslararası dijital birliğinin bir parçası olmamız gerekir. Zincir tüm dünyaya yayılırsa anlamlı oluyor, bilgiler bu şekilde yedekli, kriptolu ve dağıtık bir yapıya ulaşıyor. 
Çok farklı blockzincir ağları mevcut, farklı sektörlerin farklı ağları var (OTA, OMG, NEO, LUMENS, RIPPLENET vb). 

Bu ağlar ile beraber ekosistem içerisinde bulunarak hem kabiliyet kazanma hem de strateji belirlenebilir. Strateji belirleme ile kastımız bir Türkzincir oluşturmanın adımlarının atılma süreçleri bu işbirliklerinden elde edilen deneyimler ile başlatılmasıdır. Kabiliyetle kast edilen ise özellikle kontrat tabanlı yazılım geliştirme çabalarının yoğunlaştırılması gerekliliğidir. Madencilikle uyumlu uluslararası platformda güven veren yerli bir kripto paranın çıkarılması ufuk açıcı olacaktır.Burada en önemli noktalardan birisi, ekonomik güvenliğimizdir. Yani halkımızın parası bir yere doğru akıyor, bazı kripto paralara doğru akıyor, ancak biz farkına varmazsak ciddi bir ekonomik zarara uğramamız mümkündür. Bu kripto paraların büyük bir bölümünün arkasında maalesef kimlerin olduğu belli değildir. Burada trende karşı gelmek yasaklamak da bir çözüm olamayabilir. 
Yani tamamen bağımsız ancak günün sonunda devletin garantörlüğünde olacak bir alternatif gerekli. Biz ülkenin öncü teknolojilerini takip eden icat eden ve uyarlayan bir kurum olarak teknolojik destek sağlayabiliriz. 
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DİPLOMA, TAPU, HİSSE SENEDİ İÇİN YENİ ALTYAPI 


Blokzinciri teknolojisi ile finans, bankacılık, kimlik yönetimi, dağıtık varlık yönetimi, hukuk, tedarik zincirleri, sağlık eğitim gibi pek çok sektörde çözüm vadetmektedir. Kıymetli her varlık sertifikası blokzincire tanımlanabilecek. 
Diploma, kimlik kartı, tapular, hisse senetleri... Zaten ICO denilen modellerle belli bir kripto paraya dayanan, Token adı verilen bir nevi kripto hisse senedi de diyebileceğimiz enstrümanlarla ortak olma veya ortaklıktan çıkma, blokzincire çoktan taşındı. Tabii ciddi çözülmesi gereken sorunlar da var; örneğin varislerinize nasıl miras bırakacaksınız. Özel anahtarınızı (private key) kaybederseniz ne olacak? Bu konular konuşuluyor. Sistemlerin kaynak kodlarında zafiyetler çıkabiliyor. Tüm bunlar artık internetin hayatımızdaki açtığı çığır gibi herkesin ve her şeyin dönüşümüne yol açacak. — 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LOJİSTİKTE 
BLOCKCHAIN 


Halit Develioğlu 
Oplog Kurucusu 


DİJİTAL dünyadatüm işlemlerinizi açık ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayan Blockchain teknolojisi, yakın bir gelecektetüm sektörlere yayılacak. Lojistik bu sektörlerden biri.Lojistikte Blockchain'in öncülerinden OPLOG OperasyonelLojistik kurucusu Develioğlu Turkishtime için yazdı... 
Türkçe anlamı Blokzinciri olan Blockchain için kayıt zinciri de denebilir. Daha 

da açacak olursak; bloklar halinde şifrelenmiş veri zinciri diyebiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi bünyesindeki kayıtların, kırılmasıimkânsız şifrelerle birbirlerine bağlandığı, sürekli büyüyen dağıtık 

bir veri tabanı sistemi olarak tanımlanabilir.Bu sistemi, bir ana bilgisayara bağlı olmadan bir işlemin dünyanın dört bir yanındaki bilgisayarlara dağıtılması; ancak yine de bütünmüş gibi hareket etmesi olarak basitçe anlatabiliriz. Bir merkeze bağlı olmayan bu veritabanındaki kayıtlar bloklar şeklinde kronolojik olarak kaydedilerek, değişime karşıkorunmak amacıyla kendinden önce gelen blokların algoritma değerleriyle bağlanıyor. Peki Blockchain teknolojisinin lojistik operasyonlarına uygulanması nasıl gerçekleştirilebilir vene gibifaydaları olabilir? 
Blockchain, bir işletmeden diğerine yapılan bir 


transferin göndericisinin kim olduğunu, üçüncü parti aracılara gerek kalmaksızın kanıtlayan (bir banka gibi) bir sanal kayıt yada muhasebe defteri protokolü olarak da açıklanabilir. Tümişlemlerin tarih sırasıyla kaydedildiği bir sanal defter... Bu teknoloji sayesinde, merkezibir kuruluşa kalmaksızın ikikişi kendi aralarında güvenleişlem yapabiliyor ve kamuya açık bu sanal deftere ayrıayrıbakabildikleri içinde aralarındatam 

bir güven sağlanıyor. 
Blockchain sayesinde 

tüm kurum ve kuruluşlar 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“Tüm kağıt işlerinin yerini akıllı sözleşmeler ve Blockchain teknolojisi alacak. 
Külfetli kağıt işleri ve dokümantasyon basitleşecek” 


bütüniletişimlerini 

kendi aralarında kurup, süreçleri aracısız şekilde kendileri yönetebilir 

ve denetleyebilirler. 
Değiştirilemez akıllı sözleşmeler sayesinde güvenilirlik artar, servis sağlayıcılarıiletüketicinin etkileşimi kolaylaşır. Ayrıca bu,fiyat konusunda da şeffaflık sağlar verekabeti güçlendirir. Avrupa'nın ikinci büyüklimanı 

olan Belçika-Antwerp Limanı'nda dalojistik otomasyonuna odaklanan bir pilot Blockchain projesi yürütülüyor. Antwerp Limanı, terminalin konteyner ojistik operasyonlarını otomatikleştirmek 

ve hızlandırmak için Blockchain teknolojisini kullanmayı düşünüyor. 
Zira,birnoktadan diğerine bir konteyner taşımak, taşıyıcılar, terminaller, ileticiler,kasa kamyonları, sürücüler, nakliyeciler ve dahafazlasınıiçeren 30'dan 


fazlafarklı tarafiçerir.Bu süreç, e-posta, telefon vefaks karışımıile gerçekleştirilen taraflar arasında yüzlerce etkileşim ile sonuç bulur. 
Evrak konteynır taşımacılığı maliyetinin yarısına 

tekabül ediyor. OPLOG da Blochchain teknolojisini gelecek planlarıiçerisine almışdurumda. Blockchain kullanarak hatasız, uçtan uca tedarik zinciri sağlayan bir e-lojistik platformu için yatırım hazırlıkları yapıyor. 
Bu sayedetüm kâğıtişlerinin yerini akıllı sözleşmeler ve Blockchain teknolojisi alacak. 
Blockchain'in getirmiş olduğu verimlilik ve tasarruf, külfetli kâğıt işlerini ve 

uzun süren dokümantasyon sürecini basitleştirecek. 
Sürecin her adımı elektronik olarak imzalanacak.İmzalar doğrulanabilir ve herkese açık olup dağıtık defterden gelen bilgiler tamamen gerçek ve tartışılmaz olacak. 
Blockchain sistemine geçmek elbette kolay 

değil, Teknolojik altyapının yeterli olması gerek ve altyapı yenilenmesi oldukça maliyetli. Blockchain algoritmasının özellikleri dolayısıyla yavaşişleyen 

bir süreç var. Arka planda 

ve müşteriler tarafından 

pek gözükmeyen bir sistem olduğundan şirketler yatırım yapmaya sıcak bakmıyorlar. 
Ancak gelecek boyutu düşünüldüğünde Blockchain altyapısının kullanılmasının bir ayakta kalma mücadelesi doğuracağıkesin. — 
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PhD Candidate, MIEx (CITA) Gümrük Müşaviri 
Yönetim Kurulu Başkanı 


Kenan Güler 


Güneyt Yetgin 
PhD Candidate, 
MIEx (CITA) 
Etik ve Uyum 


TİCARET GERÇEKTEN ÖLÇÜLEBİLİR BİR ŞEKİLDE KOLAYLAŞABİLİR Mi? 
BLOCKCHAIN VAR İSE EVET! 


KÜRESEL tedarik zincirinin en önemli sorunlarından birisi, SAFE Framework 

of Standards, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması, DGÖ Veri Modeli gibi geliştirilen sistemler ve uyum platformlarıileilgili gösterilen tüm gayretlererağmen, halen belgelere olan bağımlılık ve bu belgelerin üretilmesi ve eldeğiştirmesindeki zaman kayıpları ve gerçekliğinin doğrulanmasınoktasında yaşanan aksaklıklardır. 
Bugün, yukarıda anılan ve küresel ölçekte bir etkisi olantüm bu sistemleritam anlamıyla desteklemenin mümkün olabileceği bir altyapıya her zamankinden çokdahayakın olabiliriz. 
Endüstri 4.0 anlayışı ile Batı, Doğu'ya olan üstünlüğünü işçilik maliyetlerinden mümkün olduğunca tasarruf ederek yeniden sağlamaya ve pekiştirmeye çalışırken, küreseltedarik zincirinide içine alan hizmet sektöründe Endüstri 4.0 uygulamalarının da yaygınlaştırılması bugün hiç olmadığı kadar önemlidir. 
Bunoktada tedarik zincirinin ne olduğuna ve nasılişlediğinde sağlıklı olabileceğine bir göz atmakta fayda vardır. Tedarik zinciri, tasarımdan, hammaddelerin 


çıkartılmasına, üretim ve sermayenin ve verilerinilgili akışları da dahil olmak üzere, malların yeniden kullanıma hazır hale getirilmesine kadar olanişlem ve depolanmasına kadar olan süreçlerle ilgilidir. Sistemin doğruişleyebilmesi sırasıyla, işlemlerin akıcılığına, süreçlerin sorunsuzluğuna ve bütünlüğüne bağlıdır. 
Ticaretin kolaylaştırılması, çıkış ülkesinde üretilen ticari eşyaileilgili verinin; tedarik zincirinin, finans sektörünün veensonunda devletin doğrulama mekanizmalarının gerçek zamanlıolaraktüm 


paydaşlarla güvenli bir şekilde saklanabileceği bir yapıilemümkün olabilir. 
İştetam dabunoktada blockchain gerçek bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. 


Peki,nedir bu blockchain? 
Blockchain bulut tabanlı bir tür global elektronik tablo programı ya daişlemlerin dağıtık kayıt defteridir. Yani diğer bir deyişle verinin tamamı tek bir bilgisayarın sabit diskinde durmak yerine bulut üzerindefarklı bilgisayarlar üzerinde dağınık bir halde depolanmaktadır. 
Blockchain dünya çapındaki 


böyle güvenli, şeffaf ve hızlı bir verialışveriş sisteminin küreseltedarik zincirinde kullanıldığını düşünelim. 
Üreticitarafından hazırlanan testraporları, uygunluk belgeleri,ihracatçıülke tarafından düzenlenen menşe veya dolaşım belgeleri, ihracatçının düzenlediği fatura, taşıyıcının düzenlediği konşimento, bankaların 


gönüllüler tarafından düzenlediği akreditif, sağlanan bilgisayarlar ihracatçı ülkede düzenlenen üzerinde çalışmaktadır.Bu ihracat beyannamesi, 


sebeple, herhangi bir merkezi veritabanı bulunmamaktadır. 
Blockchain umuma mahsus veşifrelidir.Busistem sayesinde blockchain verisi üzerinde hiçbir manipülasyon yapılamadığı gibi kayıtları kaldırmak, çoğaltmak, kurcalamak ya da kayıtların kopyasınıalmak oldukça güçtür. Şimdi bir aniçin 


ithalatçı ülkede düzenlenen ithalat beyannamesi gibi belgelerin tamamının sadece tedarik zinciri ilgililerinin heran şeffaf olarak görebildikleri,bankalarınbu sistem üzerinden ödemeleri gerçekleştirdiği bir tedarik zinciri bu koşullarda son derece efektif bir şekilde mümkün olabilir, 

Bu sayede evraklarda oluşabilecek usulsüzlüklerin önüne geçileceği gibi, evrak bekleme, ödemenin serbest bırakılma süresi, orijinalevrak ihtiyacı,menşe saptırması gibi küresel ticareti ve 

ülke menfaatleriniriske sokabilecek uygulamalar tamamıyla ortadan kalkabilir ve gerçek anlamda ticaretin kolaylaştırılmasıtüm aktörler içinmümkün olabilir. 


2 X—>> — / GAYRİMENKUL 


KÖPRÜLER, 
EMLAK 
FİYATLARINI , 
UÇURDU o / 


Endeksa verilerine göre Çanakkale 


Köprüsü ile daha fazla ilgi odağı 7 
haline gelen Çanakkale'de son 5 yılda 7 
konut fiyatları yüzde 107 artış gösterdi. (7 
Osmangazi Köprüsü (yanda) ile ulaşımı 4 


daha da kolaylaşan Yalova'da artış 
yüzde 101, Sakarya'da ise yüzde 105 
seviyesinde. İşte büyük veriye göre gayrimenkulün yıldızları. 


it DENE 
3 gı” — 
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ARTIK büyük veri var. Emlak fiyatlarındaki gelişmeleri kişiye değil, matematik modellere dayalı olarak izlemek mümkün. Endeksa. 
com bunu yapıyor. Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO'su Görkem Öğüt ile gayrimenkul sektörüne yön veren büyük eğilimleri konuştuk... 


Konut fiyatlarındaki artışlara baktığınızda Türkiye genelinde hangi eğilimleri gözlüyorsunuz? 
Hangi bölgede ve kentte dikkatinizi çeken, 

konut fiyatlarında artışa ya da azalışa yol açan trendler neler? 

Ulaşım projeleri ile hastane, okul gibi yatırımların illerdeki konut fiyatlarını en fazla etkileyen faktörler olarak öne çıktığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Endeksa verilerine göre Çanakkale Köprüsü ile daha fazla ilgi odağı haline gelen Çanakkale'de son 

5 yılda konut fiyatlarının 
yüzde 107 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. 
Osmangazi Köprüsü ile ulaşımı daha da kolaylaşan Yalova'da artış yüzde 101, 
Sakarya'da ise yüzde 105 
seviyesinde. Isparta'da üniversite öğrencileri ve şehirde görev yapan askeri ve idari çalışanların yarattığı konut talebinin yeterince karşılanamaması sonucu konut fiyatları son 5 yılda yüzde 116 artış göstermiş durumda. Endeksa'nın güncel verilerine göre Isparta'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 

2.050 TL, ortalama konut fiyatı 290.000 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 32 yıla kadar yükselmiş durumda. Konut fiyatlarında artışa sebep olan diğer önemli unsur ise göç. Son 

3 yıldır her yıl yüzde 5 ve 
üzerinde net göç alan İzmir, aynı zamanda İstanbul-İzmir Çanakkale köprü 


bağlantısı, İstanbul-Bursa-İzmir otoyol çalışmaları ve kentsel dönüşüm nedeniyle de gayrimenkul yatırımında öne çıkan şehirlerden. 
İzmir'de son 5 yılda konut fiyatlarında yüzde 76 artış görülüyor. Endeksa verilerine göre son 5 yılda konut fiyatları en fazla artan iller Isparta, Muğla, Çanakkale, Sakarya, İstanbul ve Yalova. 
Bul illerde son 5 yıllık konut fiyat artışının yüzde 100'ün üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Endeksa.com'un 
güncel verilerine göre son 5 
yılda Isparta'daki konut fiyat artışı yüzde 116, Muğla'da yüzde 108, Çanakkale'de yüzde 107, Sakarya'da 

yüzde 105, İstanbul'da 

yüzde 103, Yalova'da yüzde 
101 oranlarında. Yabancı 
yatırımcının odak noktası olması da konut fiyatlarını en fazla etkileyen unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 
Yabancıların konut satın aldığı ilk 5 il içerisinde yer alan Aydın'da 5 yıllık değer artışı yüzde 82. Ordu da son yıllarda üniversite, ulaşım ve sağlık yatırımları ile adından söz ettiriyor. Doğası sayesinde yabancı yatırımcının da tercih ettiği iller arasında 

yer alıyor. Ordu'da son 5 yılda 
konut fiyatlarında yüzde 95 


Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO'su Görkem Öğüt, Istanbul'da özellikle konut metrekare satış fiyatlarının 2.500 TL altında olan ilçelerinde, tüm İstanbul geneli ile karşılaştırıldığında fiyat artış potansiyeli 


bulunduğunu belirtiyor. 


artış görüldü. 


Geçtiğimiz yıl bazı kentlerde ve semtlerde konut fiyat artışlarının enflasyonun gerisinde kaldığı gözleniyor. Bu konuda sizin verileriniz neler söylüyor? Hangi semtler enflasyonun gerisinde kaldı? 
Hangileri önüne geçti? 
Endeksa verilerine göre 2017'de konut fiyat artışının enflasyon oranının altında kaldığı iller Antalya, Tekirdağ, Bartın, Kırıkkale, Eskişehir, Hatay, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Uşak, Şanlıurfa, Bitlis, Iğdır, Karabük, Aksaray, Gaziantep, Nevşehir ve Sivas. Son 1 yılda konut fiyatlarında düşüş görülen iller ise Bilecik, Diyarbakır, Kütahya, Bayburt, Muş, Mardin, Batman, Kilis, Ağrı, Gümüşhane, Çankırı. 


Bu yıl İstanbul'da hangi semtlerde fiyat artışlarının hızlı seyretmesini bekliyorsunuz? 

İstanbul'da özellikle konut 


metrekare satış fiyatlarının 2.500 TL altında olan ilçelerinde, tüm İstanbul geneli ile karşılaştırıldığında fiyat artış potansiyeli 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HANGİ ŞEHİRDE FİYAT NE KADAR ARTTI? 


Şehirler 


Aydın 
Ordu 
Bursa 
Sakarya 
İzmir 
İstanbul 
Mersin (İçel) 
Ankara 
Muğla 
Kocaeli 
Manisa 
Balıkesir 
Tekirdağ 
Kahramanmaraş 
Samsun 
Konya 
Kayseri 
Antalya 
Trabzon 
Adana 
Hatay 
Malatya 
Erzurum 
Van 
Eskişehir 
Denizli 
Diyarbakır 
Şanlıurfa 
Gaziantep 
Mardin 


“SON BİR YILDA ÇEKMEKÖY'DE KONUT 


2013 
metrekare fiyatı (TL) 


951 
862 
1014 
989 
1533 
2355 
872 
1029 
2615 
1089 
980 
1223 
907 
743 
884 
856 
800 
1288 
1098 
1097 
882 
788 
837 
870 
1299 
1533 
948 
1061 
1423 
1134 


9 


2017 
metrekare fiyatı (TL) 


1925 
1700 
1925 
1850 
2750 
4200 
1550 
1825 
4500 
1875 
1650 
2025 
1500 
1200 
1425 
1375 
1275 
1975 
1675 
1625 
1300 
1150 
1200 
1225 
1725 
1800 
1075 
1150 
1525 
875 


Artış 
Oranı 
(0) 


102 
97 
90 
87 
79 
78 
78 
77 
72 
79 
68 
66 
65 
62 
61 
61 
59 
53 
53 
48 
47 
46 
43 
41 
e 


FİYATLARI YÜZDE 2 ARTIŞ GÖSTERMİŞ 


OLMASINA RAĞMEN, SON 5 YILLIK 


FİYAT ARTIŞI YÜZDE 72 SEVİYESİNDE” 


barındırdığını görüyoruz. Bu bölgeler incelendiğinde yeni ulaşım projeleri veya yatırım projeleriyle odak noktaları olduğunu görüyoruz. 
Endeksa verilerine konut metrekare satış fiyatı 

2.500 TLaltında olan ilçeler; Esenyurt, Beylikdüzü, Silivri, Sultangazi, Avcılar, Sancaktepe, Esenler, Pendik, Arnavutköy, Büyükçekmece, Sultanbeyli, Güngören, Çekmeköy ve Tuzla. 


İstanbul'da bazı bölgelerde arzın talebi aştığı, bu nedenle konut fiyatlarının enflasyon karşısındaki gerilemesinin süreceği söyleniyor. Bu teze katılıyor musunuz? 
Özellikle son dönemde 

hızlı arzın yaratıldığı bazı bölgeler için bu tezin geçerli olduğunu düşünüyoruz. 

Bu bölgelerde hızlı bir 

konut stoku oluştu, fakat talep o hızda yaratılamadı. 
Bağcılar, Beylikdüzü, Güngören ve Başakşehir'i örnek gösterebiliriz. Son bir yılda konut fiyatlarının bazı bölgelerde enflasyon artış oranı altında kalmasının bir diğer sebebi ise bu bölgelerde son 5 yılda konut fiyatlarının önemli oranda artmış olması. Örneğin Endeksa verilerine göre son bir yılda Çekmeköy'de konut fiyatları yüzde 2 artış göstermiş 
olmasına rağmen, son 5 
yıllık fiyat artış yüzde 72 
seviyesinde. Benzer şekilde Üsküdar'da son bir yılda konut fiyatları yüzde lartmış olmasına rağmen son 5 yıllık artış yüzde 107. Dolayısıyla İstanbul'da son bir yıllık artış oranı düşük olan bölgeler olsa da, orta vadede konut yatırımının kazançlı olduğunu düşünüyoruz. 
Endeksa verilerine göre 

tüm İstanbul genelinde 
konut fiyatlarında son 5 
yılda yüzde 103 oranında artış görüldü. Geçen sene enflasyon oranının üstünde 


artış görülen, hem de son 

5 yıldır yüzde 100 üzerinde 
artış gösteren bölgeler 

ise Çatalca, Arnavutköy, Bakırköy, Tuzla ve Silivri. 


Aynı değerlendirmeyi Ankara ve İzmir için de yapar mısınız? 

Endeksa verilerine göre tüm İzmir genelinde geçen sene konut fiyatları yüzde 17.44 
seviyesinde artış göstermiş durumda. Son 5 yıllık artış ise yüzde 76.48. Selçuk ve Bayındır haricinde İzmir'in tüm ilçelerinde son bir yıllık konut fiyat artışı enflasyonun üzerinde arttı. Dolayısıyla benzer bir durumu İzmir'de gözlemlemediğimizi söyleyebiliriz. İzmir'de konut fiyatlarında son 5 yılda en fazla artış görülen ilçeler 

ise yüzde 121ile Urla, yüzde 
117 ile Tire, yüzde 110 ile 
Çeşme, yüzde 100 ile Dikili. 
Ankara'da ise konut projeleri çoğunlukla Çankaya'da yer alıyor. Çankaya'da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 

U oranında artış gösterdi. 
Son 5 yılda ise yüzde 59 
seviyesinde artış görüldü. 
Ankara geneli için de arzın hızlı artışından dolayı konut fiyat artışında yavaşlama gözlemlenmiyor. 


Fiyat artışının hızlı seyretmesini beklediğiniz iller hangileri? 

Çanakkale 1915 Köprüsü 

ile gündemde olan ve otel yatırımlarının da artış gösterdiği Çanakkale'de konut fiyatlarının önümüzdeki dönemde de artış göstermesini bekliyoruz. 
Düzenli göç alan ve İzmir-İstanbul otoyolu ile ulaşımı daha da kolaylaşacak olan İzmir'de konut fiyatları artış göstermeye devam edecek. 
Yabancı yatırımcının ilgi odağı olan Bursa, Trabzon, Yalova, Aydın, Sakarya, Ordu ve Muğla'da da son yıllardaki yüksek artışın devam edeceğini öngörüyoruz. — 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YENİ BİR SEKTÖR DOGUYOR: AKILLI EV 


Nesnelerin interneti (lol) sayesinde fiziksel nesneler hem kendi aralarında hem de daha büyük sistemlerle iletişim ağı kurulabiliyor. Akıllı ev konseptinde yer alan ürün ve hizmetler birkaç yıldır birbirlerine entegre olma imkanına kavuştu. 


Yazı Şerafettin Özsoy Dijital Strateji ve İş Geliştirme 


AKILLI evler, hepimizin çocukluktan beri hayal ettiğimiz bir konsept aslında. Bu hayalimizi de önemli ölçüde bilim kurgu filmlerine ve çizgi filmlere borçluyuz. Muhtemelen akıllı ev deyince birçoğumuzun aklına Jetgiller çizgi filmindeki ev ortamı geliyor. 
Çizgi filmde, karakterler bir düğmeye basınca istediği yemekler önüne geliyor, gardroptan istediği kıyafetler ütülenip üstüne giydiriliyor, evin robotu evi bir çırpıda 


temizleyebiliyordu. 

Çizgi film 1960'lı yılların yapımıydı. O günlerden 

bu yana hayal mahsulü dediğimiz birçok gelişme adım adım gerçeğe dönüşmüş durumda. Akıllı evden kastımız bir evde yer alan tüm fiziksel nesnelerin, cihazların akıllı hale gelip otomasyonla çalıştırılması ve bu cihazların uzaktan komutlarla yönetilmesi 
sürecidir. Özellikle son 10 
yıldır akıllı ev konseptinde etkileyici teknolojik 


gelişmelere şahit oluyoruz. 
Fakat bu gelişmeleri birbirine entegre olarak çalıştıracak platformlar geliştiremiyorduk. Akıllı ev konseptinin bir bütün olarak entegre çalışmasının ardında yatan teknoloji ise nesnelerin internetidir (10T). IoT ile fiziksel nesneler hem kendi aralarında hem de daha büyük sistemlerle iletişim ağı kurulabiliyor. Bu nedenle akıllı ev konseptinde yer alan ürün ve hizmetler son birkaç yıldır birbirlerine büyük oranda entegre olma imkanına kavuştu. 
Statista'nın araştırmasına göre 2017 yılındaki akıllı 

ev pazar hacmi 33.5 milyar dolar. Statista 2022 yılında global pazar hacminin yıllık 
112 milyar dolar olmasını 
öngörürken, McKinsey (2015) ise 2025 yılındaki nesnelerin internetinin akıllı ev konseptinde oluşturacağı yıllık pazar potansiyelinin 200-350 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor. 
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9 cihazları özellikle çocuklar, 
Akıllı ev teknolojilerinin o yaşlılar ve kronik sorunları günlük hayatta er fazla  olanhastalar gibi bakım etkisini medya ve eğlence . Ni ii ihtiyacı yüksek olan insanlar 


maksimum seviyeye çıkarmak için firmalar harıl harıl çalışıyor. Belki 


ürünlerinde görüyoruz. de günlük hayatta etkisini 


Güvenlik 

Akıllı kameralar, akıllı sensörler, akıllı pencere ve kapı sistemleri sayesinde yangın, su basması, hırsızlık, gaz kaçağı gibi durumlarda etkileşim içinde oldukları itfaiye, polis merkezi, acil sağlık yardımı gibi destek kuruluşlarına anında bildirim yapılabiliyor. Ayrıca gelmekte olan tehlikelere karşı proaktif bir yaklaşım gösterme imkanı da oluyor. 


Enerji yönetimi 

Bir evin enerji tüketimi aylık giderleri içindeki en büyük maliyet kalemlerinden birisidir. Dolayısıyla enerji maliyetlerindeki en ufak bir tasarrufun bile büyük bir mali kazancı olmaktadır. 
Akıllı termostatlar ve akıllı ısı sensörleri sayesinde evinizin enerji ihtiyaçlarını ve maliyetlerini etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. 
Eğer evinizin total enerji 


kullanımı ve ihtiyacı anlık olarak hizmet sağlayıcı firmalara iletilebilirse hem en uygun fiyatlamayla en 


uygun alternatifler arasından 


otomatik seçim yaparak enerjinizi satın alabilir 

hem kullanımınızı kendi bütçenize göre otomatik ayarlayabilir hem de enerji yükünüzün kritik seviyelere gelmesinden kaynaklı potansiyel arıza durumlarını oluşmadan önleyebilirsiniz. 
Akıllı sistemler sayesinde seyahat programlarınıza, ev-ofis kullanım saatlerinize göre aydınlatma, ısıtma gibi 


kullanımları otomatik olarak 


optimize edebilirsiniz. 


Sağlık yönetimi 

Akıllı evlerdeki sağlık yönetiminin ana amacı hane halkının sağlıkla ilgili gelişmelerini izlemek ve buna göre acil durumlarda ilgili uzman kişilere ve sağlık kuruluşlarına bildirim yapmaktır. Vücut sağlığını ölçen giyilebilir akıllı sağlık 


için sıkı bir takip kontrol sistemi sunabiliyor. 


Günlük ev işleri 

Basitçe düşündüğümüzde her evde yemek yapılması, ortalığın temizlenmesi, çamaşırların yıkanması, 


kurutulması, ütülenmesi gibi 


birçok temel iş var. Bir yılda ayrılan süreyi hesaplayınca ortaya çok büyük bir emek ve zaman maliyeti çıkıyor. 
Bu nedenle ev aletleri akıllandıkça bu yüklerimiz gittikçe azalacak. 


Market alışverişleri Yoğun iş yaşamından dolayı birçok kimse market alışverişine yeterince zaman ayıramıyor. Akıllı stok sensörleri sayesinde market malzemelerinin konduğu akıllı dolaplarda stok durumu anlık olarak kontrol edilip belli bir stok değerinin altına indiğinde otomatik olarak en uygun marketlerden en uygun fiyatlardaki ürünleri bulup kendi kendine sipariş verebilir. Bunun için sizin evde müsait olduğunuz zamanları bilen kişisel takviminizden öğrenip ona göre sizin uygun olduğunuz vakitlerde evinize teslim edilmesini organize edebilir. 


Medya ve eğlence 
Evdeki TV izleme, müzik dinleme keyfinizi 


en hızlı gördüğümüz ve müşterisi olduğumuz 

alan burası. Hem medya oynatıcısı akıllı TWlerimiz, hoparlörlerimiz hem 

de bizatihi medyanın sahibi olan film-müzik platformları çok yoğun bir şekilde kişisel modunuz ve keyif alışkanlıklarınızla kendi ürün ve hizmetlerini eşleştirmeye yönelik sistemler tasarlıyorlar. 


Güne akıllı uyanış Geçmiş yıllarda bugün 

için öngörülen teknolojik ilerlemelere bugün artık çok sıradanmış gibi davranıyoruz. Muhtemelen bir süre sonra akıllı evlerle ilgili bugün hayal ettiğimiz şeyler yakın gelecekte gündelik hayatımızın 

bir parçası olmuş 

olacak. Örneğin kişisel takvimimizdeki bilgilere göre bizi en uygun saatte, en uygun müzikle ve ortam kokusuyla uyandıran akıllı alarm cihazlarımız, bizim uyanma saatimizden birkaç dakika önce tostumuzu hazırlayan, çayımızı demleyen akıllı mutfak robotlarımız, gideceğimiz yerin ortamına göre bize en uygun kıyafet kombinini oluşturan ve bizi giydiren akıllı gardroplarımız 

belki de 3-5 yıl içerisinde olmazsa olmazlarımız haline gelecekler. — 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“ÇAMAŞIR, ÜTÜ GİBİ EV İŞLERİ, BÜYÜK BIR EMEK VE ZAMAN MALIYETİNE 


NEDEN OLUYOR. EVLER AKILLANDIKÇA 


BU YÜKLER AZALACAK” 


YILLARDIR yüzlerce iş 


fikrini dinledim, işletmenin büyüme fırsatlarını analiz ettim. Birçok defalar kendimi şöyle iç geçirirken buldum: "Gerçekten harika fikir, harika da keşke bu fikir falancanın elinde olsaydı, işte ozaman bu girişime gözüm kapalı yatırım yapardım", yada şöyle diyorum: "İşte bu yaaaa! Hem fikir güzel hem girişimci şahane, şimdi bu çocukların girişimlerini büyütürken kendilerini büyütmeyi de gelişim ajandalarına almaları lazım, Ahmet 2.0, Ahmet 3.0 diye ilerlemesi lazım. Yatırımımız ancak o zaman çöp olmaz”. 
Bizim sevgili Startup'larımız genelde hep mühendislikleri ile iddialı arkadaşlarımızdır. 
“Şeflikleri” ile nam salmak isterler. Gelin görün ki, para kazananlar, restoranına Michelin yıldızı almayı kafasına koyan restoran sahibi ve orestoranın her gün 


kesintisiz dolmasına kafa patlatan işletmecidir. Sevgili mühendis girişimcilerim, Startup'larım, lütfen çıkın 

o mutfaktan. Dünyanın 

en ünlü şefi olmak yerine, dünyanın en ünlü, en çok para kazanan restoranının sahibi olmayı hedefleyin. 
Nasıl mı? 


1- Öncelikle var olma nedeninizi tanımlayın. 
Ortaya çıkaracağınız ürünü değil, müşterilerinizin ağzında hangi tadı bırakacağınızı, nasıl anılmak istediğinizi, dünyada 

neyi değiştirmek üzere yola çıktığınızı, müşteri adaylarınızın hangi derdine çare olacağınızı, yani 


kısacası davanızı tanımlayın. 


2- Öncefinali yazın. Şimdiye kadar hep başkalarının senaryolarında rolleriniz olmuş olabilir, bu defa 

bu senaryo sizin. Başrol 

de sizin. Bu senaryonun diğerlerinden farkı, önce 


finali yazmanız gerekmesi. 
Bu, altın kural. Çünkü zihniniz yolda giden adımları takip ederek çalışmıyor. Ona önce finali göstermelisiniz. 
Yapmayı hayal ettiğiniz 

işi tanımladığınızda, asla yolunuzu kaybetmezsiniz. 
3- Sizin nedeninize ortak olacak olan müşteri adaylarınızın nelerden hoşlanacağına, neleri önemseyeceğine, neleri değer kabul edip para ödeyeceğine onlar adına siz karar vermeyin (Bkz: John Malkovich etkisi ile karar verme). Bunları onlardan öğrenmek için dışarı 

çıkın, onlara sorun (Bkz: müşteri iç görüsü). Bu sırada elinizde hiçbir şekilde tam olmayan, yüzlerce eksiği olan ürününüz olsun, ilk defa denediğiniz bir yemek gibi (Bkz: MVP-Most Viable Product). Müşteriler mutlaka onu da alarak deneyecekler ve size bir sürü ipucu vereceklerdir. Hayırlardan, 


beğenilmemekten, alkışlanmamaktan korkmayın. 

4- Nedeniniz ve davanız belli oldu, senaryonuzun finalini de yazdınız, şimdi sırada Sizi ofinale götürecek iş modeli ve planı yazmak var. 

İş modeli yazmak deyince birçok Startup'ımızın içini bir korku alıyor, biliyorum. 
Çünkü yazmak bir çeşit taahhüde girmek demek. 
Bununla beraber yazmadan hiçbir şey olmuyor. İş modeli yazmak yani “canvas” çalışması, elinizdeki arazinin üzerine nasıl bir bina yapmalısınız ve nasıl işletmelisiniz, para kazanma modeliniz ne olmalı, sorusuna cevap vermek için yapılan çalışmadır. 

5- İşfikrimizin hangi modelde, hangi matematikle paraya tahvil olacağına 

kara verdik, yani her gün yataktan fırlamamızı sağlayacak tüm bileşenler oluştu. Şimdi sıra geldi, sizi o 


finale götürecek, bu işletim sistemini yani binayı inşa edecek planı yapmaya. İşte size iki öneri: 

İş fikrinizi hayata geçirmek için daha iş modeli yazma, plan yapma aşamasında bildiklerinizi değil, bilmediklerinizi öğrenmeye vakit ayırın. 
Unutmayın, siz şef olmaya değil, Michelin yıldızlı restoranların sahibi olmaya adaysınız. O zaman ilk yapacağınız şey, “Kazanmak için öğren” (Learn to Earn) yaklaşımını benimsemektir. 
Çünkü Michelin yıldızlı restoranların sahibi olmak için bilmeniz gerekenler, iş fikrinizi hayata geçirmek için bilmeniz gerekenlerden çok farklı: pazarlama, satış, A takımı kurma, A takımına liderlik etme, para işleri, satın alma, satın almama, üretim gibi konular, her ne iş yaparsa yapsın, her işletme sahibinin birinci derecede öncelikli konularıdır. 


Zihninizdeki sabotajcı sizi sürekli niye yapamayacağınızla tehdit edecek. Hatta çoğu zaman etrafınızdaki sabotajcılar, “Ya böyle olursa, ya öyle olmazsa” diyecekler. Onlara kulaklarınızı tıkayın. Kutup yıldızınıza — nedeninize kilitlenin. İleride ortaya çıkma ihtimali olan problemler bugününüzü ipotek altına almasın. Bazı problemler ortaya çıktığında çözülmek içindir. 

Birçok Startup, şahane iş fikirleri, fantastik “canvas”ları ve iştah 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kabartan iş planları ile girişimcilik hayatlarına veda ederler. Kimisi ilk yılında, kimisi birkaç yıl içinde. Neden mi? Çünkü günümüzde işfikrinin ne olduğu, "execution", yani hayata geçirme becerinizin ne olduğunun yanında pek de önemli değildir. 

Bir Startup için yaşam evrelerini saydığımızda çok 
dikkat etmeleri gereken 10 
büyük kavşak vardır: 

Yazılı bir vizyon - misyon ve değerler dokümanının olması ve ekip kurarken teknik yeterlilikten önce 


“ORTAYA ÇIKARACAĞINIZ ÜRÜNÜ DEĞİL, 


DÜNYADA NEYİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKTIĞINIZI, MÜŞTERİLERİN HANGİ 


DERDİNE ÇARE OLACAĞINIZI TANIMLAYIN” 


bu 3 konuya uyumu arıyor olmayı öğrenmeleri. 

İlk satış- ilk fatura. 
Mümkünse kendilerinin yapacağı ilk satış. 

Ürün odaklı kafa yapısından müşteri odaklı kafa yapısına geçiş. 

Scarcity Mindset: Kıtlık kafa yapısından bolluk kafa yapısına geçiş. 

“Patoloji laboratuvarlarının kullanacağı yeni jenerasyon bir patoloji cihazı yapıyorum”dan, “Doktorların yanılma payı en düşük patoloji sonuçlarını kullanarak, kanser tedavilerinin başarı oranını artıran bir Startup' ın sahibiyim” demeye geçiş yaptıkları gün. 

Geçici girişimci ya da 09:00 - 18:00 girişimci olunamayacağını, hücrelerinin her an her saniye girişimci gibi çalışması gerektiğini öğrendikleri gün. 

Devletten gelecek para ya da hibeler olmasaydı yine bu yola çıkıp çıkmayacaklarını sorduklarında, “Evet her durumda ben aynı şeyi yapardım” dedikleri gün. 

Sokakta yaşamaya başladıkları gün 

Hiç bilmedikleri, sevmedikleri hatta korktukları şeyleri daha çok yapmaya başladıkları gün: pazarlama, satış, finans. 

Yapılandırılmış ajanda kullanmaya başladıkları gün. 
Sevgili Startup'larımız, işletmelerin büyümesine ve hızlanmasına destek veren dünyanın bir numaralı işletme koçluğu firması olarak, bugüne kadar yüzlerce Startup'la çalıştık. 
Yukarıdaki önerilerimizi dikkate alanlar, bir üst lige çıktılar. Unutmayın, sonuçları değiştirmek için ya yaptıklarınızı ya da yaptıklarınızın önünde engel olan kendinizi değiştirmeniz gerekir. 


SO ERME RİNANS 


BANKALARIN 
ÜNDEMİ 
İHRACATÇI 
KOBVLER “ö-- 


KOBİ'ler Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturuyor. Toplam istihdamın yüzde 78'ini, ihracatın yüzde 60'ını KOBPler yapıyor. 


kredinin yanı sıra, danışmanlıktan yazılıma y kadar çok çeşitli hizmetler sunuyorlar. b İhracatçı KOBİ'lere ll yeni ürünler 


t El Ya 
Sİ 
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İkna Sİ 


TURKIYE bir KOBİ ülkesi. 


Ülkemizde de işletmelerin yüzde 99,77'sini oluşturan KOBİ'ler, toplam istihdamın yüzde 78'ini, toplam katma değerin yüzde 55'ini, toplam satışların yüzde 65,5'ini, toplam yatırımların yüzde 50'sini, toplam ihracatın yüzde 60,L'ini, toplam kredilerin yüzde 24'ünü oluşturuyor. Ekonomide bu kadar ağırlıklı bir yer aldıkları için bankaların da başlıca müşterileri arasında yer alıyorlar. Bankaların KOBİ'lere kredi desteği geçen ağustos sonu itibarıyla 500 milyar dolara yaklaştı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artışa karşılık geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankalar 2010 yılında KOBİ'lere 125,5 milyar lira kredi desteği vermişti. 2016'da bu tutar 420,5 milyar lirayı geçti. Geçen yılın ağustos sonu itibarıyla 401,6 milyar lira olan kredi bakiyesi, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,Vlik artışla 490,3 milyar 

lira oldu. “KOBİ bankacılığı” deyince akla KOBİ'lere açılan krediler gelse de, bankalar küçük ve orta boy işletmelere, çok sayıda hizmet sağlıyorlar. 
Bunlar arasında yazılımdan ihracat pazarlarını tanıyabilmesi için ihtiyaç duyulan eğitim 

ve danışmanlığa kadar çok çeşitli hizmetler yer alıyor. 
Örneğin Akbank, SaaS şirketleri (software as a service veya Türkçesiyle yazılım kiralama) Paraşüt ve Kolay İK ile yaptığı işbirliği ile KOBİ'lere yazılım hizmeti sunuyor. KDBİ'ler, bordro yönetimi, toplu maaş ödemeleri, yıllık izin/çalışan hakları yönetimi, masraf-nakit avans yönetimi ve performans yönetimi gibi pekçok İK süreçlerinde Kolay İK'nın internet üzerinden sunduğu yazılımı avantajlı koşullarla kullanabiliyorlar. Veya dış ticaret ile uğraşan özellikle 

orta ve büyük ölçekli şirketler, Türkiye Finans'ın TFXTarget ürünü ile 24 saat kur takibi ve anlık alım-satım yapabiliyorlar. 
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HALKBANK, İHRACATÇIYI DİNLEYEREK ÜRÜN GELİŞTİRİYOR 


Halkbank, reel sektörün nabzını yakından izleyen, müşterilerinin ihtiyaçlarını onlar bankaya iletmeden tespit edip buna uygun çözümler geliştirmeye çalışan bir banka. Halkbank KOBI ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, Turkishtime ve TIM”'le birlikte düzenlenen Ortak Akıl Toplantıları'nın bu açıdan çok faydalı olduğunu söylüyor. 


Levend Torusdağ 


Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı 


HALKBANK, KOBİ kredilerinde pazar lideri. 2017 yılı Eylül sonu itibarıyla Halkbank'ın gayri nakdi kredileri de içeren toplam kredileri 248,2 milyar TU'ye ulaştı. 
Nakdi ticari kredileri, 

aynı dönemde yüzde 21,4 artış gösterirken, KOBİ kredileri alanındaki pazar payı yüzde 14,4'e yükseldi. 
Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, “Finansal göstergelerimizde koyduğumuz hedeflere ulaştığımız başarılı bir 

yılın ardından 2018 yılında önceliğimiz yine KOBİ'ler olacak. Şu an geldiğimiz noktada toplam kredilerimiz içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 35'ler seviyesinde bulunuyor, 2018 yılında 

bu payımızı da artırmayı hedefliyoruz. 2018 yılında KOBİ kredilerinde yüzde 

29 düzeyinde bir büyüme 
hedefi koyduk” diyor. 
Halkbank, ihracatçılara özel bir önem veriyor. Bankanın müşterilerini dinleyerek, onların ihtiyaçlarını anlayarak ihracatçı firmalara sunduğu destekleri, “Dış Ticaret Hizmetleri” ve 


Torsdağ, "Müşterilerimize daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla 2017'de Yeni Satış Servis Modeli'ne geçtik" diyor. 


“Finansman İhtiyaçlarının Karşılanması” olarak iki ana başlık altında toplanabilir. 
Türkiye genelinde 7 
lokasyonda bulunan Halkbank'ın Dış Ticaret Merkezlerinde, her biri 
alanında uzmanlaşmış 280 
dış ticaret personeli hizmet veriyor. Halkbank KOBİ web sitesi, sürekli güncellenen “Halkbank KOBİ Gelişim” platformu ve yine TİM 


Akademi ile birlikte hazırlanan “KOBİ'lere Yurtdışı ile İş Yapma Rehberi” gibi çalışmalarla da müşterilere değer katılıyor. 
Halkbank, ihracatçı KOBİ'lerin küresel rekabet ortamına uyum sağlamaları, dış pazarlara açılmaları 

ve tutunabilmeleri için ihracatın finansmanına yönelik özel çözümler sunuyor. Halkbank KOBİ 


ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, bankanın ürünlerini şöyle anlatıyor: “Halkbank olarak, ihracatçı ve imalatçı ihracatçı firmalarımıza hem TL 

hem de yabancı para bazında ihracat taahhütlü kredi kullandırabiliyoruz. 
Ayrıca, ihracat sayılan 

satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı kapsamında ülkemize döviz girdisi sağlayan yurtdışı müteahhitlik, turizm, uluslararası nakliye ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren firmalara da finansman desteği sağlıyoruz. İhracat Destek Paketi kapsamında; ihracat hazırlığındaki firmalara döviz kredisi, TL ihracat kredisi, Teminat Mektubu seçenekleri sunarken, döviz cinsinden taksitlendirme isteyen firmalara taksitli ihracat kredisi imkânları sağlıyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı, faaliyet giderleri, nakit akışları ve fiyatlama stratejileri sebebiyle oluşması muhtemel zararlardan firmalarını korumak isteyenlere forward ve opsiyon seçenekleri sunuyoruz. Geniş muhabir ağımız ile firmaların uygun koşullarda, akreditif açılışları ve diğer dış ticaret işlemlerini rahatça yapmaların sağlıyoruz.” 
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KGF atağı 

Halkbank, geçen yıl Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli krediler ve KOSGEB kredileri gibi uygulamalar, KOBİ'lerin finansman ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir açığı kapattı. Bu krediler sayesinde bankanın finansal hareketliliği arttı. 
KOBİ'lerin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine 

olanak sağlandı. Halkbank, özellikle KGF kefaletli kredi kullandırımında başarılı bir performansa imza atarak, Eylül ayı sonunda 20 milyar TL sınırını geçti. Bu kredilerin yüzde 10'unu ihracatçı firmalara kullandırdı. 
Halkbank KOBİ'lere, yeni 

iş kuruluşundan işletme ihtiyacına, yatırımdan ihracata kadar reel sektörün her türlü ihtiyacına uygun olarak geliştirdiği özel çözümler ile yanıt veriyor. 
Girişimci kredileri ile kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcileri desteklerken, işletme ve yatırım kredileri ile KOBİ'lerin varlıklarını sürdürmelerine ve işlerini büyütmelerine destek sağlıyor. İmalat Destek Paketi, Sanayi Bölgeleri Destek Paketi, Turizm Destek Paketi, Tarım Destek Paketi, Franchising Destek Paketi, POS İşyeri Paketi başta olmak üzere KOBİ'lerin faaliyet gösterdikleri alandaki ihtiyaçlara özel finansman çözümlerini KOBİ Destek Paketleri ile müşterilerine ulaştırıyor, finansal gücümüzün büyük bir bölümünü reel sektörü desteklemek için kaynak olarak kullanıyor. Banka, 


Halkbank, KOBİ'lere ücretsiz danışmanlık desteği sunuyor. 


yurt dışı kaynaklı kredileriyle de KOBİ'lere finansman desteği sağlıyor. Levend Torusdağ, Halkbank'ın KOBİ bankacılığı stratejisini şöyle açıklıyor: “Bankamızdan sağladığı finansman ile yeni iş kuran, işini geliştiren, istihdam sağlayan ve 

ihracat gerçekleştiren firmalarımızı görmek KOBİ Bankacılığında bizleri daha da cesaretlendirmekte ve yeni finansman çözümleri geliştirmek konusunda teşvik etmekte. KOBİ bankacılığında imza attığımız işlerle 2018 yılında da yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Ülke genelindeki yaygın şube ağımız ile KOBİ'lerle birebir iletişim kurarak ihtiyaçlarını yerinde tespit eden, hızlı ve en güvenilir hizmeti sunan banka yine Halkbank olacak. 
KOBİ'lerin, beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirip çeşitlendireceğiz.” 


Dijital kanala yatırım Halkbank, 80 yıllık bankacılık deneyimini, dijital kanallara taşımak için önemli yatırımlar yapıyor. 
Dijital kanallardaki aktif 


varlığını reel sektöre temas etme noktasında önemli 

bir araç olarak görüyor. 
Levend Torusdağ, dijital kanaldaki yatırımlarıyla ilgili şunları söylüyor: “Halkbank KOBİ Gelişim ile KOBİ'lere iş yaşamlarında yeni ufuklar açarak sıklıkla yapılan, bilgi ve deneyim eksikliğinden kaynaklı hataların giderilmesini amaçlıyoruz. KOBİ'ler ihtiyaç duydukları içeriklere diledikleri yerden diledikleri 


an halkbankkobigelisim.com. 


tr adresinden ulaşabiliyor. 
Halkbankkobi.com tı ile KOBİ'lerimize şubeye gitmeden tek tıkla kredi, kredi kartı ve POS başvurusu yapma imkanı sunuyoruz. 
Platform üzerinden 

iletişim bilgilerini bırakan KOBİ'lerin, ilgilendikleri ürün veya hizmet hakkında şubelerimizce hızla aranarak bilgilendirilmelerini sağlıyoruz. Yine platformdan KOBİ'lere özel kampanyalar ve ücretsiz danışmanlık desteği sunuyoruz. Ayrıca müşterilerimize, ürünlerimiz hakkında bilgi alabileceği 
0850 222 0 481 numaralı 
KOBİ Dialog hattımızdan da 
7124 hizmet veriyoruz.” - 


“ŞU AN GELDİĞİMİZ NOKTADA TOPLAM KREDİLERİMİZ İÇİNDE KOBİ 


KREDİLERİNİN PAYI YÜZDE 35'LER SEVİYESİNDE BULUNUYOR, 2018 YILINDA 


BU PAYIMIZI DA ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ. 2018 YILINDA KOBİ KREDİLERİNDE 


YÜZDE 29 DÜZEYİNDE BİR BÜYÜME HEDEFİ KOYDUK” 


-- 


“Turkishtime'la birlikte 
17 sektörün 
temsilcileriyle buluştuk” 


Halkbank geçtiğimiz yıl boyunca Turkishtime ile birlikte düzenlediği Ortak Akıl Toplantıları'nda sektörlerin liderleriyle buluşmuştu. Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, bu toplantıların sağladığı katkıyı şöyle anlatıyor: “Biz reel sektörün nabzını yakından izleyen, müşterilerinin ihtiyaçlarını onlar bize iletmeden tespit edip buna uygun çözümler geliştirmeye çalışan bir bankayız. 
Turkishtime dergisi ile birlikte düzenlediğimiz Ortak Akıl Toplantıları'nda bugüne kadar 17 sektörün temsilcileriyle bir araya gelerek; makineden otomotive, bilişimden madenciliğe kadar Türkiye ihracatı için stratejik öneme sahip tüm sektörlerin talep ve beklentilerini temsilcilerinden dinledik. 
İhracatçılarımızın dış ticaret işlemlerinde yaşadıkları tüm sorunları ilk ağızdan dinleyerek kendimize çeşitli notlar çıkardık. TİM işbirliğiyle, iş dünyasının gözüyle hedef pazarlara yönelik fırsat ve riskleri değerlendirmek üzere Hedef Pazar Toplantıları gerçekleştirdik. 
10'il ve 10 hedef ülke eşleşmesiyle hayata geçirdiğimiz bu toplantılardan önemli sonuçlar elde ettik.” 
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TEB, “DIŞ TİCARET GELİŞİM PROGRAMI” İLE DÜNYAYA AÇIYOR 


TEB KOBİ Yurtdışı Satış ve Pazarlama Uzmanları, “Dış Ticaret Gelişim Programı” ile dış ticaret faaliyetine henüz başlamış firmaların pazar paylarını artırmalarına destek oluyor. İhracatçılar BNP Paribas'nın “Trade Center” ağına da erişebiliyor. 


MZ 


Turgut Boz 


TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili 


TÜRK EKONOMİ Bankası (TEB), 
2005 yılından beri İstanbul, 
İzmir, Adana ve Ankara'da bulunan Trade Center'larında (Dış Ticaret Merkezi) dış ticaretin finansmanı konusunda uzmanları 

ile ihracatçı ve ithalatçı müşterilerin yanı sıra yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitlerin de ihtiyacı olan bankacılık çözümlerini sunuyor. Banka, sadece 

ülke sınırları içinde 

değil, stratejik ortağı BNP Paribas'ın dünya çapında 100'ün üzerindeki Trade Center ağına da erişim olanağı sağlıyor. TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “Trade Center'larımız aracılığıyla, uluslararası 

iş ve ticaret finansmanı konusunda deneyimli çalışan kadromuzla KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarına özel, esnek çözümler üretiyoruz. Geniş muhabir ağımız sayesinde, akreditifler ve yurtdışı teminat mektupları gibi klasik dış ticaret finansmanı ürünlerine ilaveten, işlem özelinde çok daha kompleks ürünleri, müşterilerimize en uygun koşulları sağlayacak şekilde kurgulayabiliyoruz” diyor. TEB'in 2015 yılında 


Turgut Boz, TEB'in Gümrük Vergisi ödemelerini tek SMS ile yapma imkanı sağladığını vurguluyor. 


ilk defa kullandığı Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment Obligation - BPO) gibi yenilikçi ürünlere ek olarak gerek banka kaynaklı, gerek Eximbank ve TCMB kaynaklı kredilerle ithalatçı ve ihracatçıların nakit finansman ihtiyaçlarını 


karşılıyor. İhracat yapan firmalara özel ürünleri arasında yer alan SMS ile gümrük vergisi ürünü ile 

dış ticaret faaliyetinde bulunan firmalara Gümrük Vergisi ödemelerini tek bir SMS ile 7/24 gerçekleştirme imkanı sunuyor. Banka, “Dış 


Ticaret Gelişim Programı” kapsamında da dış ticaret faaliyetine henüz başlamış ya da dış ticaret hacmini arttırmak isteyen firmalara bir gelişim programı ile büyüme ve dış ticarette strateji oluşturma eğitimleri ile aksiyon planlarını hayata geçirme desteği veriyor. 
Turgut Boz bu desteği şöyle anlatıyor: “Bu planlama 

ile gelişim programını tamamlayan firmalar, edindikleri bilgi ve vizyon ile firmaların dış ticaret faaliyetlerini en yetkin şekilde devam ettirme kabiliyeti ediniyor. 
Program ile yurtdışında 

iş yapmayı çok daha kolay hale getirdik. Uzman kadromuzla dış ticarette yol haritası hazırlanmasından uluslararası pazar araştırmaları ve finansal çözümlere kadar geniş 

bir çerçevede hizmetler sunuyoruz. TEB KOBİ Yurtdışı Satış ve Pazarlama Uzmanlarımız firmalarla birebir çalışarak pazar paylarını artırmalarına destek oluyor.” 


Avantajlı krediler 

Banka, müşterilerin nakit finansman ve yatırım ihtiyaçlarını karşılamak adına kredi kampanyaları düzenliyor, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve KOSGEB gibi kurumlarla işbirliği yaparak avantajlı kredi imkanları sunuyor. Banka, Girişim Bankacılığı ile tamamen girişimcilerin dinamiklerini göz önünde bulundurarak özel bir kredilendirme mekanizması kurdu ve kredilendirmede karar verme sürecine girişimcilerin projelerini de dahil etti. — 


“TROY MARKALI KARTLAR DA TEB ÜYE İŞYERLERİNİN KART KABULÜNE 


AÇILDI. BÖYLECE, 2017 YILINDA ÜYE İŞYERLERİNE SUNDUĞUMUZ KART KABUL 


MARKALARININ SAYISINI 9E ÇIKARDIK” 


2018 Şubat Turkishtime 


ŞİRKETİNİZE EN UYGUN TİCARİ KREDİ KARTI İŞ BANKASI'NDA 


“İş Bankası olarak müşterilerimize, ticari kartlar konusunda ihtiyaçlarına uygun farklı çözümler üretiyoruz. Şirket kredi kartları önem verdiğimiz bir alan. 
Bankamız kart başına harcama hacminde sektörde birinci sırada yer alıyor.” 


Şahismail Şimşek Türkiye İş Bankası 


GÜNÜMÜZDE şirket kredi 


kartlarının önemi giderek artıyor. Finansmana 

kolay erişimin en önemli araçlarından biri olan 

şirket kredi kartları 

seyahat, konaklama ve temsil harcamalarının yanı sıra, elektronik, market, gıda, akaryakıt gibi mal 

ve hizmet alımlarında da kullanabildiği gibi, bireysel kredi kartlarına getirilen limit ve taksit sınırlamalarından da etkilenmiyor. Bunun yanı sıra, firmalara özel sunulan raporlama hizmetleri ile 

tüm şirket harcamalarının, şirket çalışanları için belirlenen limitler ve yetkiler dâhilinde yapılması ve kontrolünün tamamen firmalarda olmasını sağlıyor. 
Biz de İş Bankası olarak müşterilerimize ticari kartlar konusunda ihtiyaçlarına uygun farklı çözümler üretiyoruz. Şirket kredi kartları önem verdiğimiz 

bir alan. Ticari kredi kartı ailemize bakıldığında Bankamız kart başına harcama hacminde sektörde birinci sırada yer alıyor. 
Bununla birlikte, tüm hizmet modellerimizde olduğu gibi rakamların ötesine geçmemiz gerektiğinin bilinciyle hareket ediyor, Şirket kredi 


kartları kapsamındaki faaliyetlerimizi, müşterilerle geliştirilen ilişkilerin uzun döneme yayılmasının bir anahtarı olarak görüyoruz. 
Ticari kartlarımızdan kısaca bahsetmek gerekirse; İş Bankası ticari kredi kartları Maximum özellikte olduğu için, kart sahibi müşterilerimiz 
Türkiye çapında 200 

bini aşkın Maximum üye işyerinden taksitli alışveriş imkanına sahiptir. Üstelik 


Şimşek, 
Türkiye çapında 
200 bini aşkın 
Maximum üye işyeri olduğunu belirtiyor. 


alışverişlerden MaxiPuan kazanılabiliyorlar, kazanılan puanlar Maximum üye işyerlerinde kullanılabiliyor. 
Ayrıca, hesap özeti borcu, asgari ödeme tutarının ödenmesi şartıyla, yılda 

iki kere ertelenebiliyor. 
Peşin alışverişler de tedarikçiden bağımsız uygun faiz oranı ile 3 aya kadar vadelendirilebiliyor veya 12 aya kadar taksitlendirilebiliyor 

Ayrıca kart sahipleri, 


MasterKOBİ ve Visa ticari kart ayrıcalıklarından faydalanıyor. İş Bankası olarak müşterilerimizin finansal çözüm ortağı olmak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Müşterilerimizin 

farklı beklentilerini karşılayabilmek amacıyla kredi kartı altyapısını 

2016 yılında tamamen 
yeniledik, daha esnek 

bir yapı ile özel çözümler geliştiriyoruz. Sektörde bir “ilk”e imza atarak Türkiye ihracatının yüzde 55'ini gerçekleştiren ihracatçı KOBİ'lere özel ticari kredi kartını kullanıma sunduk. 
“İhracatçı Kart” ile KOBİ'ler, Türkiye'de bir ilk olarak hem Maximum Şirket Kredi Kartı'nın tüm özelliklerinden faydalanmakta, hem de 

İş Bankası aracılığı ile gerçekleştirdikleri ihracat işlemlerinden MaxiPuan kazanmakta. TEMA Vakfı işbirliğiyle sunulan geri dönüşümlü kart plastiğinden üretilen “Maximum TEMA Şirket Kredi Kartı” ürünü ile firmalar yine Maximum Şirket Kredi Kartı'nın 

tüm özelliklerinden faydalanırken aynı zamanda kart üzerinden gerçekleştirdikleri alışveriş tutarı üzerinden İş Bankası tarafından TEMA Vakfı'na katkıda bulunulmaktadır. 
Bayi Kartlarımız kapsamında ise bayiler, Banka tarafından anlaşma sağlanan ana firmalardan ürün veya hizmet alımında bulunabilmekte olup, 

Bayi Kartile ana firmalar alacaklarının tahsilatını gününde sağlayabilmekte, bu kapsamda da alacaklarının tahsil edilememe riskini bertaraf etmektedir. Ayrıca Bayi Kart sisteminde çek ve senetlerden kaynaklanan taşıma riski ile operasyonel iş yükü ortadan kalkmakta ve nakit yönetimi kolaylaşmaktadır. — 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FINTEGH'LERLE 
İŞBİRLİĞİ KOBİ'LERE FAYDA SAĞLIYOR 


Akbank, Paraşüt.com ile yaptığı işbirliği kapsamında KOBİ'lere internet üzerinden ön muhasebe, Kolay IK ile yaptığı işbirliği ile de IK yazılımı hizmeti sunuyor. 


8 
mz 


Bülent Oğuz 


Akbank KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 


AKBANK için KOBİ'lerin çok önemli olduğunu belirten Oğuz, “KOBİ'ler Türkiye'nin, Akbank KOBİ'lerin Gücüdür” felsefesiyle hareket ettiklerini ve buradan yola çıkarak, KOBİ'lere verdikleri finansman ve danışmanlık desteklerinin yanında, onların gelişen teknolojiye ayak uydurabilmelerine 

de yardımcı olduklarını 


belirtiyor. Oğuz, “Biliyoruz ki, 


KOBİ'lerin dijitalleşmesi, işlerini daha verimli yapabilme, müşteri 


Bülent Oğuz, KOBİ'lerin dijitalleşmesinin verimlilik ve maliyet açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor. 


taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltma ve işletmelerinin sürdürülebilir olması açısından önemli” diyor. Mobil bankacılık tüm dünyada ve ülkemizde mobil teknolojilerinin hızlı gelişimi ve oluşan talep nedeniyle çok hızlı büyüyor. Akbank mobil kullanımında liderlik hedefliyor ve bunun için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Banka bunun için Vodafone Türkiye ile 

1 milyonu aşkın KOBİ'nin 
Dijital Dönüşüm'de yerini alması için güçlerimizi birleştirdi. İşbirliği kapsamında Vodafone'un www.yarinahazirim. 

com sitesi üzerinden 

tüm işletmelere sunduğu Dijitalleşme Endeksi'nin özel bir uyarlamasını KOBİ'lere sundu. Akbank POS sahibi KOBİ'ler çalışma koşulları, günlük ciro gerçekleşmeleri, gün sonu raporları ve kampanyalar hakkında 

tüm bilgilere Akbank İŞİM uygulamasından erişebiliyor, bir nevi kendi işlerini kendileri görebiliyorlar. 


Fintech'lerle işbirliği Akbank'ın gündeminde KOBİ'lere değer sağlamak için Fintech'lerle işbirliği de var. Bülent Oğuz şöyle diyor: “KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarına yönelik, verimliliklerini artıracak dijital uygulamalar geliştiren Fintech'lerle çözüm ortaklığı geliştirmeyi hedefliyoruz. KOBİ'lerimize artı değer katacak çözümler sunan fintech'lerle kuracağımız çözüm ortaklıkları ile ülkemizde fintech ekosisteminin büyümesine öncülük etmek istiyoruz. Bu alandaki ilk işbirliğimizi bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt 


ile gerçekleştirdik. 
Müşterilerimizin işlerini yönetirken muhasebe ve finans yönetimi dışında da her gün gerçekleştirdikleri birçok operasyon var. 

Bu nedenle önümüzdeki dönemde de KOBİ'lerimizin insan kaynakları yönetimi, ödemelerin tahsilatı, pazarlama ve CRM gibi konulardaki günlük operasyonlarını 


“AKBANK, VODAFONE 
İLE BİRLİKTE 'GODE:KOBİ, KOBİ'LER İÇİN BÜYÜMENİN 
DİJİTAL KODLARI BAŞLIKLI HAGKATHON'U 


DÜZENLEDİ” 


kolaylaştıracak, rekabette öne çıkmalarını sağlayacak uygulamalardan oluşan 

bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Bu sayede dijital dönüşüme uyumlu bir şekilde KOBİ'lerimizin verimliliklerini artırmayı amaçlıyoruz.” Akbank'ın bir başka işbirliği, internet üzerinden İK yazılımı sağlayan Kolay İK ile gerçekleşti. Bülent Oğuz, bu işbirliğinin KOBİ'lere faydasını şöyle anlatıyor: “Bordro yönetimi, toplu maaş ödemeleri, yıllık izin/ çalışan hakları yönetimi, masraf-nakit avans yönetimi ve performans yönetimi gibi pekçok İK süreçlerinde KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırmak üzere Kolay İK ile Akbank olarak bir işbirliği gerçekleştirdik. 

İK süreçlerinin tek çatı altında yönetilmesine imkan sağlayan bu uygulama ile müşterilerimiz verimliliklerini artıracak ve daha az yanlışla işlerini tamamlayabilecekler. — 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DÜNYA PAZARLARINDA 


KOBİ'LERE REHBERLİK EDİYOR 


Albaraka Türk, ihracatçıların alternatif pazarları yakından tanıyabileceği Kureselkobiler.com sitesini hayata geçirdi. “Alo Dış Ticaret Hattı” ile de 


KOBİ'lere dış ticaret işlemleri konusunda bilgi sağlıyor. 


Melikşah Utku 
Albaraka Genel Müdürü 


ALBARAKA Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Bankacılık Grubu'nun güçlü sermaye yapısının dış ticaret faaliyetlerinde ayrıcalıklı hizmet imkanı sağladığını vurguluyor. 


Bankanızın gündeminde bu yılreel sektör ve ihracatçı için hangi ürünler var? 
Bankamız kurulduğu günden bu yana reel sektörün destekçisi olmuş ve çalışma prensibimizden ötürü reel sektöre ayrı 

bir önem vermiştir. Bu birlikteliğin neticesinde birçok sektör temsilcisine yönelik özel paketler ve ürünler sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz; dünyanın dört bir yanındaki 450'den fazla bankayı kapsayan muhabir banka ağının yanı sıra, Albaraka Bankacılık Grubu'nun güçlü sermaye yapısıyla dış ticaret faaliyetlerinde ayrıcalıklı hizmet alabilmektedir. Bu kapsamda bağlı bulunduğumuz Albaraka Bankacılık Grubu'nun hizmet verdiği diğer ülkelerle iş yapmak isteyen müşterilerimize önemli bilgilendirmeler yapmaktayız. Yine buna benzer KOBİ'lerin Dış Ticaret işlemleri ile ilgili 


Melikşah Utku, “KOBİ'lerimizin küresel ölçekli rekabetçi firmalar olmaları için önlerini açmaya gayret edeceğiz” diyor. 


bilgileri edinebileceği 

“Alo Dış Ticaret Hattı” iledanışmanlık hizmeti sunmaktayız. KOBİ günleri düzenliyoruz ve ihtiyaçlarına göre oluşturduğumuz 

KOBİ Destek paketleri 

ile işletmelere avantajlar sunmaktayız. Ayrıca, kamu kaynaklı ihracat teşvik 


kredilerine de aracılık yapıyoruz. 


Kredilerde ne gibi ürünleriniz var? 
Ülkemizin dünyanın büyük ekonomilerinden olması adına sanayi ve üretim alanını ve diğer sektör temsilcilerini 


işletmelerimize; yatırımları teşvik edici paketler ve fırsatlar sunuyoruz. Örneğin; senet, çek, vergi-SGK, fatura ödemeleri gibi kısa süreli finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hizmetler için herhangi bir ücret talep etmediğimiz ürünlerimiz mevcut. İşletmelerin makine ve ekipman finansmanı için kullandıkları kredilerden banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnasından yararlanmalarına imkan tanıyoruz. Yatırım teşvik belgesi sahibi firmalar için kar payı avantajı sağlayan kar payı destekli yatırım kredileri ürünümüz var mesela. İşletmelerin işini kolaylaştıran entegre 

çözüm hizmetlerimiz 

ve sistemlerimizden de bahsetmek isterim. Reel sektöre yönelik sunduğumuz finansman ürünleri kadar finansman dışı ürünlerde ihtiyaca yönelik birçok 

ürün ve hizmeti sunuyoruz. 
Vadeli mal alımı yapan müşterilerimize sunduğumuz bayi kart, banka hesap hareketlerinin muhasebe sistemine aktarılmasını sağlayan muhasebe entegrasyonu, çok sayıda yabancı para transferi 

işlemi olan müşterilerin tek bir dosya ile işlemlerinin kolayca gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş bir ürün olan “Toplu Döviz Transferi” örnek verebileceğimiz ürünler arasında yer almaktadır. Yine, ihracatçı müşterilerimizin vadeli ihracat akreditiflerinden kaynaklanan alacaklarının vadesinden önce ödenmesi imkanı sunan VIF-Vadeli İhracat Finansmanı ürünümüz de mevcuttur. — 


“ALBARAKA, İŞLETMELERİN MAKİNE VE EKİPMAN FİNANSMANI İÇİN 


KULLANDIKLARI KREDİLERDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 


İSTİSNASINDAN YARARLANMALARINA İMKAN TANIYOR” 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İHRACATÇI KOBİ'LER İÇİN EK KAYNAK SAGLADI 


Vakıfbank, Avrupa Yatırım Bankası ve Fransız Kalkınma Bankası'ndan | temin ettiği ilave kaynaklar ile başta ihracatçılar olmak üzere tüm KOBİ'leri 2018'de de güçlü biçimde desteklemeyi hedefliyor. 


Ersin Özoğuz 


VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı 


VAKIFBANK, ihracatçı/ithalatçı fırsat ve transfer paketleri, gümrük sahalarında nakit gerektirmeden güvenli ve hızlı işlem kolaylığı sağlayan GÜMKART gibi ürünlerle, geniş bir yelpazede ihracatçı KOBİ'lerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Banka, ihracatçı KOBİ'lere kredi ürünlerinin yanı sıra ihracat işlemlerinde uygun fiyat 

ve masrafları içeren ürün 

ve hizmet paketleriyle destek oluyor. VakıfBank 
Ersin Özoğuz, 2018 
hedeflerini şöyle anlatıyor: “Esnaf ve KOBİ'lerimizin 
2018 yılı içerisinde 
değişiklik gösterebilecek nakit ihtiyaçlarının finansmanına yönelik her yıl gerçekleştirdiğimiz gibi özel kampanyalarımızla KOBİ'lerimizin yanında yer alacağız. KOBİ'lerimizin güçlü bir biçimde yeni 

yılı karşılayabilmeleri 

için KOBİ'lere 2018 Kış Kredisi kampanyamızı devreye aldık. Bunun yanı sıra özellikle esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tasarladığımız Esnafa Halden Anlayan Kredi ürünümüz esnaflar tarafından büyük ilgi görmekte. 2017 yılı, 


Ersin Özoğuz, 2018 yılında da KGF ve KOSGEB tarafından verilecek desteklerin tamamına aracılık ederek KOBİ'lerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguluyor. 


KOBİ'lere ve esnafımıza bankacılık sektörü aracılığıyla birtakım kamu desteklerinin sağlandığı bir yıl olmuştur. VakıfBank, sağlanan kamu desteklerinin KOBİ ve esnafımıza ulaşması konusunda aktif rol aldı. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı'nın 


sağladığı destek ile 

kefalet verme imkanları oldukça genişleyen 

Kredi Garanti Fonu teminatıyla KOBİ'lerimize finansmana daha kolay erişim imkanı sunuldu. 
Ayrıca KOSGEB tarafından verilen faiz destekli kredi programlarının tamamına 


iştirak edildi. 2018 yılında da KGF ve KOSGEB tarafından verilecek desteklerin tamamına aracılık ederek KOBİ'lerimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz.” 
VakıfBank 2018 yılı başı itibariyle Ticari İnternet Bankacılığı uygulamasının zenginleştirme projesini tamamladı. Böylelikle KOBİ'ler, şubelerden yapabildikleri işlemlerin birçoğunu artık internetten de yapabilmekte. 

Yıl içerisinde ise Ticari Mobil Bankacılık uygulaması zenginleştirilerek KOBİ'lerin ihtiyacı olan pek çok ürün ve hizmetin mobil telefonları ile her yerden erişimlerine sunulması sağlanacak. 
KOBİ'ler, hem bankanın web sitesi hem de KOBİ'ler için tasarlanmış olan KOBİDOST web sitesinden KOBİ Hemen Başvur kanalı ile ticari kredi, tarım kredisi, tarımkart, businesscard, 

çek defteri, kmh, gümkart, POS ve diğer ürün ve hizmetlere başvurabiliyor. 
Özoğuz, “VakıfBank 

olarak gerek uzman 

satış temsilcilerimizin yönlendirmesiyle gerekse vakifbankkobidost.com. 

tr aracılığıyla KOBİ'lerin finansal okuryazarlıklarının gelişmesine katkı sağlıyoruz” diyor. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz şöyle devam 

ediyor: “KOBİ'lere sağlanan kredilerin yanında 

sunulan finansal olmayan hizmetlerin de her geçen gün çeşitleniyor olmasını 

bir fırsat olarak görüyor ve önümüzdeki dönemde KOBİ Bankacılığında söz konusu alanlarda da çalışmalarımızı artırmayı planlıyoruz.” - 


“VAKIFBANK, İMALATÇI FİRMALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ YARATACAK 


OLAN MAKİNE YATIRIMLARININ FİNANSE EDİLMESİ AMACIYLA CAZİP FAİZ 


ORANLARINA SAHİP MAKİNE ALIM KREDİSİNİ DEVREYE ALDI” 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— 


Genel Müdür Yardımcısı Akşam: 


“Müşterilerimize daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla 2017'de Yeni Satış Servis Modeli'ne geçtik.” 


TÜRKİYE FİNANS'DAN İHRACATÇILARA 
ÖZEL PLATFORM 


Dış ticaret ile uğraşan özellikle orta ve büyük ölçekli 


şirketler, Türkiye Finans'ın TFXTarget ürünü ile 24 saat 


kur takibi ve anlık alım-satım yapabiliyorlar. 


mz 


Murat Akşam 


Türkiye Finans Ticari Bankacılık 


TÜRKİYE FİNANS, “Reel 


ekonomiye reel destek” ilkesiyle, bugüne kadar ekonominin itici gücü olan çok sayıda şirkete ve projeye finansman desteği sağladı. 
Banka, finansman sağlayan bir kuruluş olmaktan öte, müşterileri iş ortakları olmayı, farklı sektörlerdeki müşterilerine özel, ayrı çözümler geliştirmeyi, 


“TÜRKİYE FİNANS, 2017'DE KULLANIMI ZORUNLU HALE 
GELEN KAREKODLU 
ÇEK UYGULAMASINI, 
2016 YILINDA 
DEVREYE ALMIŞTI” 


üretim ve yatırımlarını desteklemeyi, nitelikli çözümlerini müşterileri 

ile buluşturmayı temel amaçlarımızdan birisi olarak görüyor. Müşterilerimize sunduğumuz özel nitelikli çözümler kapsamında yatırım teşvik belgeli yatırımlara destek vermeyi sürdürüyor. Dış ticaret konusunda uzman personeli ve dünyanın her noktasında bulunan geniş muhabir banka ağı ile ihracatçı müşterilerine katma değeri yüksek çözümler sunuyor. 
Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam, “Dış ticaret müşterilerinin nakit akışlarında yer almayı, bunun için de gereken işletme sermayesine aracılık etmeyi ve yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerimize yol göstererek danışmanlık yapmayı önemsiyoruz” diyor. Akşam, dış ticaret ile uğraşan özellikle orta ve büyük ölçekli müşterilerin 
24 saat kur takibi ve anlık 
alım-satım yapabilecekleri TFXTarget ile maliyet ve fiyatlandırma konusunda sağlanan avantajları buna 
örnek gösteriyor. Banka, 2017 
yılında kullanımı zorunlu hale gelen Karekodlu Çek uygulamasını, 2016 yılında devreye almıştı. Akşam, 

bu alanda sundukları altyapıyı şöyle anlatıyor: “Firmaların bankamıza tahsil/teminat amaçlı gönderdiği çek bilgilerinin, FTP (Dosya Transfer Sistemi) 


üzerinden bankamızın sistemine otomatik olarak yüklenmesini sağlayan Elektronik Çek Entegrasyonu (EÇE) sayesinde müşteri 

ve bankamız arasındaki dijital entegrasyonu mümkün kıldık. Bireylerin ve şirketlerin kredibilite bilgilerini ve çek ödeme performanslarını 

görmeye imkan veren Findeks paketlerinin satışına yönelik 2017 ilk çeyreğinde düzenlediğimiz kampanyada; tüm bankacılık sektöründe üçüncü, katılım bankaları arasında birinci sıraya yerleşerek müşterilerin riskini ve nakit akışını yönetmelerine katkı sağladık. Uluslararası elektronik hesap ekstre formatı olan MT940 ile müşterilerimiz, tüm hesap hareketlerini dilediği formatta SFTP (Güvenli Dosya Transfer Sistemi) veya web servis aracılığı 

ile alabiliyor. MT940 hizmeti ile firma tarafında otomatik muhasebe kaydı oluşturulabiliyor; hata 

payı minimum seviyelere indirgenerek operasyonel maliyetler banka ve firma tarafında azaltılmış oluyor.” 


Yeni yapı 

Türkiye Finans olarak 2017 
yılı Temmuz ayı itibariyle müşterilerine daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla “Yeni Satış Servis Modeli”ne geçti. Yeni yapılanma ile birlikte orta ve büyük ölçekli işletmeler ve ticari müşterilerine 

ülke genelindeki 47 ticari şubemiz ile hizmet vermeye başladı. 2017 yıl sonunda “Ticari Şube” modeline geçtiği Temmuz ayına göre 
nakdi finansmanda 414 
milyon TL büyüme sağladı. 
OBİ ve Ticari Segment müşterilerinde 2018 yılı sonunda nakdi finansmanda yüzde 16 civarında büyüme sağlamayı hedefliyor. — 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DİJİTAL BEKLENTİLERE YATIRIM YAPIYOR 


ING Bank'ın büyük ölçekli KOBİ müşterilerinin yüzde 50'sinden fazlası sadece internet ve 

mobil kullanıyor. Önemli bir gelişme, muhasebe sistemlerini de dijital ortamda tutmaya başlamaları. 
Banka yatırımlarını bu nedenle dijitale yönelik artırdı. 


Erdoğan Yılmaz, sektörün KOBİ bankacılığı açısından oldukça verimli ve başarılı bir yılı geride bıraktığını belirtti. 


Erdoğan Yılmaz 


ING Bank KOBİ Bankacılığı ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı 


ING BANK'IN koBi bankacılığında 2018'deki odak noktalarından biri, dijitalleşme vizyonu kapsamında hem ürün 

ve hizmetleri hem de müşterilerini dijitalleştirme çalışmaları olacak. ING Bank KOBİ Bankacılığı ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz, 


ING BANK, 
E-FATURA'DA “İLK 
ÖZEL ENTEGRATÖR 
BANKA” UNVANIYLA GELİŞTİRDİĞİ INGEF 
(ING E-FATURA 

ÇÖZÜMLERİ) SİSTEMİ 

İLE DEĞİŞEN MEVZUAT 


ÇERÇEVESİNDE 


MÜŞTERİLERİNİ DESTEKLİYOR 


“Müşteri memnuniyeti ön planda tutan yaklaşımımızla KOBİ odağımızı sürdüreceğiz. KOBİ'lerin başarısında önemli yere sahip nakit akışlarını düzenleme, dijitalleşme, yurtdışına açılma gibi ihtiyaç duydukları her alanda omuz omuza yanlarında olmaya devam edeceğiz” diyor. 

ING Bank'ın büyük ölçekli KOBİ müşterilerinin yüzde 50'sinden fazlası sadece internet ve mobil kullanıyor. 
Önemli bir gelişme, muhasebe sistemlerini de dijital ortamda tutmaya başlamaları. Erdoğan Yılmaz, “E-fatura'yı çok etkin şekilde kullanmaya başladılar. Kısacası hem biz ürün ve hizmetlerimizde dijitalleşmeyle KOBİ'leri 

bu yönde teşvik ediyoruz hem de KOBİlerin 

artık bankalardan bu 

yönde bir beklentisi olduğunu görebiliyoruz ve yatırımlarımızı bu yönde önceliklendiriyoruz” diyor. 
Erdoğan Yılmaz, sektörün KOBİ bankacılığı açısından oldukça verimli ve başarılı bir yılı geride bıraktığını belirterek, “KGF destekli krediler, firmaların finansman olanaklarını genişleterek ticaretin ve üretimin önünü güçlü bir 


şekilde açtı. Aynı zamanda kredi büyümesi, aktif kalitesinin iyileştirilmesi, sermaye yeterliliğinin kontrol altına alınması gibi bankacılık sektörünün temel göstergelerine de olumlu katkı yaptı ve takibe düşen firma sayısında azalışı destekledi” yorumunu yapıyor. ING Bank, KOBİ'lere sunduğu hizmetleri en başından beri finansman sağlamakla sınırlı olarak görmüyor, çok daha geniş bir eksende ele alıyor. ING Bank KOBİ Bankacılığı ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz, hizmetlerini şöyle anlatıyor: “KOBİ Bankacılığı ekibi olarak ticaret hayatının Rüya Takımı olarak KOBİlerle omuz omuza çalışıyoruz. 
Amacımız yatırımlarını finanse ederken, ihtiyaçlarına birlikte çözüm bulmak ve sürdürülebilir başarı hikayelerine çözüm ortağı olmak. Bu süreçte iş döngülerindeki eksikleri tamamlayarak rekabet güçlerini artırmak için de yoğun çaba harcıyoruz.» 

ING Bank, KOBİ ve esnaf müşterilerinin ihtiyaçlarına özel oluşturduğu “Kazandıran Paketler” sayesinde müşterilerine para transferi işlemlerini, ÇEK tahsil işlemlerini masrafsız yapma fırsatı sunuyor... 
Gümrük ödemelerinin tek SMS ile gerçekleşmesini sağlayan “SMS GÜMRÜK” ürünü ile firmaların hayatını kolaylaştırıyor. 

ING Bank, E-Fatura'da “ilk özel entegratör banka” unvanıyla geliştirdiği INGeF (ING E-Fatura Çözümleri) sistemi ile değişen mevzuat çerçevesinde müşterilerini destekliyor. ING'nin bir başka önemli ürünü, 

WEB KOBİ Kredi. Bu ürün sayesinde müşteriler şubeye gitmekle uğraşmayıp tek tıkla web üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor. — 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İMALATÇIYA 
ÖZEL KREDİLER 


Yapı Kredi, bu yıl da KOBİ'leri KGF destekli , kredilerden yararlandırmaya devam edecek. Imalat Destek Programı kapsamında, işini büyütmek isteyen şirketlere yönelik kredilerin payını da artıracak. 


mz 


Serkan Ülgen 


Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı 


YAPI KREDİ, bu yıl da Kredi 


Garanti Fonu'nun sağladığı teminat desteğiyle, KOBİ 

ve ihracatçı firmalara uygun vade ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanı sunmaya odaklanmaya devam edecek. Banka, imalat sektöründeki KOBİ'lere özel olarak hayata geçirdiği İmalat Destek 


Serkan Ülgen, ithalatçıların Yapı Kredi'nin internet bankacılığı üzerinden peşin ve mal mukabili ithalat ödeme işlemlerini yapabildiğini belirtiyor. 


Programı kapsamında finansman imkanları sunmaya da devam edecek. 
Bu ürünlerden ilki işini büyütmek isteyen KOBİ'lere yönelik bir kredi türü olan Ödemesiz Dönemli Yatırım Destek Kredisi. Banka bu kredi ürünüyle KOBİ'lerin özellikle makine, üretim ekipmanı, ham madde ve ara mamül alımlarındaki finansman yükünü ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 

Yapı Kredi, Fuar ve Sergi Katılım Destek Kredisi ilede firmaların tanıtım çalışmalarına destek oluyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, diğer kredileri şöyle açıklıyor: “Ofis ve Ekipman Kredisi ile temel ofis ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyoruz. Araç ve Filo Kredisi ile de ticari araç alımlarında firmalara yardımcı oluyoruz. Ayrıca yeni iş fikirlerinin hayata geçmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi sürecinde oluşabilecek finansman ihtiyacı için 

de Fikir Benim Kredisi'ni sunuyoruz. Sektörel kredilerimizin yanı sıra esnaf ve KOBİ'lerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yılın belirli dönemlerinde kredi kampanyaları düzenliyoruz. Dönemsel kampanyalarımıza ek olarak müşterilerimizin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak için faizsiz kredimiz, masrafsız kredimiz 

ve ödemesiz dönemli kredilerimiz de bulunuyor.” 
Banka ayrıca sektörde bir ilk olarak gerçekleştirdiği “Self Servis World” ile 

de KOBİ'lerin kendi 


kampanyalarını oluşturmalarına olanak tanıyor. Yapı Kredi kurumsal internet şubesini kullanan KOBİ'ler, sistemin arka planında çalışan 'Akıllı Kitle Seçimi' uygulamasıyla World kredi kartı kullanıcıları arasından kendilerine 

en uygun hedef kitleye kampanyalarını SMS 

ve e-posta ile kolayca duyurabiliyor. KOBİ'ler 


“YAPI KREDİ BİREYSEL 
VE KURUMSAL 
MOBİL ŞUBESİNİ TEK 
BİR UYGULAMADA BİRLEŞTİRDİ. BİRDEN FAZLA FİRMASI 
OLAN MÜŞTERİLER, FİRMALARI ARALARINDA 


KOLAYCA GEÇİŞ YAPABİLİYOR” 


böylelikle daha geniş 

bir kitleye ulaşarak 

kendi sektörlerinde fark yaratabiliyor. Yapı Kredi 

dış ticaret finansmanı 

ürün ve hizmetleriyle de sektörde güçlü bir konuma sahip. Banka, ihracat işlemlerinde sunduğu alternatif finansman ürünleri ile müşterilerin tahsilat risklerini ve finansman ihtiyaçlarını yönetmelerine olanak sağlıyor. Yapı 

Kredi, müşterilerine banka kaynaklı TL/YP krediler, Sigortalı İhracat Finansmanı, Forfeiting, İhracat Faktoringi gibi sevk öncesi ve sevk sonrası finansman imkanları sunuyor. Bunların yanı sıra Türk Eximbank İhracat Kredi Programları ve 

Merkez Bankası'nın ihracatı destekleyici finansman kaynaklarını müşterileriyle buluşturuyor. — 
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LEASING 6 MİLYAR 
DOLARI GEÇER 


Leasing sektörünün hacmi, 2017'de 6 milyar doları geçti. ONBFinansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, yüksek büyüme ve KGF'de devam kararının etkisiyle bu rakamın da üzerine çıkılabileceği umudunun oluştuğunu belirtiyor. 


Metin Karabiber 


ONBFinansleasing 
Genel Müdürü 


LEASING sektörü 2017 yılında 
6 milyar doların biraz 
üzerindeki bir yatırımın finansmanını gerçekleştirdi. 
ONBFinansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, Türkiye'nin 2017 yılı içerisinde tahminlerin çok ötesinde gerçekleştirdiği büyüme ile kapasite kullanım oranlarının yüzde 
75 seviyelerini zorlaması 
nedeniyle 2018 yılı içerisinde yatırım ortamının canlı 

ve hareketli olacağını düşünüyor. Karabiber, KGF'nin kullanımına özellikle ihracata yönelik yatırımlar kapsamında devam edileceğine yönelik mesajlalar ile Türkiye'nin büyüme rakamları 

ve kapasite kullanım oranlarının yüksek seviyeleri ile birleştirildiğinde leasing 


sektörünün hacminin 6 
milyar doların çok üzerine çıkabileceği umudunun oluştuğunu belirtiyor. 
ONBFinansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, 2018'den beklentilerini ise şöyle anlatıyor: “2018 yılında da yine karlı büyüme en önemli önceliğimiz olacak. 
Bu hedefe ulaşma yolunda da her alanda gerekli gelişim, değişim ve potansiyeli değerlendirmeye devam edeceğiz. Sektöre yönelik beklentimiz ise alınan tüm önlemlerin ve uygulanan politikaların ekonomik büyümeyi desteklemesi ve dolayısıyla reel sektörün kalkınması yönünde. 
Büyüme sürecindeki en önemli parametreler ise enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve alternatif enerji kaynaklarının yaratılması, sanayi üretiminin desteklenmesi ve ihracatın güçlendirilmesi olacaktır. ONB Finansleasing olarak ise tüm bu aşamalarda yer alıyor ve destekliyor olacağız.” 2018'de leasing 


ONBFinansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, bir ilki gerçekleştirerek Dünya Bankası'ndan fon sağladıklarını belirtiyor. 


sektörünün gündeminde de reel sektör ve ihracatçılar olacak. ONB Finansleasing, ihracatçılara odaklanan şirketler arasında ön sıralarda yer alıyor. 
ONBFinansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, 2017'de leasing sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, ONB Finansleasing öncülüğünde birkaç leasing şirketi ile birlikte Türk Exim Bank aracılığı ile Dünya Bankası kaynaklı bir fon 


DENİZLEASING'İN GÜNDEMİNDE DENİZFİLO VAR 


Denizleasing Genel Müdürü Kahraman Günaydın, ihracatçıların kullanımına uygun kaynakları 2018 yılında da reel sektör kullanımına sunmaya devam edeceklerini belirterek, “2018'de sektörün yeni iş üretiminde geçtiğimiz yılın hacmini korumasını bekliyoruz" diyor. Denizleasing'in gündeminde filo yatırımlarının finansmanı var. Günaydın, bu konuda, “İlave olarak DenizFilo markasıyla çalışmalarını sürdürdüğümüz Filo faaliyetlerimiz ile firmalarımızın sermaye ve işgücünü daha verimli kullanabilmelerini sağlayacak çözümler üretmeye devam edeceğiz" diye konuşuyor. — 


sağladıklarını belirtiyor. 
ONBFinansleasing sadece ihracatı olan firmalara tahsis edilmek üzere sağlanan 

bu fon ile müşterilerinin yatırımlarını finanse ettik. 
2018'de de aynıfona ait ikinci dilim de alındı. Yine ihracatı olan firmaların kullanımına açıldı. 
ONBFinansleasing, 2017 yılı içerisinde müşterilerinin 

757 milyon dolarlık 
yatırımını uzun vadeli olarak finansman kaynakları ile fonlamasına aracılık etmek üzere yıl toplamında 
bilançosunu yüzde 65 
büyüttü. Şirket pazar payını bir önceki yıla göre yüzde 5.8'den yüzde 7.6 seviyesine 
taşıdı. Karabiber, 2018 

yılı içerisinde bir önceki yılın yatırım finansmanı rakamlarını daha ileri 

bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtiyor. — 


İşletmeniz yurtdışına açılsın, Deniz ile güç kazansın! 


DenizBank dış ticaretle ilgili her konuda size destek oluyor, aklınıza takılan her şey için destek hattıyla size hizmet veriyor... 


| KOBİ Dış Ticaret Destek Hattı | 


(0212) 348 34 44 


EZ . 
ÜY SBERBANK DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur. DenizBank 5. 
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GIDA KATKI SEKTÖRÜNÜN 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KÜRESEL OYUNCUSU 


Maysa Gıda, yatırımları ve Ar-Ge faaliyetleri ile gıda katkı piyasasında global bir oyuncu olma yolunda hızla ilerlemeye başladı. 


MAYSA GIDA, 1992 yılında kurulduğunda hedefi kırsalda kendileri peynir üreten bireysel üreticiler ile küçük işletmelere peynir mayaları satmaktı. Bu dönemde şirketin ithalatı çok yüksekti. 
Zaman içerisinde bu ürünlerin ülkemizde de üretilebileceği gerçeğinden yola çıkarak Ar-Ge faaliyetlerine hız verdi. 
2008 yılında bugün faaliyet 
gösterdiği tesislerine taşındı. 


Maysa'nın İstanbul Tuzla'daki tesisindeki kapasite artırımı ve hatların yenilenmesi devam ediyor. 
Bu yıl sütün başkenti İzmir Tire'de Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapacak. 
Şirketin halihazırda özellikle Ortadoğu, Rusya ve Balkan Ülkeleri'ne ihracatı var. Ancak henüz toplam satışın yüzde 10'u civarında. Maysa Gıda 


Maysa Gıda 

Yönetim Kurulu Üyesi Özkan'Elibüyük, Ar-Ge'yle sütçülük 

ürün portföyünü'sürekli geliştirdiklerinisöylüyor. 


Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Elibüyük, "Özellikle bu sene piyasaya sunduğumuz yeni ürünlerimizle, ihracatta elde ettiğimiz satışın toplam ciromuzun yüzde 25'ine ulaşmasını hedefliyoruz" diyor. Şirket için geçen yılın en önemli gelişmesi, Ar-Ge biriminin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gıda sektöründe onaylanan yirminci Ar-Ge merkezi 


olmasıydı. Maysa Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Elibüyük, “Bu bizim için gurur verici bir gelişmeydi. 
Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların meyvesini aldık. Ama tabii ki gerek firma olarak gerekse ülke olarak daha yolun başında olduğumuzun bilincindeyiz. 
Bu nedenle daha fazla çalışıyoruz. Sektöre daha fazla yeni ürünle hitap etmek istiyoruz” diyor. 
Şirketin YAYLAMAYA serisi ile başladığımız ürün serisi, önümüzdeki dönemde EVDE adıyla daha geniş bir ürün yelpazesiyle devam edecek. 
Özkan Elibüyük, hedeflerini şöyle anlatıyor: “Özellikle probiyotik yoğurt ve kefir son günlerde sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih ettikleri besinler arasında hızla üst sıralara yerleşmekte, bağırsak florasına yaptığı olumlu katkılar, alerjik bünyelerin kullanımında elde ettiği olumlu sonuçlardan 

dolayı, evde probiyotik ve kefir yapımı gelişiyor. Bu sene bu segmentte ilave ürünlerimizle daha da iyi 

bir noktaya geleceğimizi düşünüyoruz.” Maysa, sütçülük ürün portföyünü sürekli geliştiriyor. Firma, geniş ürün yelpazesinin yanında, satış öncesinde ve sonrasında verdiği teknik desteğe de özel bir önem veriyor ve bu konudaki servis ağını sürekli eğitimlerle düzenli olarak geliştiriyor. 
Şirket, hizmet stratejisinin dayandığı temel prensipleri, yenilikçi, şeffaflık ve müşteri odaklılık olarak tanımlıyor. Maysa, bu ilkelere dayanarak kısa zamanda yurt dışı rakipleri ile rekabet edebilecek hale geldi. — 


Göçmen Börekçisi Genel Müdürü Taner Dönmez 


Göçmen Börekçisi'nde hedef 30 milyon TL ciro 


Küçücük bir dükkânda “Anne Böreği” ile başlayan hikâyesini 81 franchise şubesi ile günde 3 bin tonun üzerinde üretimle devam ettiren Göçmen Börekçisi bugün Türkiye'nin önemli lezzet zincirlerinden biri haline gelmeyi başardı. 


TÜRKİYE'NİN en hızlı büyüyen 100 şirketi 

arasına giren ve geleneksel yöntemlerle ürettiği çeşit çeşit böreklerini geniş kitlelere sunmak amacıyla, 
2015 yılında Kocaeli'nde 
“Türkiye'nin en büyük börek üretim tesislerinden birini” kuran Göçmen Börekçisi, her yıl yaklaşık 20 mağaza 
açarak büyümeyi ve 2020 
yılında Türkiye genelinde 140-150 mağazaya ulaşmayı 
hedefliyor. Şirket 2018 
yılını yüzde 30 büyüme sağlayarak, 30 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. 
Göçmen Börekçisi, alışveriş merkezlerinde değil daha çok çalışan nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, özellikle de sanayi merkezlerinde büyüyor. Yurt dışında kendilerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirten 


Göçmen Börekçisi Genel Müdürü Taner Dönmez “Almanya, Hırvatistan ve İngiltere de anlaşmalarımızı yaptık ve çalışmalarımız başladı. Çok yakın zamanda yeni markamız olan Tegtat Bakery olarak Avrupa da hizmet vereceğiz. Markamızı öncelikle ulusal bir firma sonrada uluslararası bir firma yapma hedefimiz var. 
2018 ve 2019 da çok güzel 
projelerimiz var ve bunları hayata geçireceğiz” diyor. 
Kadın istihdamına destek En önemli özelliği hiç çalışmamış kadınları 

dahi istihdam etmesi 

olan Göçmen Börekçisi, 

bu amaçla kurduğu vakıf sayesinde İŞKUR ve İzmit Kaymakamlığı'nın işbirliği ile yaşına ve tecrübesine bakılmaksızın gerçekten ihtiyacı olan kadınlara hem iş olanağı, hem de eğitim alanı oluşturuyor. Eşinden ayrılmış, dul veya çocuğu üniversite okuyan kadınlara altı birimden herhangi birinde eğitim verildikten sonra bir sertifika veren vakıf, eğitim alanların 

bir kısmının da Göçmen Börekçisi'nde istihdam ediyor. Şirkette yaklaşık 
200 personel çalışıyor. 
Bunların 180'i kadın. — 


YILDIZI PARLAYAN 
İKİ GENÇ MİMAR 


Slash Architects kurucuları Şule Ertürk Gaucher ve İpek Baycan üst üste aldıkları uluslararası ödüllerin ardından, son olarak 2017 Arkitera Genç Mimar Odülü'nün de 

sahibi olarak “Türkiye'nin En Iyi Genç Mimarları” seçildi. 


ARKİTERA Mimarlık Merkezi tarafından bu yıl 11. 
kez düzenlenen ve inşa edilmiş projeleri bulunan 
40 yaşın altındaki başarılı mimarlara verilen 
“Arkitera Genç Mimar Ödülü”nün bu yılki 

sahipleri Slash Architects kurucu ortakları Şule Ertürk Gaucher ve İpek Baycan oldu. Arkitera 

Genç Mimar Ödülü, nitelikli ürünler veren genç mimarlık ofislerinin öne çıkarılıp takdir edilmesi hedefiyle organize ediliyor. Aday mimarların inşaatı tamamlanmış yapıları başta olmak üzere, tasarım alanındaki bütün birikimleri değerlendirilerek verilen Arkitera Genç Mimar Ödülü'nün bu seneki seçici kurulu Çağla Akyürek Elmas, Emir Drahşan, Cem İlhan, Dilgün Saklar ve Ahmet Tercan'dan oluşuyordu. Jüri üyeleri, Şule Ertürk Gaucher ve İpek Baycan'ın farklı ölçek ve konularda değişkenlik gösteren bir yelpazede ürettikleri mimarlığın kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturması ve inşa edilen yapılarda izledikleri özenli tutum nedeniyle Arkitera Genç Mimar Ödülü'ne layık bulunduğunu dile getirdi. Günümüzdeki mimari üretimin zorlu ve kısıtlayıcı koşullarında ortaya koydukları duruş ve üretimlerindeki süreklilik de Slash Architects'in jüri tarafından altı çizilen niteliklerden bazılarıydı. — 


Slash Architects kurucuları Şule Ertürk Gaucher ve İpek Baycan 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Geçtiğimiz yıl Johannesburg'da yapılan kongreden. 
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GLOBAL GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ / GEC18 İSTANBUL 


16-19 Nisan tarihleri arasında Hilton Bomonti'de yapılacak Global Girişimcilik Kongresi'ne bu sene 170 ülkeden üç binin üzerinde girişim ekosistemi paydaşı katılım sağlayacak. TOBB, TİM, Habitat ve Endeavor Türkiye konsorsiyumunda gerçekleşecek etkinliğin Platform Başkanlığını Ali Sabancı, Genel Müdürlüğünü ise Didem Altop yapıyor. 


2017 Şubat Turkishtime 


Yazı B. Berrak Kutsoy Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı 


GIRIŞIMCILIK ekonominin motorudur. Girişimcilik ülke ekonomisine doğrudan etki eder ve büyümesini sağlar. Bir ülke yadao ülkede bulunan toplum 

için oldukça önemli bir unsurdur. Girişimci kişiler sürekli üretim yaparlar ve böylece o ülkedeki mal 

ve hizmetlerin kalitesi de artmış olur. Girişimciler, yeni üretim yöntemlerini sürekli takip ederler, bu üretim yöntemlerini uygularlar 

ve böylece bu üretim yöntemlerini kullanarak mal ve hizmetlerin kalitesini git gide iyileştirirler. Aynı zamanda bu yöntemleri farklı şekillerde kullanarak yeni ürünler ortaya koymaktan çekinmez ve yeni pazarlar oluşmasını sağlarlar. Ülkede yerli ürünlerin pazara sürülmesini sağlar ve daha ekonomik ürünler çıkmasını sağlar. 

Bir ülkede rekabet ve 

özel girişimcilik gelişirse oülkede ekonomik 

refah da o kadar gelişir 

ve yükselir. Bu nedenle girişimciliğin olmadığı ülkelerin ekonomileri de çok fazla gelişme imkanı bulamamaktadır. 

Bugün İsrail'in kişi başına düşen girişim sayısı dünyadaki tüm ülkelerin üzerinde ve ileri teknoloji üreten firmaları sürüler halinde New York Borsası'na katılıyor. Yalnızca 8,5 milyon nüfusa sahip olan İsrail, ABD ve Çin'in ardından en çok halka açık şirketi olan üçüncü ülke unvanına sahip. 
Yalnızca 8,5 milyon nüfus ile oldukça küçük bir ülke olan İsrail ayrıca Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 7. 

ülke konumunda. Bu kadar küçük bir ülke olsanız 

bile yapabileceğinizin sınırları yok. 2023 yılına kadar, önümüzde Milli gelirimizi 2 trilyon dolara yükseltmek, kişi başına düşen geliri 25.000 dolar 


seviyesine çıkarmak, 

500 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirmek, işsizlik oranını yüzde 5'e indirmek gibi makro hedeflerimiz bulunmaktadır (ki şu anda bu hedefler revize ediliyor ). 
Bu hedefleri gerçekleştirmek adına ülkemizin girişimci “unicorn”lara (tek boynuz) yani değerlemeleri milyar doları aşan global şirketlere ihtiyacı bulunmaktadır. 
Dünya genelinde 1 milyar dolar değerlemeyi aşan girişim sayısı 229'dur. 
Toplam 1,3 trilyon dolar 
değerlemeli bu 229 
girişimin 21 tanesi 10 
milyar dolar değerlemeyi aşmış durumdadır ve bunlar "decacorn" olarak adlandırılmaktadır. 
Kaliforniya'da 101, New York'ta 23, Çin'de 33, Avrupa'nın tamamında 

ise sadece 13 tek boynuz yer almakta. Türkiye'den çıkmış bir tek boynuz bulunmamaktadır. 
Ülkemizin de teknolojisi yerli, yaptığı iş ve markasıyla dünya çapında çok büyük başarı hikayeleri yaratan tek boynuz şirketler çıkarmaya ihtiyacı vardır. 

Bunun için kendimize büyük hedefler koymalı, fırsatları (Fırsatları görmek, ancak kültürel bir devrim ile mümkün) değerlendirmeli, ekosistemi büyütmeliyiz. 


Kongre'nin 
Platform 
Başkanlığını 
Ali Sabancı 


yapıyor. 


Eğer ülke olarak büyük hedeflerimiz varsa bunlara ulaşmak için en önemli araçlardan birisi olarak girişimciliği ilk sıralara koymalıyız. 9 senedir girişimcilik ve inovasyon konularında çalışan biri olarak, Türkiye girişimcilik ekosisteminin gittikçe büyüdüğünü ve toplumsal farkındalığımızın arttığını söyleyebilirim. Ancak bu yeterli mi? Kesinlikle hayır... 
“ScaleX'in kurucusu sevgili arkadaşım Dilek Dayınlarlı yazısında daha büyük ve sağlıklı bir ekosistem için yapılması gerekenleri şöyle sıralamış; 

. Veri toplamalı, araştırmalar yapılmalı: Ekosistem oluşturma, veri odaklı bir süreçtir. Bağımsız kuruluşlar, ekosistem ile alakalı veri toplamalı, politikalar üretmeli ve aktörleri yönlendirmelidir. 

* Küresel erişim ve vizyon güçlendirilmeli: Türkiye büyük bir pazara sahip ve girişimciler için kayda değer fırsatlar sunmakta; ancak sadece yerel piyasada şirket değerlerine, yatırımcı ve alıcı ilgisini sınırlamaktadır. 
Girişimcilerimiz küresel sorunlara odaklanmalıdır. 

* Girişim sermayesi 

(VC) yatırımının arttırılmalı: 2007-2017 döneminde ağırlıklı olarak 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GEC, Türkiye'nin tanıtımına da büyük katkı yapacak. 


ekosistemimizin startup faaliyetini artıran tohum yatırımlar üzerinde duruldu. 
Bir sonraki henüz başlayan dalgayı finanse edecek donanıma sahip değiliz. 

: Akıllı politikalar güdülmeli: Bu rekabetçi çağda, politika üreticileri, teknoloji şirketleri için olabildiğince sürtünmesiz bir ortam yaratmaya odaklanmalıdır. 

* Ekosistem hakkında farkındalık yaratılmalı: Yaşayan, nefes alan bir ekosistem içindeyiz. Her aktörün eylemleri diğer unsurları karmaşık biçimde etkiler; dolayısıyla sağlıklı bir ekosistem oluşturmak herkes için fayda sağlayacaktır”. 
Aşağıda detaylarını paylaşacağım Global Girişimcilik Haftası, Global Girişimcilik Kongresi 

gibi dünya çapında etkinlikler de farkındalık 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yaratmak, İstanbul'u bir girişimcilik merkezi olarak konumlandırmak ve girişimcilerimiz için kayda değer fırsatlar yaratmak adına önemlidir. 

Yaklaşık 10 yıldır üyesi olduğumuz Global Girişimcilik Network'ü (GEN) bütünsel bir global girişimcilik ekosisteminin yararlanacağı bir öğrenim ve paylaşım platformudur. 
Global Girişimcilik Haftası (GEW) kampanyası, 

Global Girişimcilik Kongresi (GEC) ve Global 

İş Melekleri Network'ü (GBAN) Global Girişimcilik Network'ünün (GEN) en gelişmiş ve yaygınlaşmış çalışmalarına örnektir. 

170 ülkede eş zamanlı 
kutlanan Global Girişimcilik Haftası (GGH) yerel, ulusal ve küresel etkinliklerle girişimcilik ekosistemini 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bir araya getiren ve gençleri yenilikçilik potansiyellerini keşfetmeye ve girişimciliği kariyer seçeneği olarak değerlendirmeye teşvik eden bir kampanyadır. GGH her sene Kasım ayına yayılan 


etkinliklerle kutlanmaktadır. 


GGH bu sene resmi olarak Türkiye'de onuncu defa, 13-19 Kasım 2017 tarihleri arasında kutlanmıştır. 

GGH kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler ve devlet kurumlarının yer aldığı 300'den fazla paydaş Global Girişimcilik Haftası boyunca tüm Türkiye genelinde etkinlikler düzenlemektedir. 
Global Girişimcilik 

Kongresi, her sene Mart 

veya Nisan aylarının üçüncü haftasında farklı bir ülkede gerçekleştirilmektedir. 

Tüm dünyadan 3 binin 
üzerinde katılımcı ve 550 


“GGH KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, ÜNİVERSİTELER 


VE DEVLET KURUMLARININ YER ALDIĞI 300'DEN FAZLA 


PAYDAŞ, GLOBAL GİRİŞİMCİLİK HAFTASI BOYUNCA TÜM TÜRKİYE 


GENELİNDE ETKİNLİKLER DÜZENLEMEKTEDİR” 


GEN delegasyonundan oluşan girişimcilik ekosistemi liderleri, her sene bahar döneminde ilham ve paylaşım, birebir fikir alışverişi, iş geliştirme, networking, işbirliği ve girişimciliği kutlamak adına GEC'te bir araya gelmektedir. 
Global Girişimcilik Kongresi'nin 10. senesi toplantısına, 16-19 Nisan 
2018 tarihlerinde İstanbul 
ev sahipliği yapacaktır. 
Kongrenin İstanbul'da düzenlenmesi, ülkemizden “Born-global” şirketler çıkmasını ve İstanbul'un bölgesel bir girişimcilik merkezi olmasını destekleyecek, ülkemizi bir yatırım merkezi olarak konumlandıracaktır. 

16-19 Nisan tarihleri arasında Hilton Bomonti'de yapılacak Global Girişimcilik 
Kongresi'ne bu sene 170 
ülkeden üç binin üzerinde girişim ekosistemi paydaşı katılım sağlayacaktır. 
Yurtdışından gelecek 

bine yakın konuşmacı, yatırımcı ve girişimciler Türk girişimcilerimizin ve girişimcilik ekosisteminin uluslararası işbirliğine açılmasını ve gelişmesini sağlayacaktır. — 


İri Gayrimenkul 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Freslardan 


POLONEZKÖY 


Burada, her yer 7 
bahçe -;.? 


Kavacık'ın hemen yanı başında, şehrin gürültüsünden uzak, özgürce dinlenebileceğiniz huzurlu bir yaşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 12 km uzaklıkta... 


www.İreegarden.com.tı 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HİBRİT 
YATLARA 
MERHABA 


CNR Avrasya Boat Show 10-18 Şubat tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy'de gerçekleşecek. Bu sene çevreye duyarlı, fosil yakıt tüketmeyen, hibrit ve elektrikli “yeşil yatlar" öne çıkacak. Yat boyları büyüyecek, keşif yatlarına (Explorer/Expedition Yacht) rağbet artacak. 
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Yazı İrem Sertbaş iremsertbas Gturkishtimedergi.com 


SON dönemde otomotiv sektöründe gerçekleşen elektrikli ve hibrit teknolojilere yönelme eğilimi, yat sektöründe de öncelikli hedeflerden biri haline geleceğe benziyor. Çevreye duyarlı ve yüksek teknolojili yatlar 2018'e damgasını vuracak. Türkiye'nin önemli yat firmalarından olan Numarine'nin Satış ve Pazarlama Müdürü Orhun Şentürk, potansiyel müşterilerin tercihlerini belirleyen kriterlerin; marka, konfor, sağlamlık, performans, yenilikçi teknolojiler, rahat sosyalleşme ve dinlenme alanlarının bulunması, kullanım kolaylığı ve çevre dostu olması olarak sıralıyor. Şentürk, bu kriterlere önem veren markaların rekabet avantajı 


sağlayabileceğini söylüyor. 
RMK Marine Yat Bölümü Direktörü Özgür Numan 

ise 2018 yılında yüksek teknolojili, çevreye duyarlı, yeşil, modern ve gösterişli yatların trend olacağını, genel itibariyle tüm segmentlerde 2017'de olduğu gibi tekne boyutlarında artış beklendiğini ve satılan veya teslim edilen teknelerin ortalama boylarının bir önceki yıla göre artacağını belirtiyor. Numan ayrıca, ekstrem tasarımların daha çok ilgi görüleceğini, yelkenli teknelerde ve motor yatlarda, denizcilik ve geleneksellik açısından -görece- zayıf ancak minimalist veya şaşalı ultra modern tasarımların ağır basacağını düşünüyor. 
Süratlendiği zaman kızaklar üzerinde yükselerek suyla ilişkisi (sürtünmesi) asgariye inen foil teknelerin 2018'de yaygınlaşmasını bekleyen Naviga Magazin Kurucusu Gazeteci Turgay Noyan, güneş panelleri ile fosil 


yakıt kullanmadan giden teknelerin en gözde tekneler olmaya aday olacağının altını çiziyor. Mega yatta meydana gelen gelişmeler, yatçılığın geleceği açısından önemli. 
İleri teknolojinin önce bu sektörde uygulandığını belirten Noyan, “Süper yatlarda başlayan önemli 

bir trend var. Açılır borda platformları. Bunu denize uzak okurlar için şöyle özetleyelim. Bir limanda demirlediğinizde teknenin yanları açılıp balkon oluyor. 
Bu teknolojiyi şimdi Atak adlı Türk firması 10 metrelik teknesinde uyguladı. Denize inen yüzme platformları artık hemen her teknede görülebiliyor. Büyük bot ve su oyuncakları garajları da giderek gelişiyor" diyor. 
Dünya çapında her segmentteki yatların boyutları büyümeye başladı. 
Anlaşılan o ki, 2018 yılında giderek büyüyen, çevre dostu, elektrikli sistemlerle donatılmış ve daha uzun 


Numarine'nin yeni modeli 32.50 metrelik 
32 XP Explorer. 


e #yargiiik 


Tanıl Sürmeli 


Sirena Marine Marka Müdürü 


“DEVLET DESTEĞİ GEREKİYOR” 


Bu senin ve önümüzdeki yılların trendleri, tasarımdan bağımsız olarak yakıt dostu tekneler. 
Üreticilerin 
Ar-Ge departmanları performansı yüksek ama düşük yakıt tüketimli gövdeler ve sistemler üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda otomotivde olduğu gibi hibrit sistemli tekneleri daha çok göreceğiz. 
Türkiye'nin yatta markalaşması için devlet desteği en önemli etken. Sektör kısa zamanda kar yaptırabilecek bir sektör değil. 
2018 yılında birçok 
ülke ekonomik krizi atlattı ve bununla beraber Uzak 
Doğu'nun yata ilgisi arttı. Yeni pazarlar ve düzelen ekonomi ile 2018'de ihracatta ciddi bir artış bekliyoruz. — 


Özgür Numan 


RMK Marine Yat Bölümü Direktörü 


“EXPLORER YATLAR 
ON PLANDA” 


2018 yılında elektrikli 
ve hibrit tekneler daha fazla pay alacak. Elektronik sistemler, A/V ve eğlence sistemleri tekne bütçelerindeki paylarını arttıracaklar. 
Dolayısıyla tekneler yüzen elektronik cennetlere dönüşecek. 
Bu genel trendlerin yanında, çok uzun mesafeleri konforlu olarak alabilen keşif yatlarına (Explorer / Expedition Yachts) rağbet artacak. 
Ülkemizde de bu tarz kendi müşterisini yaratmaya başladı. 
Artık yatçılar, üç-dört günde bir yakıt ikmali yapmak zorunda kalmadan belli bir konforda uzun geziler yapabilecekleri, düşük enerji tüketimli ve yüksek verimli yatları her geçen gün daha fazla tercih etmeye başladı. — 


mesafeyi yakıt ikmaline gerek olmadan kat edebilecek süper lüks yatlar göreceğiz. 


“ Yatçılık toplumun denizci olmasıyla gelişir” Coğrafi konumu açısından Türkiye, yatçılık alanında birçok avantaja sahip. Avrupa pazarına yakın olan Türkiye aynı zamanda üretim açısından oldukça başarılı. 
Ancak işin uzmanlarına 

göre Türkiye'nin pazarda hakim konuma gelmesi 

için yapılacakların başında topluma; denizi, denizciliği ve deniz kültürünü sevdirmek geliyor. Türkiye'nin 

yatta markalaşabilmesi 

için ivedilikle yapılması gereken noktalardan bir tanesinin denizcilik kültürü konusunda eğitimlerin ve çalışmaların küçük yaşlardan başlanmasına teşvikle olabileceğini söyleyen Numarine Satış ve Pazarlama Müdürü Orhun Şentürk, “Denizcilik algısının ve kültürünün yüksek olduğu ülkelerin, eğitim ve modern hayatın içerisindeki yenilikçi düşünceler üretme ve bunları hayata geçirebilme fırsatları daha yüksek olur. 
Bu konulardaki özellikle 

yat üretimi yapan firmalara verilmesi gereken desteklerin artırılması, ülke ekonomisine sağlanan katkılara itici güç olarak fayda sağlanmasına olanak yaratır” diyor. 

Yat sektörünün gelişmesi için bir başka etkense üreticinin aynı zamanda tüketici olması. “Otomobil kullanmayan çalışanlardan kurulu bir otomobil fabrikası düşünmek nasıl mümkün değilse, yat sektörü için 

de aynı durum geçerli. 
Ülkemizde kendi sandalı, teknesi, yatı olan usta 

sayısı, tasarımcı, mühendis sayısı yok denecek kadar 

az. Rakibimiz ülkelerde ise durum bunun tersi” diyen RMK Marine Yat Bölümü Direktörü Özgür Numan, 


ülke olarak yat sektöründe marka olabilmek için, her şeyden önce bu konunun bir politika olarak ele alınması ve denizcilik kültürünün tesisi için gerekli adımların atılması” gerektiğini söylüyor. Yatçılığın, “lüks” olarak algılanması ve yalnızca belirli bir kesimin ilgi alanına girmesi, bu sektörün önünde bir 

engel gibi görünse de son yıllarda bu algı birazda olsa kırılmaya başladı ve yatçılık Türkiye'de lüks olmaktan çıkıp, genç nüfusun ilgisini çekmeye başladı. Ancak Türk parasının değer kaybetmesi ile beraber, yat fiyatlarında ödenen meblağ yükseliyor. 
Seri üretim yatlarda ise teknolojinin ilerlemesi nedeniyle fiyatlar zaman 
zaman düşebiliyor. 2018 
yılında yat sektörüne olan ilginin tavan yapmasa da artması bekleniyor. Son 


“Süper yatlarda başlayan önemli bir trend var. Açılır borda platformları. 
Bir limanda demirlediğinizde teknenin yanları açılıp balkon oluyor. Bu 
teknolojiyi Atak adlı Türk firması 10 
metrelik teknesinde uyguladı.” 


teknolojiyle donatılmış çevre dostu yatların boyları her segmentte büyüyecek, mega yatlarda geliştirilen teknolojiler diğer yatlarda 

da uygulanmaya başlayacak. 
Hibrit ve elektrikli yatlara rağbet artacak ve uzun mesafeleri yakıt ikmaline gerek kalmadan alabilen ultra lüks yatlar denizlere açılacak. 


Yatturizmi mi “her şey dahil” otel müşterisi mi? 
Yat sektörünün bir başka bileşeni ise yarattığı turizm canlılığı. Yat turizmi ayakta tutan ise ülkemizdeki marinaların dünya standartlarında olması. 

Yat turistinin “her şey dahil müşterisi”ne göre daha fazla döviz bıraktığını belirten Turgay Noyan, ülkemizdeki marinaların çok yüksek standartlara sahip olduğunu, ancak marinalarımızda büyük sıkıntılar yaşandığını, 


bu yüzden de kan kaybı yaşamayan marinanın olmadığını söylüyor. 
Bunun en önemli nedeni ise yüksek kiralar. 


Yat alacaklara tavsiyeler Naviga Magazin kurucusu, yazar Turgay Noyan'ın yat almak isteyenlerin kendine önce şu soruları sormaları gerektiğini belirtiyor: 

* Evli ise eşi bu işe sıcak bakıyor mu? 

* Nesıklıkla kullanacağım, ne kadar vakit ayıracağım? 
* Tekneye ne kadar bütçe ayırmalıyım? 

* Teknem nerede duracak? 
* Deniz için yeterli deneyimim var mı? 

* Kendim tek başıma kullanabilecek miyim? 

* Bir kaptan ya da gemici almam gerekirse maddi yükü ne olur? 

* Teknenin yıllık bakımı için ne kadar bütçe gerekiyor? — 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Turgay Noyan 


Naviga Magazin 
Kurucusu ve Yazar 


“MARİNACILIK STANDARTLARI ÜST SEVİYEDE” 


“Yat Turizmi" 
üzerine yeterince düşüldüğünde canlandırma açısından çok daha büyük bir potansiyel taşıyor. 
Yetkililer, “bu turizm dalını nasıl daha cazip hale getirebiliriz?” 
sorusunun cevaplarını bulmak zorundalar. 
Biz sadece bazı ipuçları verebiliriz. Hemen burada bir sıkıntıyı paylaşalım. Süper veya mega yat bakımı ayrı bir sektör. Biz bu konuda çok iyiyiz. Gelgelelim bürokratik engeller yüzünden giderek bu piyasayı kaybediyoruz. 
Adam yatını Türkiye'de bakıma bırakıyor. 
Eğer büyük bakımsa 
6 ay ya da daha büyük 
süre isteyen bir İş. 
Bu zaman zarfında kaptanı, çarkçısı vs. 
herkes işinin başında olmak zorunda. 
Sen bu kişilere üç ay kal, üç ay dışarda yaşa, sonra gel dersen, donatan iki ayrı kadro mu yapacak bunun için, çekip gidiyor. 
Ancak, kim ne derse desin, ülkemizde marinacılık standartları gerçekten de üst seviyede. Birinin imkanı biraz daha fazla, diğerinin biraz daha az olabilir. Ancak ortalama yüzümüzü ağartacak seviyede. — 


Orhun Şentürk 


Numarine Satış ve Pazarlama Müdürü 


“TÜRKİYE'DE 
POTANSİYEL VAR” 


Öncelikle yat sektöründe potansiyel müşterilerin tercihlerini 

belirleyen kriterler olarak marka, konfor, sağlamlık, performans, yenilikçi teknolojilere sahiplik, rahat sosyalleşme ve dinlenme alanlarının bulunması, kullanım kolaylığı ve çevre dostu olması öne çıkan özellikler olarak 
sıralanabilir. 2018 
yılında bu kriterlere önem verecek olan markalar rekabet avantajı sağlayabilecek. 
Türkiye, genç nüfusu, coğrafi konumu ve doğal teknecilik alanlarının mevcudiyeti nedeniyle, göreceli olarak potansiyeli en büyük ülkelerin başında gelmektedir. Sektör, özellikle üretimdeki iş gücü, kalifiye personel, teknolojik avantajlar ve de yatçılık pazarlarına yakınlığından kaynaklanan üretim avantajları sayesinde, dünya yatçılık üretiminde söz sahibi olmaya aday ülkelerin başında yer almakta. 
Küresel ekonomik ve siyasal gelişmeler arzu edildiği şekilde ilerlediği takdirde; 
2017 yılında yat 
ihracatı konusundaki başarı ivmesinin devam edeceğini düşünüyorum. — 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DENİZCİLER, CNR AVRASYA BOAT SHOW'A HAZIR 


Deniz tutkunlarının her yılilgiile beklediği, dünyanın en büyük 2. tekne ve yatfuarı CNR Avrasya Boat Show (Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı) 10-18 Şubat tarihleri arasında, Türkiye'nin denizcilik ve ihracat merkezi CNR EXPO Yeşilköy'de kapılarını açacak. 


DUNYA denizcilik 


sektörünün 2. büyük fuarı olmasının yanı sıra en prestijli organizasyon olan CNR Avrasya Boat Show'da tasarım harikası yatlardan, hız ve konforu bir arada sunan teknelere, en yeni botlardan tüm deniz ekipmanlarına kadar, denize dair ne varsa bulmak mümkün olacak. 
Fuarın, Avrasya'nın en büyük, modern ve en iyi lokasyonuna sahip olan 


CNR Expo'da düzenlenmesi, 


katılımcı ve ziyaretçiler tarafından her yıl sabırsızlıkla beklemesini sağlıyor. Fuarda bu yıl, 


300'den fazla katılımcı, 
1500 markası ile yer alacak. 
Ziyaretçiler bu sayede denizcilik sektörüne dair ne varsa dokunabilecek, inceleme ve karşılaştırma fırsatı bulabilecek ve istediği her ürüne rahatlıkla ulaşabilecek. 


2018 tekne ve yat 
trendleri görücüye çıkacak 

13'sü düzenlenecek olan CNR 
Avrasya Boat Show'da, 2018 
trendleri ile üretilen tekne ve yatlar da sergilenecek. Bu yıl, yat ve teknelerde, yekpare camlarla daha fazla ışık 

alan ferah kullanım alanları 


ilgi çekiyor. Ön güvertede oluşturulan yeni oturma alanları da teknelerin işlevselliğini maksimum seviye çıkarıyor. Çevreci bir anlayışla yakıt tasarrufuna giden yeşil enerjiyi bu yıl yat ve teknelerde revaçta. 


Yatçılığa ilgi her geçen yılartıyor 

Artık hemen her bütçeye uygun üretilen ve daha düşük maliyetli yatlara sahip olmak deniz severler için mümkün hale geldi. 
Ülkemizde son dönemlerde yat kaptanlığı kurslarına talebin artması, Türk insanı her geçen gün yüzünü denize 


çevirdiğini gösteriyor. 

CNR Avrasya Boat Show'da sergilenen 1500 markanın, 5.000'in üzerinde deniz aracına, on binlerce yerli 

ve yabancı deniz tutkunu dokunuyor ve bu rakam her yıl artarak devam ediyor. 


Denize gönül veren ünlüler VIP açılışında Türkiye'nin en önemli denizcilik fuarı CNR Avrasya Boat Show'un, 9 Şubat'ta yapılacak olan VIP açılış töreninde ise siyaset, sanat ve denizcilik sektörünün tanınan simaları, 85 bin metrekarelik fuar alanında bir araya gelecek. 


2018 Şubat Turkishtime 


CNR Avrasya Boat Show'da bin 500 marka, 5 binin üzerinde deniz aracıyla, deniz tutkunlarıyla buluşacak. 


“CNR EXPO VE DÜNYA MARKASI FUARLARI” 


LA di 


CNR Holding 
| Genel 


oordinatörü em Şen l 


“Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi faiz oranlarının düşmesi daha fazla ihracatla, daha fazla ihracat ise fuarlara gelen yabancı alıcının artmasıyla sağlanabilir” diyen Cem 
Şenel şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'miz son 15 
yılda ihracatta, üretimde, yatırımda, özelleştirmede, yabancı sermaye girişinde ve işsizliği düşürme konusunda elde ettiği başarılar sonunda ekonomik istikrara kavuştu ve global ekonomide gücünü ispatladı. Hükümetimizin yıllardır istikrarlı bir politika izleyerek şahlandırdığı ülkemizin, başarısını daim kılabilmek ve küresel bir aktör olmaya aday olan Türkiye'nin daha başarılı bir yapıya ulaştırabilmek için iş dünyası başta olmak üzere tüm kurumlarımıza ve vatandaşımıza büyük sorumluluklar düşüyor. Biz fuarcılık sektörünün lideri olarak Türkiye'nin gelecekteki hedeflerine göre yatırımlarımızı konumluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta değindiği, dünyanın en büyük 

10 ekonomisi arasına girmek gibi önemli bir hedefimiz var. 
Hükümetimiz tarafından konulan ülkemizi küresel bir aktör olmaya taşıyacak 2023 hedeflerimizin de gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. Ancak sadece inanmanın yeterli olmadığını da biliyoruz. En büyük sorunlarımızdan biri faiz oranlarının istikrarsızlığı ve yüksek oluşudur. Ülke gelişmesini yavaşlatan faiz sorununun önüne geçmek için fuarlara çok daha fazla iş düşmektedir. Çünkü Sn. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi faiz oranlarının düşmesi daha fazla ihracatla sağlanabilecektir. Daha fazla ihracat ise fuarlara gelen yabancı alıcının artmasıyla elde edilebilir. Fuar organizasyonları sayesinde, her yıl Türkiye'ye 700 binden fazla yabancı ziyaretçi getiren CNR Holding, Türkiye ihracatına katkı sağlamak amacı ile 1985 yılında fuarcılık sektöründe faaliyete başladı. CNR; kısa zamanda birçok sektörde düzenlediği başarılı organizasyonlarla Türkiye'nin en büyük fuarcılık kuruluşu halini aldı ve ülke sınırlarını 

aşan global bir markaya dönüştü. CNR Holding olarak, 

artık dünyanın en büyük fuarları ile yarışır organizasyonları Türkiye'ye kazandırdık. 2023 yılında İstanbul'un global finans merkez haline dönüşmesi ile birlikte uluslararası fuarcılık anlamında da dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline geleceğini, bunun da en önemli nedeninin CNR Expo ve dünya markası fuarlarımız olacağını düşünüyoruz." 


687... ZyoBimyAa 


GEÇTİĞİMİZ yıl Türkiye'nin ofis mobilyası alanındaki ilk Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini kuran Ersa, kurumsallaşma ve dünya çapında marka bilinirliğini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. 
50'nin üzerinde uluslararası ödülünün sahibi Ersa, 2018'e 


yeni yaşam serisiyle girerken, 


yurtiçi ve yurt dışında ev ve ofis satış noktalarının sayısını artırmayı amaçlıyor. 
1958 yılında Sivas'ta bir 
metal atölyesinde temelleri atılan Ersa; bugün ahşap, metal ve döşemeli üretim kapasitesiyle Türkiye'de ofis mobilyaları sektörünün en büyük üreticileri arasında 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Ersa İstanbul Showroom. Eotoğrar: Şener Yılmaz Aslan 


ERSA, SATIŞ NOKTALARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR 


Ofis mobilyasında ilk Ar-Ge ve Tasarım Merkezini kuran ve Turguality programına dahil olan Ersa, yurt içi ve yurt dışında ev ve ofis satış noktalarının sayısını artırmayı amaçlıyor. 


yer alıyor. Türkiye ve dünyada turizm, sağlık, finans, eğitim gibi çok sayıda sektörden kullanıcısının mobilya, tasarım, üretim, mimari ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve yüksek kalitede çözümler sunan şirket, 


Ersa Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Ata 


Ankara'da toplam 60 bin metrekare alan üzerinde üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezi Ankara'daki üretim tesisi bünyesinde yer alan Ersa, İstanbul Altunizade'deki mağazasında pazarlama ve 


satış faaliyetlerini yürütüyor. 


2018, Ersa'nın aynı zamanda ev mobilyasında kullanıcısıyla buluşacağı bir yıl olacak. Bu yıl itibarıyla Ersa'nın 60 yıllık deneyim ve uzmanlığı, çalışma mekanlarının yanı sıra yaşam alanları için de kullanılacak. Yeni ev mobilyası serisini ilk kez 23-28 Ocak tarihlerinde düzenlenen 14. Uluslararası 


Bayilik destekleri 


* Mimari projelendirme 

* Konsept mağaza uygulaması * Kurumsal pazarlama desteği * Satış ve sistem eğitimi 

* Teşhir desteği 


Hedef bölgeler 


»* Marmara 

* Ege 

* Akdeniz 

* İç Anadolu 

* Güneydoğu Anadolu 
* Doğu Anadolu 


İstanbul Mobilya Fuarı'nda tanıtan Ersa, 2018 itibarıyla 
6 bölgede bayilik vererek 
faaliyetlerini Türkiye çapında yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bayilik koşulları ve süreçleriyle ilgili bilgi veren Ersa Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Ata, “60. 
yılımızda ev mobilyasına yönelik bayilik vererek büyümeyi planlıyoruz. Biri İstanbul ve 2'si Ankara'da olmak üzere 3 mağazamız ve İzmit'te 1 bayimiz bulunuyor. Hedefimiz, yurdun hemen her bölgesinde bayilikler vererek hizmet ağımızı genişletmek. 
Mobilya sektörünü bilen 

ya da mimarlarla çalışma deneyimi bulunan bayi adaylarıyla, uzun soluklu bir iş birliği başlatmak istiyoruz. Bayilerimiz tarafından yönetilecek mağazalarımızın, minimum 800-1.000 metrekare 
olmasını ve ortalama 400 
bin TLlik giriş yatırımına ihtiyaç duyulacağını öngörüyoruz. Geri dönüşü 6ila 18 ay arasında olacak bu yatırımları, biz de farklı alanlarda destekleyeceğiz. 
Mimari projelendirmeden konsept mağaza uygulamalarına, kurumsal pazarlamadan satış ve sistem eğitimine, kurulumdan teşhire birçok alanda bayilerimizin yanında olacağız. Gelir modelini 

ise prim sistemi üzerinden yöneteceğiz” dedi. — 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İyi Tasarımın 60 Yılı 


1958 yılında Metin Atabey Ata tarafından Sivas'ta bir metal atölyesinde temelleri atılan Ersa, bugün yenilikçi ve yüksek 
kalitede ürünleriyle, Türkiye'nin en büyük mobilya üreticilerinden biri olarak dünyanın 41 ülkesinde kullanıcısıyla buluşuyor. 
Her geçen yıl tasarım ve inovasyon odaklı büyümesini sürdüren Ersa, kuruluşunun 60. yılını çalışma mekanlarının yanı sıra yaşam alanları için geliştirdiği ürünlerle karşılıyor. 


60 Yearsof Good Design 


Since its foundation was laid in 1958 by Metin Atabey Ata in a metal workshop in Sivas, Ersa has grown into one of Turkey's most prominentfurniture producers with innovative, high-guality products, exporting to 41 countries across the world. 
Asthe company continues to maintain its design and innovation focused growth year after year, Ersa celebrates its 6Oth anniversary with a product range developed for workspaces, and now enriched with fumiture designed for living spaces. 


ersamobilya.com 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YENİLENEN HONDA 
JAZZ AVRUPA'DAN DA 


ÖNCE TÜRKİYE'DE 


Yenilenerek, daha sportif bir tasarıma kavuşan Honda Jazz, yakıt verimliliği ve yüksek sürüş keyfini bir arada sunan 130 PS 


gücünde yeni bir motor seçeneğine de kavuştu. 


AVRUPA ülkelerinden 

önce Türkiye'de satışına başlanacak Honda Jazz yenilendi. Daha sportif 

bir tasarıma kavuşan yeni Honda Jazz, yakıt verimliliği ve yüksek sürüş keyfini bir arada sunan 130 PS gücünde yeni bir motor seçeneğine de kavuştu. Honda Jazz'da ayrıca Dynamic adı verilen yeni bir donanım seviyesine de yer veriliyor. Honda'nın ilk kez 2017 Frankfurt 


Otomobil Fuarı'nda sergilediği küçük sınıftaki temsilcisi makyajlı Jazz, yeni donanım seviyesi ve motor seçeneği ile yollarda. Dış tasarımı ve iç mekan trimleri yenilenirken ürün gamına Dynamic adında yeni bir donanım seviyesi eklenen Jazz'da 130 PS güç üreten 1,5 litre hacimli i-VTEC benzinli motor da ilk kez kullanıma sunuluyor. Dış tasarımda yapılan güncellemeler yeni 


nesil Honda modellerinde de kullanılan ve markanın imzası niteliğinde olan ön far ve ön ızgara tasarımına odaklanıyor. Yenilenen 

ön tamponda daha keskin hatlar dikkat çekerken, havalandırma ızgaralarının çevresindeki belirgin konturlar daha agresif ve dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. 
Yenilenen arka tasarımda uygulanan parlak siyah 


pi 


detaylarla daha modern ve sportif bir görünüm elde ediliyor. Skyride Blue/mavi adındaki yeni renk seçeneği dış tasarımdaki sportiflik vurgusunu tamamlıyor. 
Honda'nın Jazz'da yer verdiği 1,5 litre hacimli i-VTEC motoru yüksek güç üretimini düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon salınımı ile aynı potada eritiyor. Euro 6 emisyon normlarını karşılayan motor isteğe bağlı olarak sunulan CVT otomatik şanzımanla 

100 km'de ortalama 5,4 litre 
yakıt tüketirken 124 gr/km CO2 salınımı gerçekleştiriyor. 
Optimize edilen CVT şanzıman daha akıcı bir sürüş ve hızlı gaz tepkimesi sunuyor. 
Ayrıca daha önce kullanımda olan 102 HP gücündeki 1.3 
i-VTEC benzinli motor da 

tüm donanım paketlerinde sunulmaya devam ediyor. 

Jazz yeni motor seçeneği 

ile birlikte Dynamic adında 


Mercedes-Benz Türk 
50. yılını kutluyor 


1967 yılında Otomarsan ismi ile İstanbul'da kurulan Mercedes-Benz 
Türk, yarım asrı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. 


MERCEDES-Benz Türk, Türkiye'de kuruluşunun 50. yılında 423 adet otobüs, 9.128 adet kamyon, 9.041 adet hafif ticari araç ve 25.588 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Şirket in ikinci el satışları ise toplamda 4.598 adede ulaştı. Mercedes-Benz Türk, Türkiye pazarındaki 2017 yılını ise toplamda 48.778 adet araç satışı ile kapattı. 
Başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 9O'ını ihraç ederek 2017'da 3.396 
adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. 
Üretimine başladığı 1968 yılından bu yana toplam 84.865 adet otobüs üreten e şirketin otobüs ihracat hacmi ise ilk Honda Jazz'da ihracatın yapıldığı 1970'dan bu yana 


Doyle e toplam 50.120 adede ulaştı. 
verilen yeni bir 


donanım seviyesine yer veriliyor. 


yeni bir donanım paketi de 


sunuyor. Ön tampon altı Araç kokpitleri S adeleşiyor 


eklentisi, arka tampona 


entegre üç parça arka difüzör DOKUNMATİK ekranlar, el yazısı sürüşe konsantre olmalarına olanak ve sportifliği destekleyen tanıma ve hareket kontrolü yıllar içinde tanıyan akıllı kokpit teknolojisini kırmızı uygulamalar daha yol güvenliğinden ödün verme pahasına O sergiliyor. Bakışlar olması gereken dinamik ve sportif bir mekanik tuşlarla anahtarların yerini yere, yani yola odaklanacak. Bosch Car görünümü beraberinde almakta. Çünkü navigasyon sistemi, Multimedia Başkanı Dr. Steffen Berns, getiriyor. Yine Dynamic araç içi bilgisayar menüsü veya radyo “Kokpiti sadeleştiriyoruz. Modern donanım paketi ile birlikte kumandası dikkat dağıtıyor. Bosch Las araçlarda teknoloji ne kadar karmaşık LED ön farlar, ön sis farları, Vegas'taki CES 2018'de sürücülerin olursa, kumanda sistemlerinin de 

yan marşpiyeler, tavan o kadar basit ve sezgisel olması 


spoyleri ve 185/55 R 16 
ebatlarında lastiklere sahip parlak siyah alaşım jantlar devreye giriyor. İç mekânda ise turuncu dikişli döşemeler, deri direksiyon simidi ve deri vites topuzu sportif ve dinamik havayı tamamlıyor. 
Yerini aldığı modelin fonksiyonellik misyonunu sürdüren yenilenen Honda Jazz, 354 litrelik bagaj ve yolculara sunmuş olduğu geniş yaşama alanıyla sınıfının en geniş yaşama alanını kullanıma sunuyor. 


gerekiyor.” dedi. Yapay zeka insanmakine arayüzünün (HMI) ileriyi düşünen bir kumanda merkezine dönüştürülmesine yardımcı oluyor. 
Berns, “Yapay zekalı ilk işlevsellikler HML'ya sürücü, araç ve ortam hakkında değerli bilgiler sağlıyor. 

Bu da herhangi bir sürüş durumunda ekranlarla kontrollerin proaktif biçimde ayarlanmasına olanak tanıyor.” diyerek sözlerine devam etti. 
Bosch aynı zamanda otonom sürüş için de bu bilgileri kullanıyor. HMI burada da insanlarla araçlar arasında optimal etkileşim sağlayacak merkezi unsur işlevini üstleniyor. 


ZAMAN MAKİNESİNDE AMERİKAN TIRAŞI 


Şüphesiz ki erkeğin makyajı saçları. Peki Türkiye'deki berberimizin yerine saçlarımızı yurtdışında kime emanet edeceğiz? İşte size New York özelinde birkaç öneri. Şimdi berber koltuğunuza yaslanın, saçlarınızı 1900'lerin şık ve nostaljik ortamında Amerikalı ustaların ellerine bırakın. 


NE KADAR kellik birçok erkek için kabus olsa da var olanları korumak ve onlara bakmak erkekler için bir görev. Ve bu hassas görev tabiiki usta ellerin işi. 
Türkiye'de o hep gittiğimiz berbere güveniyor, yeri gelince zorda bile kalsak saçımızı başka bir berbere dokundurtmuyoruz. 

Peki ya yurtdışında ne yapacağız? Hele ki okyanus ötesine yaptığımız uzun seyahatlerimizde? İşte 

size New York özelinde 


gözü kapalı koltuğuna oturabileceğiniz birkaç nostaljik berber dükkanı önerisi. İlk önerim New York Shaving Company. 
Tek kelimeyle benim gibi geçmiş hayatında lord olduğunu zanneden, barok mimariden zevk duyan erkekler için tasarlanmış bir berber dükkanı. Kristal avizeleri, maun ağacından yapılmış mobilyaları, bordo kadife perdeleri ve eski tip deri koltuklarıyla tam bir “beyefendiler” 


berberi. Markanın iki şubesi bulunuyor. Manhattan'daki Lexington Bulvarı ile 49.Cadde kesişimindeki 


lokasyon Birleşmiş Milletler'e 


yakın olduğu için yan koltuğunuzda bir diplomatın oturması yüksek ihtimal. 
Duvarlarda eski tip jiletler ve makaslar çerçevelenmiş olarak duruyor. New York Shaving Company'nin ayrıca kendi ürünleri de meşhur. 
Özellikle Türkiye'de her yerde bulamadığım her fırsatta ABD'den aldığım, 


ARDA SAYINER 
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TIME 


New York berberleri, tıraşı bir sanata dönüştürmüş durumda. 


sakal traşı öncesi kayganlık sağlayan traş yağları çeşit zenginliği adına oldukça 

iyi. Ayrıca sakal ve bıyıklara parlaklık sağlayan wax 

türü bakım kremlerini de burada bulabilirsiniz. Keza kendinize ya da dostlarınıza nostaljik birer hediye olarak eski tip traş bıçaklarından da yine aynı dükkandan satın alabilirsiniz. Kapının önünde (dünyadaki 

birçok erkek berberinde) göreceğiniz silindirin hikayesi ise 16. yüzyıla dayanıyor. Avrupa'daki erkek berberler geçmişte saç kesiminin yanında diş çekimi de yapıyormuş. 
Sağlık hizmetinin verilidiğini belirtmek adına kırmızı ve beyaz silindirler berberlerin kapısına eklenmiş. 
Amerikalı meslektaşlar ise bu uygulamaya milliyetçilik katıp ABD bayrağını anımsatacak mavi rengi 

de bu sevimli silindirlere 


eklemişler. Bu tarihi ortamı terk ettiğiniz vakit ise 

size önerim birkaç cadde ötedeki 1976 yılında kurulan ve Avusturyalı bir ailenin işlettiği Ess A Bagel isimli cafö'ye uğramanız. Nadir bulunan siyah otlu bagel'i, favorim olan cevizli krem peynirle mutlaka tadın. 
Yeni saçlarınızın keyfini bu lezzetlerle ikiye katlayın. 
Bir diğer berber önerim New York East Village'daki Barbiere. Sadece iki koltuğu bulunan bu dükkan isminden de anlaşılacağı gibi aslında bir İtalyan berberi. 
Servislerinin duvarda yazılı olduğu tarife bile İtalyanca. 
Yine nostaljik bir ortamda ama bu sefer kıpkırmızı koltuklarda saçlarınızı 

usta ellere bırakabilirsiniz. 
Markanın kendi ismini verdiği “Barbiere” adlı sakal tıraşı meşhur. Tıraş sonrası aromatik yağlı özel bir karışımla cildinize bakım yapılıyor. Duvarda asılı 

olan fotoğraflardan eskiden İtalya'daki berberlerde spagetti servisinin bile yapıldığını öğreniyorsunuz. 
İki kişilik bir dükkan olduğu için rezervasyonsuz müşteri kesinlikle kabul edilmiyor. Sakal traşı olacaksanız çilek kokulu traş köpüğünü özellikle isteyin. 
Eğer berber ziyaretinizi akşam saatlerine yakın yapacaksanız traş sonrası için Buddakan isimli Uzak Doğu restoranına önceden rezervasyon yaptırmanız tavsiyem. East Village'ın lüks restoranlarından olan mekan yüksek tavan ve loş akşam yemekleri sevenler için ideal. 
Yeni saçlarınızın havasını atmaya değecek bir ortam. 
Son önerim ise 57 şubesiyle ABD'nin en geniş berber 


zincirlerinden Art of Shaving. 


Artdeco dükkan tasarımları ve Amerika'nın en büyük kozmetik gruplarıyla yaptığı işbirlikleriyle alanının en profesyoneli. Yukarıda 


saydığım berberler daha butik olmakla beraber Art of Shaving'in ürün yelpazesinin genişliği tartışmasız bir numara. “Barber Spa” konseptinde hizmet veren dükkanlarda yüz masajı, cilt bakımı, mentollü sıcak havlu servisi bulunuyor. Ayrıca “Hangover Treatment” isimli ertesi gün yorgunluğunu üstünüzden atacak lavanta özlü canlandırıcı bir bakım yapılıyor. Türkiye'de ise son dönemde dikkatimi çeken en nostaljik berberlerden biri Sado oldu. 25 yıllık berber Saadettin Çelikçioğlu'nun işlettiği mekanın içinde Türk filmlerinden hatırlayacağınız eski tip aynalı bir viski vitrini, kristal bardaklar 

ve ayrıca Cohiba'dan Guantanamera'ya kadar orjinal Küba purolarının olduğu bir dolap bulunuyor. 
Dükkanın tüm duvarlarında ise birçok ressamın yağlıboya tabloları mevcut. 
Arka planda ise Nat King Cole veya Frank Sinatra çalıyor. Kısa adıyla Sado, 

saç traşından manüküre kadar tam servis erkek berberi hizmetlerini nostaljik bir ortamda sunuyor. 
Berberinizi değiştirmeseniz de Nişantaşı'ndaki bu dükkana uğrayıp Saadettin Bey'le sohbet edin. Bekleme alanındaki albüme bakıp Banker Kastelli'den Cüneyt Arkın'a kadar müşterisi 

olan ünlülerin eski fotoğraflarını inceleyin. 
İstanbul'da Amerikan 

traşını size New York'ta olurmuşçasına hissetirecek bir diğer nostaljik önerim 

ise Soho House Otel'in butik berberi. İki koltuklu işletme randevuyla çalışıyor. Dama desenli yer kaplamaları, 

eski tip çikolata rengindeki berber koltukları ve aynaların etrafındaki ampuller sizi geçmişe götürecek. Berberde İngiliz Neville markasının ürünleri kullanılıyor. — 
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BU AY DENEYİN 


—.. 


The Ritz-Carlton 


* Havana'daki Fiorentina restoranın Passion Fruit Mojito'sunu * The Ritz-Carlton Otel'in Weekend Gateway Programını * Bebek Private Reason'ın Moka Pot Meksika kahvesini 


TREND NE? 


Bansko, Bulgaristan 


* İksirli Çiftlik'in organik ürünlerini tüketmek » Ofislere Ahmet Güneştekin eserleri asmak * Bulgaristan Bansko'da kayak yapmak 


ÜÇ ŞEHRİN POPÜLERLERİ 


St. Regis 


Restoran 

* İstanbul: Gabbro, TO, Martinez 

* New York: Balthazar, Lure Fish Bar, Gotham Grill 

* Londra: Hakkasan Mayfair, Berners Tavern, Gaucho 

Otel 

» İstanbul: Swissotel The Bosphorus, St. Regis, Casa Lavanda * New York: The Carlyle, The Mark, Crosby Street Otel 

* Londra: Bulgari Otel, Ham Yard Hotel, The Wellesley 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ŞİİRDEN RESİME GÜNLÜKLER 


Ressam Eşref Yıldırım'ın, şair Turgut Uyar'ın “Yenilgi Günlüğü” şiirinden ilham aldığı sergisi 24 Şubat'a dek Zilberman Gallery'de. 


EŞREF Yıldırım'ın “Yenilgi Günlüğü” başlıklı üçüncü kişisel sergisi “Yenilgi Günlüğü”, 24 Şubat'a kadar Zilberman Gallery'de izleyicilere sunuluyor. 
Turgut Uyar'ın haftanın günlerine odaklanarak geçip gidenle hep aynı kalanın, gündelik dertlerle varoluş sıkıntısının iç içeliğini aktardığı katmanlı şiiri “Yenilgi Günlüğü”nden esin alan sanatçı, çağdaş sanatın anlatım olanaklarından yararlanarak ifade dilini çeşitlendiriyor. Resimler, kurgusal bir günlük, video ve sanatçının örerek yazdığı bir şerit-günlük sergiyi yoğunlaştırıyor. Yıldırım, sergisinde, geçmişte kişisel olma özellikleriyle öne çıkan 


günlüklerin günümüzdeki durumunu sorguluyor ve kişiselle kamusal alan arasındaki çizgide salınan varlıklarına dikkat çekiyor. 
İlk günlük, sergi mekanında sanatçının iple örerek yazdığı ve sürekli uzayan bir şerit olarak kurguladığı 


bir çalışma olarak izleyiciyle buluşuyor. Diğer bir günlük, sanatçının diğer her 

şeyden yalıtılmış rahatsız edici beyaz bir oda olarak kurguladığı video odasında sürekli ölüm haberleri 

veren spikerlerin sesleri olarak varlığını sürdürüyor. 


Trafik kazaları, kadın cinayetleri, iş cinayetleri, bazen de bir anda gelen felaketlerin kayıp sayıları biteviye tekrarlanıyor. 


Zilberman Gallery / Beyoğlu * Salı - Cuma: 10.00-19.30 

»* Cumartesi: 12.00-19.00 

* Tel: (0212) 251 12 14 


Bubi'nin dünyası İş Sanat'ta 


ESERLERİNDE uygarlık öncesi dönemlerin Mısır, Mezopotamya ve özellikle Anadolu kültürlerinin izini süren, “güzel”in ötesini arayan, kuralsızlıktan ve kusurlardan beslenen Bubi, İş Sanat Kibele Galerisi'nde “Dikişler”, “Yamalar”, “Aplike Yüzeyler”, “İkonalar”, “Kafesler” ve “Düğümler” gibi farklı teknikler kullanarak yaptığı çalışmaların yanı sıra heykellerinden de 

bazı örnekleri sergiliyor. 


İplik parçalarından, atık kumaşlara ve özellikle atılmış malzemelere özel 

ilgi duyan sanatçı, çocukluk yıllarında Beyoğlu Hazzopulo Pasajı'nda örücülerden etkilenmiş. Modern araçlar ile zanaatkarın çalışmasını iç içe geçiren sanatçıyı yakından tanıyacağınız sergi, 3 Mart'a kadar sizi bekliyor. 


İş Sanat Kibele Sanat Galerisi / Levent 

* Pazar hariç, her gün 10.00-19.00 
* Tel: (0212) 316 1580 


BİR GARİP 
MEYVE 


"STRANGE Fruit", Türkçesi ile "Garip Meyve", ABD'de caz müziğinin en hüzünlü şarkılarından birinin adı. 
Siyahların linç edilmiş cesetlerinin bir ağacın farklı dallarına asılarak sergilendiği acı manzaraya bakan bir şair “Strange Fruit” der. 1939 yılında bir caz kafede Billie Holiday söyledikten sonra tanınan şarkının sözleri, ırkçılık karşıtı olmanın yanında aslında bize insan denen garip meyveyi gösterir. Artık Strange Fruit/ Garip Meyve, tüm bu tarihsel yüküyle 


birlikte farklılıklara yönelik bir deyim. Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünü yaptığı Akbank Sanat'taki serginin “garip meyve”si 

ise bu kez kadın bedeni. 
Kuruluşunun 25. yılını kutlayan Akbank Sanat 25. 
yıldönümü kapsamında, 

10 Mart'a kadar İngiliz 
sanatçı Susie MacMurray'ı konuk ediyor. Sanat-kadın ilişkisinde tamamlayıcı olanla eksik olanı irdeleyen Susie MacMurray'in heykelleri, insan bedeni ile uğraşan ve yeni malzemeler keşfeden bir sanatçıyı sanatseverlerle tanıştırıyor. 


Akbank Sanat / Beyoğlu * Pazar-Pazartesi hariç 

her gün 10:30-19:30 
* Tel: (0212) 252 385 00-01 


“Bana Bak" sergisine özel dans performansı 


PERA Müzesi, devam etmekte olan “Bana Bak!” sergisine 


MOİ SAHNE DOPDOLU 


Başakşehir'deki Mall Of İstanbul içindeki MOİ Sahne, 
farklı sanat çalışmalarını bölgeye taşımaya başladı. 20 
Şubat Salı, saat 20.30'da müzikal "Two Turkish Tenors", 
28 Şubat Çarşamba, saat 
20.30'da Ferhan Şensoy'un 
1987 yılından bu yana 
oynadığı "Ferhangi Şeyler" MOİ Sahne'de. Dopdolu programıyla MOİ Sahne, kaliteli organizasyonlarıyla trafikte vakit kaybetmeden bölgede yaşayanları nitelikli eğlenceye davet ediyor. 


Tekfen Filarmoni'den bahar konseri 


Tekfen Filarmoni Orkestrası, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde, Ankara ve İstanbul'da bahar konserleri verecek. “İlkbahar Klasikleri” konserlerin ilki 


paralel olarak “İz Takibi” dans gösterisine ev sahipliği yapıyor. 
Dans sanatçısı Tuğçe Tuna ve ekibinin gerçekleştireceği performans, tüm katılımcıları “kendini başkasının gözünden görmeye” çağırıyor. 6 Şubat'tan itibaren her Salı 18.00-19.30 
saatleri arasında, I Mart Perşembe günü ise 18.30-20.00 saatleri arasında, “Bana Bak!” “la Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergi katlarında izlenebilir. 


6 Mart Ankara CSO salonunda, ikincisi ise 7 Mart 
tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar'da verilecek. — 


Pera Müzesi / Beyoğlu * Salı-Cumartesi 10.00-19.00 * Pazar 12.00-18.00 


Ortağı olan Kerem Kalkancı “Tercüme ve lokalizasyon alanında sunduğumuz hizmetler ile Avrupa ülkelerinden gelen iş hacmimizi genişleterek geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Globalleşmenin giderek hızlandığı günümüzde, teknolojiyi iyi kullanan, yeniliklere ) açık olan ve kendini her Şirket geçen yıl zaman geliştirmeye devam Arap ülkelerine eden tercümanlarımız ile yönelik hizmetlerini uluslararası iş fırsatlarını bili sir yakalıyoruz” şeklinde konuştu. 2017 yılında özellikle Arap ülkelerinde sunulan hizmetleri geliştiren Protranslate'in bugün site p R O T R A N S I AT F trafiğinin yarısına yakınını pay EE Suudi Arabistan, Birleşik ş Arap Emirlikleri, Kuveyt, AVRUPA'DA BUYUYOR iman müşterileri oluşturuyor. 
Bu ülkelerden hızla yeni 


ONLINE tercüme hizmetleri öncelikli olarak İspanyolca Protranslate online müşteriler kazandıklarına platformu Protranslate, ve Fransızca dillerindeki platformunu kullanarak değinen Kalkancı, bu süreçte Türkiye, Arap ve Kuzey Afrika web siteleriyle de Avrupa belgelerini yükledikten internet üzerinden ticaret (MENA) ülkelerindeki hızlı ülkelerindeki müşterilerine sonra otomatik olarak fiyat yapan pek çok şirket için web büyümesini sürdürürken, hizmet vermeye başlayacak. teklifi alıp ödemelerini de site ve pazarlama materyalleri Avrupa ülkelerinde yaptığı Ülkemizin en parlak online yapabiliyor. Uzman konusunda lokalizasyon yatırımlara da hız veriyor. internet girişimlerinden tercümanlar tarafından ve tercüme hizmetleri 

2014 yılından bu yana birisi olan Protranslate profesyonel tercümesi sunduklarını da belirtti. 
internet üzerinden tercüme hizmet sunduğu ülke yapılmış belgelerini de Protranslate 2018 yılında hizmetleri sunan şirket, sayısını artırarak büyümeye yine platform üzerinden benzer hizmetleri Avrupa önümüzdeki yıl İngilizce devam edecek. Tercüme indirerek teslim alabiliyorlar. ülkelerindeki müşterilerine web sitesinin yanı sıra ihtiyacı olan müşteriler Protranslate'in Kurucu de sunmaya hazırlanıyor. 


Dominos'tan yeni ürün: Ekmek Arası 


Domino's Pizza Türkiye şimdi kendi kendinin rakibi olmaya hazırlanıyor. Pizzanın yanı sıra, yeni bir ürün ailesi çıkartıyor: Ekmek Arası. Böylece yeni bir pazara da girmiş oluyor. Domino's denilince artık akla pizza kadar sandviç de gelmesi isteniyor. Pizzayı nasıl her eve soktuysa, ekmek arası kültüründe de benzer bir dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor. “Beklemeden gel al" sistemi sayesinde, evinde, ofisinde veya yoldayken, dominos.com.tr veya mobile gelenler, siparişini hızlıca verebiliyor. Ardından en yakın Domino's Pizza'ya gittiğinde sandviçini beklemeden alıp yiyebiliyor. 77,90'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak sandviçler şimdilik üç çeşit: sosisli, sucuklu ve kavurmalı. Ekmek Arası, Domino's Pizza Türkiye'nin tamamen kendi inovasyonu. 
Sandviçlerle günün her saatindeki açlık anlarına dokunacak. Gün içerisinde ara öğünlerde, gece geç saatlerde, kahvaltıda, evde çocuklar için atıştırmalık saatinde, lezzetli ve doyurucu şeyler yemek ve yedirmek isteyenler için çözüm olacak. 


Fintek ekosisteminde Avrupa'ya örnek karar 


Ödeme ve Elektronik Para Derneği Başkanı Burhan Eliaçık 


Rekabet Kurumu, 11 Ocak'ta yayınlanan kararıyla ödeme kuruluşlarının Bonus platformuna erişiminin önündeki engelleri kaldırdı, bankalar ile ödeme kuruluşlarının serbestçe çalışabilmesinin önünü 

açtı. Kararı değerlendiren Ödeme ve Elektronik Para Derneği Başkanı Burhan Eliaçık, “Çok sevindirici 

bir gelişme ve Avrupa'da örnekler arasında açıklanan ilk rekabet otoritesi kararı” 
dedi. Rekabet Kurumu (RK) 7 
Eylül 2017 tarihinde aldığı ve 
11 Ocak 2018 itibariyle Resmi 
Gazete'de yayınlanan kararı ile ödeme kuruluşlarının Bonus platformuna erişimlerini yasaklayan 


hükümlerin, bankalar arasındaki sözleşmelerden kaldırılmasına karar 

verdi. Ülkemizde 

ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasını ve hizmet alanının genişlemesini sağlayacak bu karar, Ödeme ve Elektronik Para Derneği'nin (ÖDED) yaptığı başvuru sonrasında alındı. 
Başvuruyu yapan ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, kararı şöyle yorumladı: “Ödeme ve Elektronik 

Para Kuruluşları ödeme hizmetine dair faaliyetlerini yürütmek üzere enaz 

bir, genel uygulamada ise birçok bankayla çalışmak zorundadır ancak bunun da ötesinde zaten gönüllü olarak 


çalışma niyetindedir. Biz kendimizi Türkiye pazarını büyütmek ve bölgesel Fintek merkezi olmak için işbirliği yapılması gereken paydaşlar olarak görüyoruz. Bankalarla doğrudan rakip değiliz, onlarla işbirliği olanaklarını sürekli genişletmek istiyoruz ancak Bonus platformuna erişim konusunda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için Rekabet Kurumu'na gitmek zorunda kaldık. 
Karar çok sevindiricidir 

ve bu konuda Avrupa'daki örnekler arasında açıklanan ilk rekabet otoritesi kararıdır. 
Ancak bir sonraki adım, kalıcı çözüm için sektörel rekabeti gözeten yeni yapıların kurulmasıdır.” — 


Tedarik zinciri kampı başlıyor 


Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü, 2005'den bugüne her yıl düzenlediği International Supply Chain Camp'in 13'üncüsüne imza atıyor. 
Etkinlik hakkında bilgi www.ytukvk.org.tr adresinden edinilebilir. 
Seminer konuları ve konuşmacılar şöyle: 

* Google, E-ticaret& Lojistik Direktörü Cüneyt Yarkın 

* PWC, Tedarik Zinciri Lideri İsmail Karakış 

» Pepsico, Tedarik Zinciri 

İş Geliştirme ve Verimlilik 


Müdür İrfan Tokpınar 

» VOreal, Operasyon Direktörü Yelda Kuşçu 

» Hepsiburada, Operasyon Grup Başkanı Tamer Timirci * GSK, Ortadoğu Afrika Tedarik Zinciri Direktörü Emine Taşçı 

* ONB Finansbank, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Sakar 

» Siemens, Tedarik Zinciri Direktörü, Tuğrul Günal 

* THY, Şef Kargo Müdürü Turhan Özen 

* Fütüristler Derneği, Kurucu Eray Yüksek. — 


USTA REKLAMCI “COME T0 MOVIDA'DA 


Son 2 yıldır MullenLowe Executive Creative Director'ü olarak görev yapan Emrah Akay, yoluna ortak ve ECD olarak yeni ismiyle “Come to Movida'da devam edecek. 
Sektörde 22. yılını kutlayan Emrah Akay, reklamcılığa 
1995 yılında Movida'da başlamıştı. Ardından Cenajans 
Grey, tekrar Movida, Güzel Sanatlar, Leo Burnett ve MullenLowe'da kreatif liderlik yapan, Cannes Lions, 


Epica, New York Festivals, Golden Drum, Eurobest dahil 100'ün üzerinde uluslararası ve ulusal ödülü olan Akay, “Come to Movida'da yeni bir dönem başlıyor. Biz burada sadece reklam yapmayacağız. Burayı bir çekim merkezi yapacağız. Gelenekselin yanında branded content ve branded entertainment'a da odaklanacağız. Ayrıca sektörün ihtiyacı olan düşük maliyetli prodüksiyon, online aktivasyon, promo ve medya fikirlerimizle fark yaratacağız. 
Sektördeki yetişmiş insan kaynağıyla da hibrit modeller üzerinden işbirlikleri gerçekleştireceğiz" dedi. — 


13“interhatlonal 


SUPASY AYAN 
CAMP 


2018 Şubat Turkishtime 


©. . #ŞENMİE 


MİMARİ SELFİE! 


Türkiye'nin önde gelen mimarlık ofisleri, Turkishtime için selfie çekip 2018 yılında gündemlerinde olan projeleri anlattılar... 


Iglo Architects Kurucu Ortağı Zafer Karoğlu 


“Iglo Architects olarak, 120 bin metrekare inşaat alanında tasarladığımız Balıkesir Organik Gıda Fabrikası, şu anda güncel projelerimizden bizi en çok heyecanlandıranların başında geliyor. 

Balıkesir Organik Gıda Fabrikası, 2018'de tamamlandığında tümüyle sürdürülebilir bir endüstri yapısı olmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atacak. Ayrıca, bulunduğu bölgenin kalkınmasına da 

ciddi katkılar sağlayacak bir proje.” 


TAGO Architects - Gökhan Aktan Altuğ 


“Geçtiğimiz ay 20. yılını dolduran firmamız yeni yaşına 740.projesiyle girdi. Şu anda hem yurt içi hem yurt dışında çalıştığımız projeler yeni şehir yaşamı kurgusunda bir zorunluluk haline gelen karma kullanımlı projeler. Levent'te tasarladığımız ofis yapısı ve Ataşehir finans merkezinde gerçekleştirdiğimiz Roya Nova projesi de şehir siluetine farklılık getireceğine 

inandığımız projelerimizden.” 


Studio Vertebra Baş Mimarı Gencer Yalçın 


“Her geçen yıl nitelikli projelerle ulusal ve uluslararası hacimdeki hedeflerimize odaklanmış buluyoruz. Studio Vertebra olarak, ekibimizin üretken ve özverili çalışmalarıyla 
2018 yılı için umutlu olduğumuzu söyleyelim. Tasarladığımız 
Volume İstanbul projesiyle WAF 2017'nin finalistlerinden biriydik. Yeni yıl, başarılarımızı arttırırken birlikte öğrenip 

birlikte gelişeceğimiz bir sene olacak." 


Efekta Mimarlık kurucusu Kayhan Çakanel 


“2018 yılında özgün ve nitelikli tasarımlar adına çıtayı bir adım yükseltecek projeler yapmayı ümit ediyoruz. Tasarımlarımızda, geleneksel mimari çalışmaların yanı sıra, kendine özgü, yenilikçi, teknoloji ile iç içe uygulanabilir projeler üretmek, kültürel ve ekonomik alanda yaşanan hızlı dönüşümler ile kentleşme sürecinin tamamlanma aşamasına sürdürülebilir anlayışla 

katkıda bulunmak hedeflerimiz arasında." 
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GLOBAL CONNECTION MEDIA SA gcmediagroup.com 


Rue de la Mercerie 12 CH-1003 Lausanne, Switzerland Tel: #4121311 64 84 | info(dgemediagroup.com INTERNATIONAL MEDİA 


ADINIZ 
NSUZA DEK 
YAŞASIN... 


so 


ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞE UMUTLA BAKSIN. 


Mirasınızı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayarak, binlerce çocuğumuzun eğitimine destek olabilirsiniz. 
Miras bağışı uygulamalarımız ve TEGV hakkında daha ayrıntılı bilgi verebilmek için, karşılıklı görüşebilmeyi dileriz. 


Bilgi ve iletişim için: 0216 290 70 82 kaynak&tegv.org 


Bir çocuk Değişir, Türkiye Gelişir. 
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